Önce  inanmak gerekiyor’ 

Ruken  Oğur:  Bu  sistemin  başarısına,  kadının da  erkekle  her  alanda  temsil  gücü  olabileceğine, birşeyleri  değiştirebileceğine  inanmak  gerekiyor.  En  başta  da  kadınlar  bu  konuda  kendine, kendi  cinsine  güvenir  ve  inanırsa  gerisi  geliyor. 

•Nilay  Egeli'nin  röportajı  sayfa  s'te 


O  köy  bizim  köyümüz: 

J  I  N  W  A  R 

Dirbesiye  yakınlarda  JINWAR  adıyla  bir  kadın  köyünün  kurulması  çalışmaları,  bu  haberi  duyan  herkeste heyecan  yaratıyor.  JINWAR  Köyü  inşa  Komitesinden Nahide  Zenginin  anlatımları  bize  "bu  köy  kadınların köyü,  bu  yaşam  kadınların  yaşamı"  dedirtiyor. 

•Zelal  Jinda'nın  röportajı  sayfa  6'da 


1^11110000 

“Kadını  götürüp  mutfağa  ya  da  süslenme  odasına  kapatıyor,  sonra  da  ufkunun  darlığına  şaşıyoruz;  kanatlarını  kesiyoruz,  sonra  uçamıyor  diye  yakınıyoruz.” 


Sımone  de  ‘Beauvoır 


j 


Devlete  ve  iktidara  karşı  gelişen  uyanışın,  bilinçlenmenin  öncülüğünü  kadınlar  yapmaktadır. 
AKP-MHP  iktidarına  karşı  2017  yılında  ilk  karşı  koyuşu  8  Mart'ta  kadınlar  gösterdi,  direnişin öncülüğünü  yaptılar.  "Hayır"  kampanyalarında,  eylemliliklerinde  kadınlar  çok  etkili  rol  oynadılar. 
Referandum  sonrası  da  AKP'nin  seçim  hilesi  ve  zorbalıklarına  karşı  yine  kadınlar  itirazlarını  yükseltti.  Bu açıdan  şunu  hemen  belirtmek  gerekir  ki,  kadınlar  Türkiye'de  "faşist  tek  adam  rejimine"  karşı  mücadelenin öncüleri  olarak  önemli  bir  rol  sahibidirler.  Beşe  ERZİNCAN  yazdı  /  4.  sayfada 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Kadınların  HAY jR  ı 

i  .T  biter  mi  sandın 

-> 

rdoğan  faşizmine  karşı  kadınlar  çok  baskıcı,  ezici  koşullara  rağmen  iradelerini  hiç  çekinmeden,  baskılara  aldırmadan ortaya  döktüler.  Referandumdan  önce  ve  sonra  da  kadın  öncülüğü  taktire  şayandı.  Hayatları  boyunca  EVET'lere [  alıştırılmış  kadınlar,  TEK  ADAM  rejimine  karşı  sokakta,  işyerinde,  evinde,  şarkılarıyla,  danslarıyla,  HAYIR  demeyi  bildi. 

\  Erdoğan  ülkeyi  tam  bir  cendere  altına  almışken,  kadınların  bu  korku  duvarlarını  yırtmaları,  öfkelerini  sel  olup  akıtarak  bu 

/  \  eşiği  aşmaları,  herkese  nefes  aldırmaları,  faşizmin  maskesini  düşürmüştür.  Roni  EYLEM  yazdı  /  3.  sayfada 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AKP'den  kan  donduran  teklif 

TECAVÜZ 

MEŞRULAŞIYOR 

I  İşte  AKP'nin  utanç  karnesi! 


ARP  DÖNEMİNDE  440  BİN  ÇOCUK  ANNE  OLDU! 


(\r\a  /oyur\  izlerimi  fco/iLjoı\  Kabileler 


•  14. 
sayfada 


İstismarcıloruı 
AK  li  olması  tesadüf  mü? 


Sanem  IŞIK  yazdı  / 
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Nevvaya  Jin 
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Dillerin  kökeni nereden  geliyor? 

Konuşulan  dünya  dilleri  günümüzde  birbirlerine  pek  de  benzemiyor.  Doğal  olarak Fransa'da  Fransızca,  İtalya'da  İtalyanca, Çin'de  Çince,  İngiltere'de  İngilizce  konuşulur  diye düşünürüz.  Ancak  günümüzden  yaklaşık  birkaç  bin yıl  öncesine  kadar  o  ülkelerde  o  diller  konuşulmuyordu. Peki  ne  oldu  da  bu  kadar  çok  dil  oluştu? 
Bütün  bu  diller  nereden  geldi,  nasıl  ortaya  çıktı? 
Nasıl  oldu  da  tek  bir  insan  türü  iletişim  kurmak  ve konuşmak  için  birbirinden  bu  kadar  farklı  diller kullanmayı  seçti? 

İnsan  dilinin  kökeni  ve  dilsel  çeşitliliğin  nasıl oluştuğu  hâlâ  belirsizliğini  koruyan  konular.  İnsanlığın  ve  dünyanın  yaratılış  ve  oluşum  hikâyelerinin yanı  sıra  dilsel  çeşitliliğin  hikâyesi  de  birçok  efsaneye  konu  olmuş.  Bunlardan  en  bilineni  Babil  Kulesi  efsanesi.  Babil  Kulesi,  dünyanın  birçok bölgesinde  yerel  efsanelerde  sözü  edilen,  Tanrı'ya ulaşmak  için  inşa  edilmiş  bir  kule.  Efsaneye  göre tanrı  kendisine  ulaşmaya  çalışan  insanların  kendini beğenmişliğine  kızar  ve  o  zamana  kadar  aynı  dili konuşmakta  olan  insanların  dillerini  karıştırarak birbirlerini  anlamalarını  engeller.  Çok  yaygın  bir diğer  efsaneye  göre  de  tanrıların  gazabına  uğrayan dünyada  meydana  gelen  büyük  sel  felaketi  sonucunda  hayatta  kalabilenlerin  her  biri  farklı  bir  dil konuşur,  böylece  farklı  diller  ve  kültürler  oluşur. 

İnsan  dilinin  kökeni  dilbilimciler  arasında  uzun yıllardır  kapsamlı  olarak  tartışılan  bir  konu.  Uzmanlara  göre  eski  insanlar  Afrika'dan  diğer  kıtalara göç  etmeye  başladıklarında  daha  az  kullanılan  sesleri  de  arkalarında  bırakmışlar.  Birbirini  takip  eden her  göç  ile  kullanılan  ses  dağarcığı  da  giderek  küçülmüş.  Yapılan  bir  çalışmada,  analiz  edilen  504  dil arasında  en  fazla  ses  birimi  çeşitliliği  gösteren  dillerin  Afrika  kökenli,  en  az  ses  birimi  çeşitliliği  gösteren  dillerin  ise  Güney  Amerika  ve  Okyanusya kökenli  olduğu  tespit  edilmiş. 

Günümüzde  insan  dilinin  bağımsız  olarak  kaç defa  değişim  gösterdiği  tam  olarak  bilinmiyor.  Var olan  yaklaşık  7000  dil,  32  dil  ailesi  arasında  paylaştırılmış.  Dünyada  bu  kadar  çok  ve  çeşitli  dil  olması  gerçekten  büyüleyici  ve  sadece  insanlara  has bir  durum.  Biyolojik  türlerin  yaşam  alanı  koşullarına  uyum  sağlaması  gibi,  dil  de  aynı  şekilde  o  dili konuşanların  ihtiyaçlarına  hizmet  etmek  için  değişebiliyor. 

Yapılan  birçok  çalışma  en  fazla  ekvator  kuşağında  ve  tropikal  kuşakta  görülen  dilsel  çeşitliliğin, biyolojik  çeşitliliğin  bir  yansıması  olduğunu  gösteriyor.  Dünya  üzerinde  konuşulan  yaklaşık  7000 
dilin  %  60'ı  tropikal  orman  kuşaklarında  yer  alıyor. 
Bu  kuşaklardan  biri  Afrika'da,  diğeri  ise  Asya'nın güneyinin  karşısındaki  tropikal  bölgede. 

4  bilim  ve  teknik  dergisi 


Tarihte  bu  ay 


•1792:  Mary  VVolIstonecraft, 
Kadın  Hakları  Bildirgesi'ni ilk  kez  kaleme  aldı. 

•1840:  Dünya  Köle  Karşıtı  Kongresinin  tek  kadın  delegesi  Lucretia  Mott,  kongre  salonundaki  bir balkonda,  perdenin  arkasında oturmak  zorunda  kaldı. 


MaryWollstonecraft 


•1849:  Amerika'da  kadın doktorlara  ilk  kez  yasal çalışma  izni  verildi. 

•14  Mayıs  1940'da  anarşist  feminist  Emma  Goldman  Toronto'da hayatını  kaybetti. 

•1  Mayıs 

1988'de  Türkiye'deki  ilk  sosyalist feminist  dergi  Kaktüs  yayın  hayatına  başladı.  Eylül  1990'a  kadar 
12  sayı  yayınlandı. 

•13  Mayıs  1974'de  Leyla  Qasım  ve dört  arkadaşı  Irak  rejimi  tarafından idam  edildi. 

•11  Mayıs  1992'deHuner-Kom'un kurucularından  Gurbet  Aydın  (Mizgîn),  Tatvan'da  yaşanan  çatışmada 


•Mor  Çatı 
Kadın  Sığınağı  9  Mayıs  1990'da kuruldu. 

•27  Mayıs  1 995'te  Cumartesi  Anneleri,  Galatasaray  Meydam'nda oturma  eylemine  başladı. 


yaşamını  yitirdi. 


Uta 


•31  Mayıs  2005'te  Kürt  Kadın 
Hareketi  üyeleri  Ekin  Ceren  Doğmak  (Amara)  ve  Uta  Schneiderbanger  (Nudem),  Güney 
Kürdistan'da  yaşanan  trafik  kazasında  yaşamını  yitirdi. 


Şafak  annpası  Hin  ışığı:  ;  U  !  û 


Aurora;  astronomi  bilimi  açısından  güneşteki  manyetik  fırtınaların,  dünyaya  ulaşması  sonucu  kutuplar  ve  çevresinde gözlemlenen  renkli  ışımalar  olarak  açıklansa  da, aslında  Roma  mitolojisinde  bu  özel  doğa  olayına yakışır  bir  anlamda  kullanılmış;  "Şafak  Tanrıçası." 

Güneş  fırtınalarının  uzaya  yaymış  olduğu  yüklü parçacıkların  dünyanın  manyetik  alanı  ile  etkileşmesi  sonucu  oluşan  bu  göz  alıcı  ışıklar,  geçmişten günümüze  insanları  büyülemeye  devam  ediyor. 
Kuzey  ve  Güney  kutup  noktalarında  gözlemleyebildiğimiz  Auroralar,  Aurora  Borealis  (Kuzey  Işıkları)  ve  Aurora  Australis  (Güney  Işıkları)  olarak da  bilinirler. 

Boreas  sözcüğü  de  yine  Yunanca'da  kuzey  rüzgârına,  Pierre  Gassendi  tarafından  1621'de  verilen isimdir.  Cree  (Kri)  Halkı,  bu  ilginç  olaya  "Ruhların 


Dansı"  adını  vermiş.  Avrupa'da,  orta  çağlarda  auroraların  ilahların  işaretleri  olduğuna  inanılırmış. 

Nasıl  oluşur? 

Auroranın  esas  enerji  kaynağı  yeryüzünden geçen  güneş  fırtınalarıdır.  Manyetosfer  ve  güneş rüzgârı  elektriği  ileten  plazmadan,  yani  iyonlaşmış gazdan  oluşur. 

Solar  rüzgârlarla  Güneş'ten  yaklaşık  saatte  1  milyon  mil  hızla  uzaya  fırlatılan  ve  oldukça  yüksek oranlarda  yüklü  elektronlardan  oluşan  parçacıklar, neredeyse  40  saat  sonra  dünyanın  manyetik  alan kuvvet  çizgilerini  izleyerek  manyetosfere  ulaşırlar. 
Solar  rüzgâr  partikülleri  çarpışır  ve  dünyanın  manyetik  alan  çizgileri  boyunca  hızlanırlar.  Bu  sebeple iyonize  olan  atmosferin  80  km  den  yukarıdaki  kısımlarında;  oksijen  ve  nitrojen,  bu  parçacıklar  ta¬ 


rafından  uyarılırlar.  İyonize  azot  atomlarının  elektron  kazanması  ve  uyarılmış,  başka  bir  deyişle  yüksek  enerji  düzeyli,  oksijen  ve  azot  atomlarının temel  enerji  düzeyine  dönmesi  sonucu  fotons  salimimi  gerçekleşir.  İşte  gökyüzünde  gördüğümüz Auroralar,  bu  fotonlardır. 

Auroralar  yerkürede  ve  diğer  gezegenlerde  de gözlemlenebilir.  Daha  uzun  süreli  karanlık  ve  manyetik  alan  dolayısıyla,  kutuplara  yakınlaştıkça  daha çok  görünür  olurlar. 

Jüpiter  ve  Satürn  her  ikisi  de  Dünya'dakinden çok  daha  kuvvetli  manyetik  alanlara  sahiptirler ve  Hubble  Uzay  Teleskopu  ile  aurora  iki  gezegende  de  açık  olarak  gözlendi.  Uranüs  ve  Neptün'de  de  gözlenen  auroralar  var.  Mars  ve  Venüs aurora  oluşumunun  gerçekleştiği  gezegenlerden.  4  diinyahlar.org 


Uykuda  neden  düşme hissine  kapılırız? 

Tam  uykuya  dalarken  birden  düşme  hissine  kapılıp  vücudumuzun silkindiğini  çok  görmüşüzdür.  Oldukça  yaygın  olan  bu  hisse  beyindeki  iki  bölgenin  kontrol  çatışması  neden  oluyor. 

Bunu  bir  rüyanın  parçasıymış  gibi  algılıyorsak  boşlukta  düşüyormuş  hissi oluşur;  buna  hipnik  seğirme  denir.  Beynimiz  uyku  için  çevreyle  bağlantısını keserken  ortaya  çıkan  bir  çatışmanın  göstergesidir  bu. 

Uykuda  vücudumuz  felç  olmuş  gibidir  ve  dış  dünyadaki  olaylara  duyarsız hale  geliriz.  Ama  kas  kontrolümüz  düğmeye  hasılmışçasına  durmaz. 

Beynimizde  retiküler  aktivasyon  sistemi  adlı  bölge  nefes  alma  gibi  temel fonksiyonları  kontrol  eder  ve  tetikte  olma  duygusunu  hissettirir  bize. 

Öte  yandan  görmeyle  ilgili  ventrolateral  preoptik  çekirdek  (optik  sinir önündeki  bölge)  ise  yorgunluğu  düzenler. 

Uykuya  dalma  sırasında  retiküler  aktivasyon  sistemi  vücudumuzun  kontrolünü  elden  bırakırken  ventrolateral  çekirdek  denetimi  ele  alır.  Bu  yavaşça kısılan  bir  lamba  düğmesi  gibidir,  ama  her  zaman  pürüzsüz  işlemeyebilir. 

Uyanıklığı  sağlayan  enerji  kalıntıları  ani  yükselişe  geçtiğinde  seğirme  hareketleri  görülür.  Fakat  bunun  nedeni  tam  olarak  bilinmiyor.  Hızlı  göz  hareketlerinin  tersine  bu  seğirmelerin  rüya  gören  beyinle  bir  ilgisi  yoktur. 
Bundan  ziyade  günün  son  kalıntıları  gibidir. 

'Patlayan  kafa  sendromu'  adı  verilen  ve  insanın  kafasının  içinde  bomba patlıyormuş  gibi  sesler  duymasına  neden  olan  tuhaf  rahatsızlıkta  da  benzer belirtiler  görülür.  Beynin  uyanık  ve  uykuya  geçen  kısmı  arasında  bir  kontrol mücadelesi  vardır  ve  bu  şimşek  çakması  gibi  ışıklar  görmeye  ve  yüksek  sesli patlamalar  duymaya  neden  olur. 

Bazı  ileri  vakalarda  bu  olgu  aşırı  uykusuzluğa  ve  hatta  bedenin  bilinmez güçler  tarafından  ele  geçirilmesi  iddialarına  bile  neden  olmuştur. 

Fakat  genel  olarak  burada  endişe  edilecek  bir  durum  yoktur.  Uykuya dalma  anında  ortaya  çıkan  ilginç  bir  çatışma  halinden  ibarettir.  ◄  Bbc 


Niye  ağlıyoruz? 

Düşünürsek,  gözümüzden  yaş  akıtmak  ilginç  bir  olaydır.  Neden ağlarız?  Gözyaşı  dökme  konusunda  kadınlarla  erkekler  neden farklıdır? 

Ağlamanın  ardındaki  nedenleri  bilimsel  olarak  nasıl  açıklarız?  Ağlamanın yararları  nelerdir?  Hangi  evrimsel  nedenler  onu  ortaya  çıkarmıştır? 

Yapılan  bütün  araştırmalar  kadınların  erkeklerden  daha  fazla  ağladığını gösteriyor.  Psikolog  VVilliam  Frey'in  1982'de  yaptığı  bir  araştırma,  kadınların ayda  ortalama  5,3  kez,  erkeklerin  ise  1,3  kez  ağladığını  ortaya  koymuştu. 
Kadınların  her  ağlaması  ortalama  5-6  dakika  sürerken  erkeklerinki  2-3  dakikayla  sınırlıydı. 

Hollanda'daki  Tilburg  Üniversitesi'nden  psikolog  Ad  Vingerhoets  gözyaşını  araştıran  az  sayıdaki  bilim  insanından  biri.  Onun  araştırmaları  da  ağlama konusunda  kadınlarla  erkekler  arasında  fark  olduğunu  ve  bunun  çocukluğa kadar  dayandığını  gösteriyor. 

Bebeklikteki  ağlamada  herhangi  bir  cinsiyet  farkı  yoktur.  Bütün  bebekler aynı  şekilde  ağlar.  Evrim  psikologları  bebeklerin  ebeveynlerinin  dikkatini çekmek  amacıyla  ağladığını  söylüyor. 

Peki  çocukluktan  yetişkinliğe  geçişte  ne  oluyor  da  cinsiyetler  arasındaki ağlama  farkı  doğuyor?  Bunda  kültürün  önemli  bir  rol  oynadığı  belirtiliyor. 
Farklı  ülkelerde  yapılan  araştırmalar,  ağlamanın  toplumsal  olarak  kabul  gördüğü  ülkelerde  insanların  daha  fazla  ağladığını  gösteriyor. 

Vingerhoets  ayrıca  daha  zengin  ülkelerde  de  ağlama  oranlarının  arttığını, bunun  da  refahın  insanların  duygularını  daha  iyi  dışa  vurmasını  sağladığının bir  göstergesi  olduğunu  belirtiyor. 

Fakat  Vingerhoets'a  göre,  erkeklerin ağlamasını  sınırlayan  sadece  toplumsal  şekillenme  değil,  testosteronun 


da  etkisi  var.  Prostat  kanseri  tedavisi  amacıyla  testosteron  seviyesini  düşüren  ilaçları kullanan  erkeklerin  daha fazla  ağladığını  söylüyor. 
Ancak  bu  insanların  hastalık nedeniyle  daha  hassas  olduğunu  iddia  edenler  de  var. 

İnsan,  duygusal  nedenlerle  ağlayan  tek  canlıdır. 

Yani  ister  fiziksel  acı  duyduğumuzda,  ister  duygusal  travmalarda,  isterse mutluluktan  kaynaklı  olsun gözyaşı  dökeriz.  İnsan  sosyal  bir varlık  olduğundan  belki  de iç  duygu  durumunu dışa  vurmanın  bir yoludur  bu. 
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Faşizm  şu  an yaşanılanların ta  kendisidir 


Bir  ülkenin  Cumhuru  reisi  her  gün  saraydan  nara  atarsa,  dünya aleme  küfür  basarsa,  en  güzel  konuşması  had  bildirme  olursa  siz artık  o  ülkenin  erkeklerini  tezahür  ede  durun,  kim  tutar  onları...  Reisten  başlayan  bu  şiddet  sarmalı  dalga  dalga  topluma  yayılmaktadır.  Erdoğan  faşizmi  kesinlikle  bu  zeminden  beslenmektedir. 


•  Roni  EYLEM 


Faşizm  artık  hayatımızın  bir  parçası  değil,  kendisi  olmaya  başladı.  Bu  boğucu  ağırlık,  saldırganlığıyla  her  an  yaşamımızı  belirliyor, ruhlarımızı  satın  almaya  çalışıyor  ve  bizleri  mutsuzluğun  girdabına  iterek  canavarlaşıyor.  İnsanlığın  aslında  cehennem  dediği  tam  da  bu  haldir.  Toplumlara cehennemi  mubah  görenler,  kendilerine  cennetlerini  kurduklarının  gafletini  yaşarlar.  Aslında  insanlık tarihsel  toplum  yaşamı  boyunca  tüm  acı,  işkence  ve baskılara  karşı  patriarkal  sisteme  başkaldırmayı  bilmiştir.  Tarihin  bu  özgürlükçü  yüzü  olmasaydı,  bu  özgürlükçü  nehir  akmasaydı  yaşam  yaşanılır  mıydı. 
Yaşamı  yaşanılır  kılan  insanın  özünde  hep  varola gelen  kadın  yüzlü  özgürlükçü  damardır. 

Özgürlüğün  yok  oluşu  üzerine  yaşam  kuranlar,  yok olmaya  mahkumdurlar.  Özgürlük  istenci  ve  arayışı toplumların  ruhu  ve  varlık  gerekçesidir.  Faşizmin  tüm amacı  bu  tinselliği  yok  etmek  ve  bunun  üzerinden kullaştırmayı,  biat  etmeyi  geliştirmektir.  Faşizm  dincilikle  içerlenmiş  milliyetçilik  zehriyle  toplumları  baştan  çıkarır,  sürüleştirir,  böylelikle  erkek  egemen kültünü  yaşamın  öznesi  haline  getirir. 

Başta  kadınlar  olmak  üzere  tüm  toplumu  nesneleştirme  faşizmin  özüdür.  Faşizm  hiçliktir,  ruhsuzluktur,  bilincin  dumura  uğratılmasıdır.  Toplumları anlamsızlığın,  ahlaksızlığın  çemberinde  eriterek,  diktatörlüğün  dişlisi  haline  getirmektir.  Hepimizin  "geçmişte  kaldı"  dediği  bu  vahşet  tüm  çirkinliğiyle  her gün  ve  her  an  yüzümüze  çarpmakta,  yaşamımızın her  alanına  sirayet  etmektedir.  Bu  anlamda  faşizm ne  izlediğimiz  birfilm,  ne  okuduğumuz  bir  roman  ne de  geçmişte  kalan  bir  tarihtir.  Şu  an  yaşanılanların  ta kendisidir.  Gaz  odalarının  yerini  DAİŞ  faşizmi  almıştır. 
Toplu  kıyımlar,  şehirlerin  harabeye  dönüştürülmesi, tüm  farklılıkların,  kimliklerin  yok  edilmesi  ve  toplumların  yerlerinden  yurtlarından  edinilmesi,  denizlerde boğdurulması  faşizmin  dünyaya  hükmetmesi  değil de  nedir.  Bu  barbarlığı  besleyen,  kollayan,  silahlandıran,  toplumların,  kültürlerin,  kadınların  üstüne  salanların  Hitler  faşizminden  hiçbir  farkı  yoktur.  Yahudi kadınlarına,  çingenelere,  sosyalistlere,  tecavüz  eden, onlara  sadece  işkenceler  altında  ölümü  reva  gören zihniyet,  bugün  de  daha  katmanlı  ve  girift  bir  biçimde  varlığını  sürdürmektedir.  Dünyayı  kanlı  mezbahaya  dönüştüren  bu  sistem  üçüncü  dünya savaşının  tezahürüdür.  Erdoğan  faşizmiyle  Hitler  arasında  da  çok  fazla  benzerlik  vardır.  Tarih  bu  anlamıyla adeta  tekerrür  eder  gibidir.  Hele  kadına  dönük  cinsiyetçi  politika  ve  uygulamalar  günümüz  Türkiye'siyle birebir  örtüşmektedir. 

Çoklukları  öğüten  teklik  değirmeni 

Yaşlı  dünyamız  tek  adamların  diktasında  nefes 


alamaz  duruma  getirilmiştir.  Dünyayı  bir  kumar  masası  gibi  gören,  çirkin  yüzünü  örtbas  etmek  için  bir masumiyet  mizanseni  çizerek,  yüzlerce  insanın  üzerine  bombalar  yağdıran,  Amerikalı  şovcu  bir  lümpenle  yeni  bir  aşamaya  evrilen  faşizm  dalgası giderek  büyümektedir.  Küçük  imparatorlara  karşı 'insanlık'  maskesi  takanlar,  dünya  imparatorluğuna oynayanlardır.  Hepimiz  hatırlarız,  daha  dün  gibi  gözümüzün  önündedir.  Saddam'ı  besleyenlerin,  Enfal'e  göz  yumanların;  boynuz  kulağı  geçince heykelini  nasıl  devirdiklerini,  boynuna  ip  geçirip nasıl  katlettiklerini...  Faşizm  o  yüzden  hem  kargadır, hem  de  oyulan  gözdür. 

Faşizm  ulus  devlet  fetişizmidir.  Hegemonyasını teklik  üzerine  kurar.  Ortadoğu'da  Türk,  Fars  ve  Arap tekçi  ulus  sistemidir,  dünyada  da  Amerika  ve  Rusya arasındaki  hegemonya  savaşıdır.  O  yüzden  günümüz dünyasında  liberalizmin  geliştirdiği  ulus-  devletlerin tümden  aşıldığı,  sınırların  ortadan  kalktığı  söylemleri bir  safsatadan  ibarettir.  Çoklukları  eriten  teklik  değirmeni,  tüm  farklılıkları  öğütmektedir.  Ulus-  devlet katılığının  kısmen  aşıldığı  coğrafyalarda  kültürel  zenginlikler  vitrin  konumuna  düşürülmüş,  hala  sert  olan bölgelerde  ise  kırımdan  geçirilmektedir. 

Tanrının  yeryüzüne  inen  reisleri 

Faşizm  sadece  kültürleri  tekleştirmiyor,  toplumların  iradelerini  de  yok  ederek,  iktidarını  kurumlaştırıyor.  Karılaştırma,  sürüleştirme  bu  toplumsal,  siyasal formun  özüdür.  Toplumu  parçalama,  gerginleştirme, kutuplaştırma  üzerinden  korku  imparatorluğu  inşa etme,  bu  sistemin  fıtratıdır.  Milliyetçilik,  dincilik  ve cinsiyetçiliğin  argümanlarıyla  toplum  yirmi  dört  saat bombardıman  altında  tutulmakta,  tek  seçenek  olarak  tekliğe  tapınma  gösterilmektedir.  Cinsiyetçi  politikalarla,  toplumu  toplum  yapan  kadın-erkek ilişkilerini  her  gün  zehirlemektedir.  Çünkü  faşizm,  erkeği  militarist,  şoven,  ırkçı  retorikle  sürekli  mitleştiren  bir  toplumdur.  Vatan-millet  naralarıyla,  cüppeyle başkalaştırılan  erkek,  sürekli  saldırganlaştırılmakta, tanınmaz  bir  hale  getirilmektedir.  Bir  toplumda asker,  polis,  özel  harekatçılar  bu  denli  ululaştırılsa  o toplumda  şiddetin,  cinayetlerin,  taciz  ve  tecavüzlerin haddi  hesabı  olamaz.  Aslında  milliyetçiliğin  dinselleştirilmesi  tanrının  yeryüzüne  inen  diktatörlerine tekabül  eder.  Türkiye  somutunda  bu  durum  çok bariz  bir  şekilde  görülmektedir.  Reis  miti  adına  güzellemeler  dizilmekte,  sultanlarla  eşdeğer  tutularak filmler,  diziler  çekilmekte,  kasvet  ve  huşuyla  örülü bu  profil  topluma  model  olarak  sunulmaktadır. 

Bir  ülkenin  Cumhuru  reisi  her  gün  saraydan  nara atarsa,  dünya  aleme  küfür  basarsa,  en  güzel  konuşması  had  bildirme  olursa  siz  artık  o  ülkenin  erkeklerini  tezahür  ede  durun,  kim  tutar  onları...  Reisten başlayan  bu  şiddet  sarmalı  dalga  dalga  topluma  ya¬ 


yılmaktadır.  Erdoğan  faşizmi  kesinlikle  bu  zeminden beslenmektedir.  AKP  iktidarı  boyunca  şiddetin,  istismarın,  tecavüzün,  kadın  cinayetlerinin  artması, erkek  terörünün  tavan  yapması  bu  iktidarın  fıtratıyla ilintilidir.  Kadının  kaç  çocuk  doğuracağına,  nasıl  giyineceğine,  nasıl  güleceğine,  hangi  işi  yapacağına kadar  karar  veren  bir  iktidarın,  bu  denli  cinsiyetçi  politikalarıyla  topluma  hükmetmesi  hiç  şüphesiz  toplumu  toplum  olmaktan  çıkaracaktır. 

'Onlar  sadece  ırkımızı  üreteceklerdir' 

"Anneliği  reddeden,  evini  çekip  çevirmekten  vazgeçen  bir  kadın,  iş  dünyasında  istediği  kadar  başarılı olsun  eksiktir,  yarımdır,  doğurmayan  kadın,  kadınlığını  inkar  eden  kadındır,  kadın  mıdır,  kız  mıdır  bilemem,  kadın-  erkek  eşitliği  fıtrata  aykırıdır"  diyen  bir zihniyet  ile-  ki  bu  bir  akıl  tutulmasıdır-  karşı  karşıyayız.  Bu  söylemleri  daha  da  çoğaltabiliriz.  Bu  naralar şüphesiz  faşist  bir  zihniyetin  dışavurumudur.  Kadını ulus-  devletin  bekası  için  sadece  bir  çocuk  doğurma makinası  olarak  gören,  kadının  varlığını  doğumdan ibaret  sayan  kötücül,  ölümcül  zihniyet  ve  uygulamalar,  Hitler'in  yaklaşımlarıyla  tıp  tıpa  benzerdir. 

Hitler  de  "Nasyonal  Sosyalist  kadın  hareketimizin programı  sadece  bir  noktaya  ihtiva  eder,  o  da  çocuktur.  Onlar  sadece  ırkımızı  üreteceklerdir.  Politik  hayat kadınlara  layık  değildir,  bunun  için  sonuna  kadar  annelik  desteklenmeli,  millet  için  kalıtımsal  olarak çocuk  doğurabilen  kişilere  hamilelik  imtiyazları  ve bakımı  ile  evlilik  teşviklerini  sağlayan  haklar  ve  kanunlar  çıkarılmalıdır"  demiştir.  AKP  iktidarı  bu  imtiyazlarla  sınırlı  kalmadı,  hızını  alamayarak büyükanne-torun  ilişkisini  bile  ticarete  bağladı. 

Kürtaj  noktasındaki  benzerlik  da  "ancak  bu kadar  olur"  dedirtecek  cinstendir.  Naziler  kürtaja ölüm  cezası  talep  ederler.  Kadın  kesinlikle  kendi bedeni  üzerinde  kontrol  hakkına  sahip  olmamalıdır.  Hatta  kız  çocuklarından  ziyade  erkek  çocuklarını  doğurması  için  özel  tedavi  yöntemleri denenmiştir.  Bir  kadın  kız  doğurduğu  için  alenen sevinç  duymaya  başlarsa  Hitlerkent  yıkılmaya  başlar  denilir.  AKP  faşizminin  de  reisten  başlayıp  tüm bakanları  neredeyse  kürtaj  üzerine  konuşmuştur. 
Kürtajı  cinayet  olarak  ele  alan,  kadının  bedeni  üzerinde  her  türlü  saldırganlığı  konuşturma  hakkını kendinde  görmenin  edepsizliği  bu  korkunç  iktidarın  kadın  politikalardır.  Bir  ülkenin  bakanı  "tecavüze uğrayan  kadın  doğursun,  devlet  bakar"  diyorsa,  referandum  sürecinde  sıradan  bir  vatandaş  da  "Hayır diyenlerin  karıları  kızları  helaldir"  der. 

Kadınlar 'HAYIR' demeyi  bildi 

Dünyada  olduğu  gibi  Türkiye'de  faşizme  karşı  en çok  sokaklara  dökülenler,  seslerini  yükseltenler  kadınlar  oldu.  Trump'a  karşı  'kadın  hakları  insan  haklarıdır'  diyerek  rengarenk  eylemleriyle  irade gösteren  beş  milyon  kadın,  aslında  bu  yüzyılın  mücadele  karakterini  ortaya  koydu.  Çünkü  dünyanın her  yerinde  sadece  'geri'  kalmış  kıtalar  da  değil, sözde  kendini  modern  gören  ülkelerde  de  kadın  hakları  bağlamında  ciddi  bir  gerileme  söz  konusudur. 


Kadın  emeği  korkunç  bir  sömürüyle  karşı  karşıyadır. 
Kapitalist  modernizmin  kandıran,  örtük  hali  esasında kölecil  yüzünü  bu  yılın  başından  itibaren  çıplak  bir biçimde  göstermiştir.  Bunun  için  kadın  mücadelesi yılın  başından  itibaren  aktif  bir  seyir  izledi. 

Erdoğan  faşizmine  karşı  kadınlar  çok  baskıcı,  ezici koşullara  rağmen  iradelerini  hiç  çekinmeden,  baskılara  aldırmadan  ortaya  döktüler.  Referandumdan önce  ve  sonra  da  kadın  öncülüğü  taktire  şayandı.  Hayatları  boyunca  EVET'lere  alıştırılmış  kadınlar,  TEK ADAM  rejimine  karşı  sokakta,  işyerinde,  evinde,  şarkılarıyla,  danslarıyla,  HAYIR  demeyi  bildi.  Erdoğan  ülkeyi  tam  bir  cendere  altına  almışken,  kadınların  bu korku  duvarlarını  yırtmaları,  öfkelerini  sel  olup  akıtarak  bu  eşiği  aşmaları,  herkese  nefes  aldırmaları, faşizmin  maskesini  düşürmüştür.  Kadınlar  neredeyse yaşamlarından  EVET'i  çıkarmışlardır.  Zaten  ne  geldiyse  onların  başına  EVET  demekten  ötürüydü.  Babaya,  kocaya,  hocaya,  patrona  Evet'le  başlayan yaşam,  aslında  ölüm  örgüsü  iktidarlar  için  meşru  bir zemin  oluşturuyordu. 

Sokaktan  çekilmek faşizmi  kabullenmektir 

Kadınların  bu  sisteme  "Hayır"  demeleri  için  çok fazla  gerekçeleri  var.  Mesele  sadece  modern  yaşam alanlarının  daraltılmasından  da  ibaret  değildir.  Özgürlük,  eşitlik,  adalet,  demokrasi  ve  tüm  farklılıklar ortadan  kaldırılmaktadır.  Sadece  eşitliğin  -ki  onlar  da ortadan  kalkıyor-  ve  bazı  kamusal  hakların  elde  edilmesinin  özgürlüğü  getirmeyeceği  de  aşikardır.  O  yüzden  kadın  mücadelesi  her  koşul  altında  radikal  ve özgürlükçü  olmak  durumundadır.  Kadın  sorunsallığının  en  derin,  en  eski,  en  kompleks  olma  gerçeği, biz  kadınlara  bu  mücadelenin  içeriğinin  nasıl  olması gerektiğini  gösteriyor. 

Nitekim  özellikle  Kürt  kadınlarının  mücadeleleri  ve ağır  bedeller  sonucu  elde  ettikleri  tüm  kazanımların ilk  elden  silip  süpürülmesi,  saldırıların  ve  buna  karşı savunmanın  nasıl  ele  alınması  gerektiğini  gözler önüne  seriyor.  Faşizmin  Kürdistan'a  gönderdiği  kayyumların,  gözlerini  açar  açmaz  kadın  kurumlarını  kapatmaları,  eşbaşkanlığı  ortadan  kaldırmaları  bunun açık  göstergesidir.  O  yüzden  faşizme  karşı  biz  kadınları  kurtaracak  olan  öz  gücümüze  dayalı  ortaklaşmalar,  dayanışmalar  ve  örgütleşmelerdir.  8  Mart'la başlayan,  referandumla  zirveleşen  kadın  eylemselliklerini  kesinlikle  yükseltmenin  zamanıdır.  Bırakın erkekler,  bırakın  CHP  sokaktan  çekilsin.  Erdoğan  hile ve  hurdayla  seçim  sonuçlarına  darbe  yapmıştır.  Bu denli  hukuksuzluğun  hukuk  sayıldığı  bir  ülkeden meşru  yollarla  mücadelenin  hiç  bir  kazanımı  olamaz. 
Zamanın  ruhu  bizlere  sokakta  irademize  sahip  çıkmayı  emretmektedir.  Bugün  kazandığımız  başarıya sahip  çıkamazsak,  yarın  baskıdan  dolayı  kapımızın eşiğinde  duramayız.  Böyle  olursa  kadınlar  için  hayat, haram,  helal,  zevce  olmanın  ötesine  geçmeyecektir. 
Tüm  bunlar  abartı  değildir.  Bu  sonuç  kabul  edilirse başta  kadınlar  ve  tüm  toplum  OsmanlInın  kılıcından geçirilecektir.  Yaşamımıza  ve  farklılığımıza  sahip  çıkmazsak  sahiplerimiz  çok  olacaktır. 
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Referandum  ardından 


ne  yapmalı 


Türkiye,  anayasa  referandum  sürecini geride  bıraktı.  AKP- 
MHP  iktidar  bloğu  olağanüstü  hal  uygulamaları temelinde  büyük  hile, oyunlarla  seçim  sürecine müdahale  etti.  AKP,  tüm dünyanın  gözünün  içine utanmazca  baka  baka,  ince ayarlamalarla  halkların  iradesini  gasp  ederek "evet"in  çıkmasını  sağladı.  Referandum  süreci  ve ortaya  çıkan  sonuç  Türkiye'de  baş  aşağıya  doğru giden  sürecin  hızlanması  anlamına  da  geliyor.  Diğer bir  deyişle,  Türkiye  tarihi  kuruluşundan  bu  yana  en kritik  dönemlerinden  birini  yaşıyor.  Topluma,  kadınlara,  halklara  karşı  fiiliyatta  uygulanan  soykırım politikaları  anayasanın  değiştirilmesi  süreci  ile  tamamlanmaya  çalışılıyor.  'Tek  adam  faşist  rejimi' toplumu  iliklerine  kadar  sömürmenin  uygulaması içinde.  Topluma  "Ben  sizi  baskı,  zor,  hile  ile  tümüyle sömüreceğim.  Siz  de  bunu  kabul  edin"  deniyor. 

Bu  anlamda  Türkiye'de  yaşanan  bir  rejim  değişikliği  daha  doğrusu  faşizan  rejimin  derinleştirilmesidir.  Yaşamın  tüm  alanlarında  dinsel  kimliği istismar  eden;  tekçi,  muhafazakâr,  faşist,  kadın  düşmanı,  kültür,  doğa  karşıtı  çeteci  anlayış  kendisini devletleştirmenin  pervasız  uygulamalarını  hayata geçirmek  istemektedir.  Erdoğan  kendine  sahte  zaferler  yaratma  konusunda  son  derece  kurnazlaşmıştır.  2017  referandumu  ve  ortaya  çıkan  sonuçlar ve  sonrasındaki  tavırlara  bakıldığında  bu  çok  somut anlaşılacaktır.  Bu  referandum  faşizmin  en  net resmi,  Erdoğan  faşizminin  zorla  iktidarda  kaldığının en  açık  göstergesinden  biri  olmuştur.  Erdoğan'ın tüm  çabası  kendisi  ve  çevresini  kurtarma,  ömrünü uzatma  amaçlıdır. 

CHP  iktidarı  güçlendiriyor 

Bir  de  bunu  tamamlayan  bir  başka  cepheye  bakalım;  CHP'ye.  CHP  ve  genel  başkanı  Kemal  Kılıçdaroğlu'nun,  Kürt  sorununa  yaklaşımı  başta  olmak üzere  birçok  noktadaki  devletçi  politikaları  artık çok  net  anlaşılmaktadır.  Kemal  Kılıçdaroğlu  etkisiz muhalefeti  ile  sürekli  iktidarı  güçlendiriyor.  Erdoğan  ve  Bahçeli  ittifakının  halklara,  kadınlara,  topluma  karşı  yürüttüğü  yıkıcı,  yok  edici  politikalar artık  dayanılmaz  noktalara  kadar  gelmesine  rağmen,  sözde  muhalefet  olan  CHP  son  derece  etkisiz, var  olan  faşizan  politikaları  bile  ifade  edemeyen  bir üslup  ve  duruşla  kendi  tabanının  da  faşizm  çarkları içinde  eritilmesine  neden  oluyor.  Bu  duruş  bilinçli bir  duruştur.  Kılıçdaroğlu  duruşu  sosyal  demokrat tabanın  son  derece  pasif,  etkisiz  kalmasına  yol  açıyor.  Bu  nedenle  de  CHP,  tarihinin  en  etkisiz  dönemini  yaşıyor,  bununla  da  kalmıyor;  AKP-  MHP ittifakını  bu  duruşu  ile  güçlendiriyor. 

Devlet  tamamıyla  çeteleşti 

Bu  anlamda  Türkiye'de  son  bir  yılda  yaşananlara  ve  sonuçlarına  bakıldığında,  artık  bir  devlet olgusundan  bile  bahsetmek  son  derece  güçtür. 
Devlet  tamamıyla  çeteleşmiştir.  Toplum  karşıtı çete  gruplar,  özel  harpçiler  resmi  güç  haline  gelmiş,  toplumsal  güçler  bir  yığın  haline  dönüştürülüp,  ötekileştirilmiştir. 

Topluma  karşı  gelliştirilen  politikalar,  en  çok  da kadına  yönelik  politikalara  bakıldığında  anlaşılmak¬ 


tadır.  AKP  faşizmi  belki  toplumun  tümünü,  en küçük  hücresine  kadar  etkilemektedir  ama  en çok  da  kadınlar  bu  faşist  yönetimin  cenderesi  altındadır.  Türkiye'de  kadın  bedeni,  ruhu,  emeği  kısacası  kadın  yaşamı  üzerinden  en egemen,  erkeksi  politikalar  yürütülmektedir.  Kadınlara  karşı  azgın,  vahşi politikalar  yürürlüktedir.  Faşizm  kadınların  sömürülmesi  üzerinden  topluma  karşı  büyük  bir  savaş  açmış  durumdadır. 

Kadınlar  üzerinden topluma  mesaj 

Kadına  yönelik  şiddet,  kadın  cinayetleri  son  yılların  en  yüksek  oranlarını  göstermektedir.  Kadınlar üzerinden  topluma  şiddet mesajları  verilmektedir. 

Kadınlar  teslim  alınarak tüm  toplum  teslim  alınmak istenmektedir.  Yaşamın  her alanında  adaletsizlik,  eşitsizlik, barış  düşmanlığı,  her  kesimin  diğerine  düşman  olduğu  bir  toplumsal  gerçeklik  yaratılmaya  ve  derinleştirilmeye çalışılmaktadır. 

Bu  çok  bilinçli  bir  politikadır  çünkü  Kürt  sorunu  da,  demokrasi  ve  özgürlükler  sorunu  da, kadın  sorunu  da,  ekonomik  sorun  da  birbirine bağlı,  birbiriyle  etkileşim  içindedir.  Dolayısıyla  bu sorunların  çözümleri  de  birbirleriyle  ilintili  ve  bütünlüğüdür.  Ayrıştırılamaz.  Bu  açıdan  Türkiye'deki sistemsel  kriz  ve  sorunlara  bütünlüklü  cevaplar  verilmek  durumdadır. 

Örneğin  kadınlar  açısından  bakacak  olursak, kadın  sorununa  gösterilen  duyarlılığın,  işsizliğe,  şiddete,  insan  haklarına,  Kürt  sorununa  da  aynı  biçimde  gösterilmesi  gerekiyor.  Toplumdaki  tüm sorunlar  kadınların  sorunlarıdır.  Toplumdaki  her haksızlık,  her  kötülük  birbirini  besliyor.  Büyütüyor. 
Kadın  yaşamlarımızı  direk  etkiliyor.  O  zaman  kadın sorunları  ile  birlikte,  toplumsal  tüm  adaletsizliklere, yanlışlıklara  aynı  duyarlılık,  örgütlülükle  karşı  koymamız  zaruri  hale  geliyor. 

Tespit  yapmak  kadar çözümü  yaratmak 

Sorunların  çözümü  doğru  tespitlerle  başlar.  Demokrasi  ve  özgürlük  güçleri  açısından  Erdoğan'ın ne  yapmak  istediğini  doğru  tahlil  etmek  önemlidir. 
Ancak,  buna  karşı  nasıl  bir  ortak  irade,  mücadele gücü  ve  örgütlülük  ortaya  çıkarılacak? 

Mücadele  hangi  araç  ve  yöntemlerle  sürdürülecek?  Bu  sorulara  verilecek  yanıtlar  daha  da önemlidir.  Bu  noktada  parçalı  duruşlar,  etkisiz  kalışlar,  bireysel  olarak  kendini  kurtarma  anlayışı  da aşılabilmelidir.  Erdoğan  rejimi  korkular  yaratarak, toplumu  ve  bireyleri  sindirerek  sonuç  almaya  çalışıyor.  Direnen  tek  bir  insan  bırakılmak  istenmiyor.  Yapılmak  istenen  bu  ama,  gerçeğin  kendisi farklı.  Bu  referandum  sonuçları  bize  özgürlük  ve demokrasi  güçlerinin  ortaklaşması  ve  birlikte  mücadelesinin  ne  kadar  hayati  bir  konu  olduğunu çok  net  bir  şekilde  gösterdi.  Kürdistan'da  yıllardır sürdürülen  özgürlük  mücadelemiz  Kürt  halkında çok  önemli  bir  politik  bilinç  ve  duruşu  ortaya  çıkardı.  Türkiye'deki  devlet  ve  iktidar  güçlerinin  baskısı  da  artık  tüm  Türkiye  toplumunun  da  kaldıramayacağı  bir  düzeye  geldi.  Toplumda  ciddi  bir öfke  ve  tepki  seli;  muhalif  bir  ruh  hali  oluştu. 

Ortaklaşma  zemini  daha  güçlü 

Yani  düne  göre  bugün  kadınların,  gençlerin,  demokrasi  güçlerinin,  halkların  ortaklaşmasının  zemini  daha  güçlü.  Bu  anlamda  birbirimizin sorunlarına  karşı  daha  ilgili  ve  sorumlu  yaklaşabilmeliyiz.  Egemen  sistemin  saldırı  yöntemleri  ve araçlarını,  özel  savaş  mekanizmalarını,  örgütlülüklerini  iyi  analiz  edip  buna  karşı  mücadele  yöntemlerini  de  geliştirip  direnişimizi  yükseltmeliyiz. 
Yaratıcı  yöntemlerle  sistem  saldırılarını  boşa  çıkarabilmeliyiz.  İktidar  karşıtı,  antikapitalist  güçler  bu nedenle  parçalı,  bölük  pörçük  olan  duruş  ve  tutumlarını  bir  an  önce  terkedebilmelidir. 

Mücadele  anlayış  ve  felsefemiz  daha  geniş  argümanlarla,  daha  geniş  yelpazede  amaçlara  sahip olabilmelidir.  Kadın  özgürlük  hareketleri,  kurum  ve kuruluşları,  sivil  toplum  örgütleri,  kadın  meclisleri bunu  daha  fazla  yapabilirler.  Devlet  ve  iktidar  güçleri  baskı  ve  zulüm  politikalarını  arttırıyorsa,  direniş güçleri  de  mücadeleyi  hem  genişletmek  hem  de derinleştirmek  zorundadır. 


Türkiye'de  devlete  ve  iktidara  karşı  gelişen  uyanışın,  bilinçlenmenin  öncülüğünü  kadınlar  yapmaktadır.  AKP-MHP  iktidarına  karşı  2017  yılında ilk  karşı  koyuşu  8  Mart'ta  kadınlar  gösterdi,  direnişin  öncülüğünü  yaptılar.  "Hayır"  kampanyalarında,  eylemliliklerinde  kadınlar  çok  etkili  rol oynadılar.  Referandum  sonrası  da  AKP'nin  seçim hilesi  ve  zorbalıklarına  karşı  yine  kadınlar  itirazlarını  yükseltti.  Bu  açıdan  şunu  hemen  belirtmek gerekir  ki,  kadınlar  Türkiye'de  "faşist  tek  adam  rejimine"  karşı  mücadelenin  öncüleri  olarak  önemli bir  rol  sahibidirler. 

Kadınların  'HAYIR'ı  her  yerde 

Başta  kadınlar  olmak  üzere,  tüm  demokrasi  güçleri,  "tek  adam"  rejimine  karşı  olan  tüm  toplumsal güçlerin  tutumu  önümüzdeki  dönemin  karakterini belirleyecektir.  Türkiye  bir  avuç  çetenin  insafına  bırakılırsa  toplumu  çok  daha  büyük  kaos  ve  bunalımlar  beklemektedir.  Bu  yüzden  demokrasi  ve özgürlük  güçleri  kadınlar,  gençler,  Aleviler,  Kürtler, emekçiler,  işsizler,  tüm  ezilen  kesimler  ortak  bir mücadele  duruşu,  öz  savunma  duruşu  içinde  olabilmelidir.  Bugün  AKP,  MHP  çeteleri  en  başta  da  özgürleşen  kadınlara  karşı  büyük  bir  öfke duymaktadırlar.  Kendi  faşist,  egemen  yaşam  tarzlarını  kadını  köleleştirerek,  eve  kapatarak  oluşturmak  istiyorlar.  AKP-MHP  ittifakının  kadına  ilişkin politikaları  DAİŞ  politikasının  ta  kendisidir.  Kadın  tamamen  yaşamın  dışına  atılmak  istenmektedir.  Kürdistan'da  kadınların  elde  ettiği  tüm  siyasi  ve  politik mevzilerin  saldırı  altında  bırakılmasının  nedeni  de özünde  budur;  özgür  kadının  ve  toplumun  gelişmesinden  duydukları  endişe  ve  korkudur. 

Bu  açıdan  kadınların  toplumsal  özgürlük  alanlarının  tümünde  öncülük  temelinde  varlık  gösterebilmeleri  çok  önemli  olmaktadır.  Kadınların yaşamın  her  alanına  dair  gelişen  sorunlardan, problemlerden  kendini  sorumlu  görmeleri,  özgürlük  ve  demokrasi  mücadelesinin  içinde  yer  almaları,  buna  öncülük  etmeleri  faşist  tek  adam rejiminin  yıkılmasının  temeli  olacaktır.  Kadınların 'HAYIR'ı  sadece  referandum  sürecine  has  bir  argüman  olarak  değil;  özgürlüğün  güçlü,  gür  sesi  olarak toplumun  kalbinde  ve  beyninde  yankılanacaktır. 
Türkiye'de  demokrasi  ve  özgürlüğün  kazanması  kadınların  özgür  düşüncesi  ve  duruşları,  ortak  mücadelesi  ile  gelişecektir.  Kadın  direnişi  özgür  yaşamı yeniden  yaratacaktır. 


Mayıs  201  7 


ündem  avrupa 


Nevvaya  Jin 


5 


'Önce  inanmak  gerekiyor' 

İki  dönem  Drancy  Halk  Meclisi  eşbaşkanlığı  görevini  yürüten  Ruken  Oğur: 

Bu  sistemin  başarısına,  kadının  da  erkekle  her  alanda  temsil  gücü  olabileceğine,  birşeyleri  değiştirebileceğine inanmak  gerekiyor.  En  başta  da  kadınlar  bu  konuda  kendine,  kendi  cinsine  güvenir  ve  inanırsa  gerisi  geliyor 


Nilay  EGELİ 


$  baş  kan  lık  sistemi  Kürt  Özgürlük  Hareke- 
}  ti'nin,  Kürt  kadınlarının  yürüttüğü  özgürlük mücadelesinin  hem  bir  sonucu  hem  de ideolojik  ve  felsefik  bir  yaklaşımını  ifade  ediyor. 
Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan'ın  perspektifi  ardından  önce  KCK'de  ardından  peyderpey  özgürlük hareketinin  etkilediği  tüm  alanlarda  hayata  geçirilen  eş  baş  kanlık  sistemi  gerçekten  de  Öcalan'ın "kadın  ve  erkek  özgürlüğünü  muazzam  çözen  bir şey"  sözünde  olduğu  gibi  toplumsal  değişimin  ete kemiğe  büründüğü  bir  sistem  olarak  mı  algılanıyor, yoksa  sadece  yönetim  düzeyindeki  bir  işbölümü olarak  mı  görülüyor  ya  da  daha  kötüsü  kağıt  üzerinde  mi  kalıyor  ?  Sanırız  buna  yanıtı  en  iyi  muhatapları  verebilir  diyerek  Paris'te  bir  kadın eş  baş  kan  a  konuk  oluyoruz. 

Ruken  Oğur,  33  yaşında.  Paris'in  Drancy  banliyösünde  Demokratik  Kürt  Demokratik  Toplum Merkezi' nde  iki  dönem  (2015-2017  yılları  arasında)  Halk  Meclisi  eşbaşkanlığı  görevini  yürüttü. 
Geçtiğimiz  Mart  ayında  yapılan  kongre  ile  bayrağı bir  başka  kadın  arkadaşına  devretti.  Şimdi hem  Drancy  Zin  Kadın  Meclisi  sözcülüğünü  yürütüyor  hem  de  halk  meclisi¬ nin  barış  uzlaşı  komisyonunda toplumsal  sorunların  çözümünde, geçmiş  dönemin  tecrübeleriyle birlikte  rol  oynuyor.  Ruken 
Oğur,  kadınların  birçoğunun öne  sürdüğü  gerekçeyi  pratikte  boşa  çıkarmış,  hamileyken  de  sonrasında  ufak bebeğiyle  de  meclis  eşbaşkanlığı  görevini  yürütmeyi başarmış.  Gerisini  ondan dinleyelim... 

Drancy  Halk  Meclisi'nde iki  dönem  eşbaşkanlık  görevini  geride  bıraktın.  İlk  süreçten  başlayalım.  Göreve başladığında  kafandaki  eşbaş kanlık  algısı  neydi,  bunu  bir  sistem  olarak  algılama  durumu  var mıydı? 

Doğrusunu  söylemek  gerekirse  Halk  Meclisi  Eşbaşkanlığı  görevine  seçilmeden  önce  mecliste  bile yer  almamıştım.  Böyle  bir  çalışmada  yeniydim. 
Meclis'in  önemi,  işlevi  ya  da  eşbaşkanlığın  kapsamı vs  konusunda  çok  da  bilgi  sahibi  değildim.  "Yaptıkça,  işin  içine  girdikçe  öğrenirsin"  diyerek  cesaret verdi  Meclisteki  arkadaşlar.  Özellikle  de  kadınların büyük  desteğini  aldığımı  belirtmeliyim.  Elbette  en 


genel  çerçevede  bu  sistemden  haberdardım.  Sonuçta  hareketimiz  bunu  yıllardır  tartışıyordu;  hem ülkede  hem  Avrupa'da  zaten  örnekleri  vardı, büyük  bir  sorumluluk  aldığımın  farkındaydım.  Ama bundan  da  gurur  duydum.  Kişi  olarak  hangimiz  bu onurlu  sorumluluğu  omuzladı  belki  o  çok  önemli değil  ancak,  özellikle  genç  bir  kadın  arkadaşın böyle  bir  göreve  aday  olması  Drancy  yurtsever  ortamında  da  kadın-erkek  birçok  kesimden  destek gördü.  Ailem  de  bu  konuda  büyük  destek  oldu.  En başta  da  eşim.... 

Şunu  belirtmek  istiyorum  özellikle,  önce  inanmak  gerekiyor.  Bu  sistemin  başarısına,  kadının  da erkekle  her  alanda  temsil  gücü  olabileceğine,  birşeyleri  değiştirebileceğine  inanmak  gerekiyor.  En başta  da  kadınlar  bu  konuda  kendine,  kendi  cinsine  güvenir  ve  inanırsa  gerisi  geliyor. 

Peki  eşbaşkanlık  sistemi  sadece  2  kişinin  yönetim  temsiliyetini  aşarak  Meclis'e  ne  kadar  sirayet ediyor,  oraya  nasıl  yansıyor  ?  Mesela  Drancy  Halk Meclisi'nde  kadın  temsiliyeti  ne  oranda? 

Geçen  yıl  56  kişilik  bir  meclis  oluşumunda diyebiliriz  ki  meclisin  3'te  l'i  kadınlardan  oluştu.  Gönül  isterdi  ki  eşit  temsiliyet  olsun.  Ama  olmadı. 

Neden,  engel  ne? 

Kadınlar  çok  aday  olmuyor. 
Kendilerinden  çok  eşlerinin orada  (Meclislerde...)  yer almasıyla  yetiniyor.  Bu  konuda  çok  fazla  geleneksel rollere,  kadın  olmanın  getirdiği  sorumluluklara  sığınma  var.  Gerekçeler  çok fazla.  İşte  "çocuklarım  var, ev  işleri  var,  zamanım  hiç olmuyor,  zaten  eşim  gereğini  yapıyor  vs"  gibi  söylemler  olabiliyor.  Bunun  payı  var. 
Bir  de  kadınlar  eylemlere  katılımı  daha  fazla  esas  alıyorlar. 
Hala  toplumsal  bir  sistem  olarak görme,  kendi  sistemi  olarak  görmede  zayıflık  var.  Bu  bir  süreç  gerektiriyor.  Bu  konuda  daha  fazla  anlatmak  ve içselleştirmek  gerekiyor. 

Kadınların  meclise  ilgisi  nasıl,  hem  genel Meclis  hem  de  Kadın  Meclisi'ni  bir  irade  olarak görüyorlar  mı? 

Ne  çok  idealize  etmek  ne  de  çok  kara  bir  tablo çizmek  doğru  olmaz.  Meclisimizin  tüm  komis¬ 


yonlarında  kadın  arkadaşlar  yer  alıyor.  Drancy için  şunu  söylesek  yanlış  olmaz.  Kadın  arkadaşlar Kürt  halkının  kaderini  ilgilendiren  tüm  eylem  ve etkinliklerde  kesinlikle  öncüdürler.  Drancy  bölgesini  biraz  harekete  geçiren  pozisyondalar.  Düşmanın  zulmünü  görmüş,  çok  bedel  ödemiş analarımız  var,  özellikle  Paris  kitlesinin  de  Avrupa kitlesinin  de  yakından  tanıdığı  analarımız.  Onların  emeğini,  rolünü  özellikle  belirtmek  istiyorum. 
Sadece  onlar  değil,  derneğimizin  diğer  etkinliklerinde  de  öyledirler.  Drancy  bölgesindeki  kadın arkadaşlar  olarak  güçlü  katılmaya  çalışıyoruz ama  yine  de  yeterli  görmüyoruz. 

Şu  anda  barış  uzlaşma  komisyonunda  yer  alıyorum.  Şunu  diyebilirim  ki  çok  sayıda  sorun  bize  intikal  etmiş  durumda.  Çözmek  için  uğraş  veriyoruz. 
Ama  şu  anlaşılıyor  ki,  Özgürlük  Hareketinin  verdiği bir  bilinç  ve  kültür  var.  Fakat  sistemimizi  yedirmede  alacağımız  mesafe  de  var.  Bazı  sorunlara çözüm  bulduğumuz  gibi,  bazılarında  da  erkek  egemenlikli  sistemin  dayatmalarını  görüyoruz. 

Peki  eşbaşkanlığın  topluma  yansıması  nasıl oldu.  Meclis  üyelerinin  her  biri  kendisinden  bağımsız  mı  ele  alıyor  eşbaşkanlığı?  Yani  bu  salt  2 
kişiye  indirgenmiş  bir  yönetim  biçimi  olarak  mı görülüyor  yoksa  yaşamın  tümüne  yayılmış  bir ideolojik  felsefik  yaklaşım  mı? 

Şurası  kesin.  Sadece  meclis  eşbaşkanlığı  ile  değil genel  olarak  özgürlük  hareketinin  bu  modeliyle birlikte  kadınların  katılımı  daha  fazla  oldu.  Yani  özgürlük  hareketinin  kadın  çizgisi  zaten  bunu  gerektiriyordu.  Ama  eşbaşkanlıkla  daha  fazla oldu.  Ancak  eşbaşkanlık  denilince  daha  çok  yönetimdeki  arkadaşlar  gibi  anlaşılıyor. 

İki  yıl  öncesine  baktığında  nasıl  bir  ilerleme  görüyorsun? 

Kadının  olduğu  her  yerde  sadece  o  kadınlarda değil,  erkekte  de  bir  değişim  oluyor.  Bu  gözle  görülen  bir  şey.  Erkeklerin  kendi  arasındaki  ilişkilerde  bile  bir  farklılığa  yol  açıyor.  Bir  kültür oluşturuyor.  Bunu  yavaş  yavaş  eve  taşıyor. 

Mesela  nasıl,  senin  eşbaşkanlığın  eve  nasıl yansıdı? 

Eşim  de  Meclis  üyesi.  Belki  o  mecliste  olmasaydı ya  da  ben  olmasaydım  birbirimizi  anlamamız  belki daha  zor  olabilirdi.  Özgür  eş  yaşam  nedir,  nasıl örnek  olabiliriz  bunun  çabasını  vermeye  çalışıyoruz.  İkimizin  de  aktif  çalışmasıyla  kaynanam  da daha  aktif  rol  aldı,  amcam  da,  ailenin  tümü  daha aktif  oldu.  Eskiden  sadece  belki  yürüyüşlere  katılıyorduk  ancak  şimdi  tüm  aile,  mecliste  ne  gibi  so¬ 


rumluluğumuz  varsa  yerine  getirmeye  çalışıyoruz.  İkinci  çocuğum  ben  eşbaşkanlık  görevini  yürütürken  dünyaya  geldi.  Kadın  ya  da  erkek  birçok kişide  "hamiledir,  nasıl  yapacak"  gibi  bir  yaklaşım vardı.  Doğum  yapana  kadar  da  meclis  görevlerinden  geri  durmadım.  Sonrasında  toplantılarda  ve meclis  çalışmalarında  çocuklarımla  yer  aldım.  Kimi zaman  ben  toplantılara  katıldım  eşim  çocuklarımla zaman  geçirdi.  Bunu  özellikle  söylemek  istiyorum, ben  yokum  diye  eşim  çocuklara  baktı  değil,  kendi çocuğuna  zaman  ayırdı. 

Kadınlardan  şunu  çok  sık  duyuyoruz;  "çocuklarım  ufak  yapamam,  istesem  de  bu  çocuklarla  adım atamam"  gibi.  Şu  çok  net;  bahane  ararsak,  çocuk var  dersek,  işlerimizin  bitmesini  beklersek,  kadın evden  çıkamaz.  Eşbaşkanlıkla  birlikte  kadına  yüklenen  geleneksel  rollerden  sıyrılma  mücadelesini verdim.  Belki  ev  gezmelerim  azaldı,  ama  vicdanım rahatladı.  En  önemlisi  dedikodu  kültüründen  koptum.  Eskiden  en  ufak  ailevi  sorunu  kafaya  takardım ama  şimdi  daha  önemli  özgürlük  problemleriyle karşı  karşıyayız.  Ufkum  genişledi  yani.  Belki  hep  gelişmeleri  izliyorduk  ama  eşbaşkanlıkla  birlikte  gittiğim  her  toplantı  bana  bir  eğitim  oldu,  onlarla hayatın  daha  önemli  yanlarının  farkına  vardım. 


Beytüşşebap  ın  Berman  köyünde  Teşî’nin  hünerlerini günümüze  taşıyan  Feride  Acer,  “Hem  sanattır  Teşî hem  de  çok  sıradan  bir  şey  Biz  büyüklerimizden gördük,  çocuklarımıza  aktarıyoruz.  Kültürümüz  yaşadığı  sürece  çocuklar  bizi  unutmayacak”  diyor. 

Yünün  iplik  haline  ardından  ise  giysiye  dönüşmesi  süreci uzun  emek  ve  ustalık  istiyor.  Yün  önce  şeh  (tarak)  işleminden geçiriliyor  ve  ardından  teşî  ile  ip  haline  getiriliyor.  Dokumacılığın  anası  olarak  kabul  edilen  bu  işlemin  mucidi  ise  kadınlar. 

Feride  Acer,  beslediği  küçükbaş  hayvanlardan  kırptığı  yünleri  yıkıyor  ve  ardından  renk  veren  otlar  ile  kaynatıp  yünlerine 


istediği  rengi  veriyor.  Sonra  taraktan  geçirdiği  yünlerini  teşî ile  ip  haline  getiren  Feride  Acer,  torunlarına  kışın  giymeleri için  çorap  örüp  giydiriyor. 

Teşî  ile  zamanlarını  da  değerlendirdiklerini  kaydeden  Feride  Acer,  “Çocuklar  kışın  üşümesin  diye  yün  çorap  örüyorum.  Biz  teşîyi  büyüklerimizden  öğrendik,  şimdi  genç kadınlara  da  öğretiyorum.  Onlar  da  öğrensin  kendilerinden sonra  gelen  nesillere  de  aktarsın.  Kültürümüz  yaşadığı  sürece  çocuklar  bizi  unutmayacak.  Onlara  aktardığımız  her şey  bizi  ve  topraklarını  hatırlatacak.  Onları  topraklarına bağlayacak”  diyor.  •Şûjin/Şımak 
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•  Zelal  JINDA 


ojovo  Devrimi'nin  öncülüğünü  yapan  kadınlar,  özne  oldukları  bir  yaşamın  inşa  ça-I  lışmalarını  sürdürüyor.  Askeri  temelde  elde edilen  kazanımların  yanı  sıra ;  sosyal  ve  toplumsal yaşamda ,  ekonomik  ve  diplomatik  boyutta ,  kültür ve  sanatta  çok  önemli  adımlar  atılıyor.  Şimdi  kadınlar  büyük  bir  dayanışma  ruhu  ile  sadece  kendilerine ait  bir  yaşa  m  alanı  kuruyor.  Cizîre  Kanton  u'na  bağlı Dirbesiye  yakınlarda  JİNWAR  adıyla  bir  kadın  köyünün  kurulması  çalışmaları ,  bu  haberi  duyan  herkeste  heyecan  yaratıyor.  JINWAR  Özgür  Kadın  Köyü İnşa  Komitesi'nden  Nahide  Zengin'in  anlatımları bize  "bu  köy  kadınların  köyü,  bu  yaşam  kadınların yaşamı"  dedirtiyor.  Detayları  Nahide  Zengin  gazetemiz  Nevvaya  Jin' a  değerlendirdi... 

Neden  bir  kadın  köyü? 

Kadın  kimliğinin  önemli  özellikleri  vardır;  öncelikle  on  binlerce  yılın  tanrıçasıdır.  Mücadeleci  ve  direngen  olduğu  kadar,  bilge,  filozof,  sanatçı  ve üretendir.  Toplumsallığın  kurucusu  ve  yaşam  gücüdür.  Barışçı,  adil,  eşitlikçi,  özgürlükçüdür.  Binlerce yıl  önce  kadın  nasıl  tarım-köy  devriminin  öncülüğünü  yapmış  ise  bugün  de  içinde  yaşadığımız  coğrafyada  kadın  yine  kendi  öz  iradesiyle  bir  devrimin öncüsü  durumundadır.  Son  beşbin  yıllık  süreçte erkek  egemenliğinin  özellikle  kadına  karşı  iktidarını güçlendirmesi  kadını  köleleştirmekle  kalmamış  öz iradesini  de  elinden  almıştır.  Bu  nedenle  savaşın, zulmün,  toplumsal  sorunların  ağırlığını  yaşayan kadın  kendine  özgür  bir  yaşam  alanı  kurmanın  hedefini  taşımaktadır. 

Önderliğimizin  "kadın  ne  kadar  özgür  hareket ederse,  o  denli  güzel,  adil,  eşit  tercihler  geliştirebilecektir.  Dolayısıyla  toplumda  güzellik,  adalet,  eşitlik  kavramlarının  yaşamsallaştırılması  sıkı  sıkıya kadın  özgürleştirilmesinden  geçmektedir"  değerlendirmesi  temelinde  ele  alındığında  kadın  doğası ancak  toplumsal  özgürlük  ortamında  açığa  çıkar  ve kadının  özgürleşmesiyle  toplumsal  özgürlük  gelişir. 
Kadın  köyü  bu  özgürlük  aşamalarından  biridir. 

Kadınlar  bu  köyde  nasıl  bir  yaşam  örgütleyecek?  Mesala  yaşamsal  ihtiyaçlarını,  ekonomik  ihtiyaçlarını,  güvenlik  sorunlarını  nasıl  çözecek? 

Aslında  bir  toplumun  yaşamını  örgütlenmesi  o 


Özgür  Kadın  Köyü 

JINWAR’da  kurulacak  üretim  komünleri,  topluluk  ihtiyacı temelinde  faaliyet  yürüteceklerdir.  Doğaya  saygıyı  temel alan  tarımsal  üretim  esaslı  bir ekonomi  anlayışı  şu  an  için mevcuttur.  Beraberinde  küçük ve  büyük  baş  hayvancılık  da  yapılacaktır.  Ancak  el  becerisi  ile veya  bireylerin  yetenekleri  ile açığa  çıkacak  olan  ürünler  de olacaktır.  Burada  esas  olan, üretimin  topluluğun  ihtiyaçları temelinde  yapılmasıdır. 


bugün  toplumsal  değişim  ve  dönüşümde  toplumların  ihtiyacı  olan  aciliyette  ve  kapsamda  geri pozisyondadır.  Toplumsal  sorunların  bütünlüklü  ele alınması  temel  özgürlük  hakikatlerine  ulaşmada önemli  olduğunu  düşünmekteyiz. 

Ek  olarak  şunları  söyleyebiliriz;  komünal,  eşitlikçi, doğaya  saygılı,  geleneği  sürdüren  ve  geçmişin  tecrübeleri  ile  yeniyi  birleştiren,  özgürleşmeyi  hedef alan  ki;  Önderlimin  "özgürleşen  kadın  özgürleşen toplumdur,  özgürleşen  toplum  ise  demokratik ulustur"  belirlemesi  yaşamsal  hedefini  açıklamaya yeterli  gelmektedir. 

Bu  kapsamdaki  kadın  köylerini  çoğaltma  gibi  bir hedefiniz  var  mı?  Kadınların  ilgisi  nasıl?  "Kadın köyü"  denilince  kadınlar  nasıl  karşılıyor? 

Aslında  kadın  köylerini  çoğaltmak  veya  bir mekan  inşa  ederek  var  olan  sorunları  giderebilme amacı  değildir  bu  çalışma.  Bu  biryaşam  modelinin inşasıdır.  Bir  hayalin  pratikleşmesidir.  Bu  pratik  beşbin  yılın  özeleştirisidir.  Öylesine  bir  coşkudur  ki  şu anda  sadece  Rojava'da  direk  bu  pratiğin  içerisinde olan  kadın  arkadaşlarımız  değil,  ulaşabildiğimiz tüm  diğer  ülkelerdeki  kadınlar  dahi  bu  çoşkuyu  bizimle  paylaşmakta  ve  hangi  noktalarda  destek  sunabileceklerini  sormaktadırlar.  JİNVVAR'ın  bu  kadar çok  kadını  bir  araya  getirebilme  başarısı  taşıdığı misyondan  kaynaklıdır.  O  da  özgürleşmiş  kadındır. 

Dünyada  kadın  köylerinin  pek  çok  örneği  vardır. 
Avrupa  veya  Amerika  kıtalarındaki  ekolojik  köyler, Afrika'da  yaşadıkları  toplumsal  zulme  karşılık  oluşturulan  kadın  köyleri,  yine  kadın  emeği  üzerinden kooperatif  üretimini  esas  alan  kadın  köyleri  vardır. 
Buralarda  yaşayan  kadınların  vermiş  oldukları  mücadeleyi  her  açıdan  değerli  bulmaktayız. 

JINVVAR  bu  köy  çalışmalarının  tamamını  kapsamakla  yetinmemekte  hatta  daha  da  geliştirmektedir.  Çünkü  mücadelesini  binlerce  yıllık kölelik  zihniyetine  karşı  gerçekleştirmektedir. 
Sadece  bir  kesimi  değil,  toplumun  tamamını  ortaklaştırmaktadır.  Kadın  özgürlüğünü  toplumsal özgürlükle  eş  tanımlamaktadır. 


i  A 
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Nahide  Zengin 


toplumun  ekonomisini  örgütleme  biçi miyle  bağlantılıdır.  Tüm sömürü-kölelik  biçimlerinin  kaynağı  ekonomik  işgal  olduğundan,  ekonomik  alanın  özgürleştirilmesi  aynı  zamanda  toplumun  ve  doğanın özgürleştirilmesidir.  Bu  da  Demokratik  Komünal Ekonomi  temelinde  ancak  mümkündür.  Paylaşımcı, dayanışma  içerisinde,  eşitlikçi,  bilinçli  biryaşam  ve eylemin  gereği  olarak  özgürlükçü,  topluluk  mülkiyeti  temelli  bir  ekonomik  faaliyettir  asıl  olan.  Hiç bir  üretim  aracı,  ekonomik  ürün  veya  faaliyet,  sadece  bir  kişi  veya  grubun  emeği  ve  çabası  sonucu olmamalıdır.  Bu  gayr-ı  meşru  bir  durum  olup  ahlak, toplum  ve  doğa  karşıtı  bir  yaklaşımdır. 

Özgür  Kadın  Köyü  JINVVAR'da  kurulacak  üretim komünleri,  topluluk  ihtiyacı  temelinde  faaliyet yürüteceklerdir.  Doğaya  saygıyı  temel  alan  tarımsal  üretim  esaslı  bir  ekonomi  anlayışı  şu  an  için mevcuttur.  Beraberinde  küçük  ve  büyük  baş  hayvancılık  da  yapılacaktır.  Ancak  el  becerisi  ile  veya bireylerin  yetenekleri  ile  açığa  çıkacak  olan  ürünler  de  olacaktır.  Burada  esas  olan,  üretimin  topluluğun  ihtiyaçları  temelinde  yapılmasıdır.  Elbette ki  ihtiyaç  fazlası  ürünler  ve  diğer  el  zanaatleri  kurulacak  olan  komün  pazarında  değerini  bulacaktır.  Ancak  bu  değer  de  toplumsal  ihtiyaçları karşılayacak  ve  yine  toplum  tarafından  benimsenecek  boyutlarda  olacaktır. 

Beraberinde  köyümüzde  bir  akademimiz  ola¬ 


caktır.  Çocuklarımız  için  bir  okulumuz, alternatif  tıp  çalışmalarının yapılabileceği  bir  merkezimiz,  ürünlerimizi  değerlendirebileceğimiz  bir  pazar  yerimiz  ve 

bir  köyün  ihtiyaç  duyabileceği  yaşam  alanla-  _ 

rımız  da  olacaktır. 

Diğer  sorunuza  gelince,  kadının  illaki  bir  güvenlik  ihtiyacı  varmış  gibi  bir  yaklaşım  var,  bu  yanlış. 
Aslında  tüm  insanların  güvende  olmaya,  öz  savunmasını  kullanmaya  hakkı  vardır.  Ancak  kadın söz  konusu  olunca  hem  ekonomik  soykırıma  karşı bir  öz  savunma  ve  hem  de  yaşamsal  öz  savunmanın  gerekliliği  daha  net  açığa  çıkmaktadır.  Kadınlar  öz  savunma  bilinciyle  kendi  savunma birimlerini  kurabileceklerdir. 

Kadın  köyünü  kadınların  erkek  dünyasından  fiziki  olarak  da  kopuşu  olarak  ifade  edebilir  miyiz? 
Eğer  böyleyse,  fiziki  olarak  da  ayrışmanın  kadınların  güçlenmesine  nasıl  bir  katkısı  olacak? 

Erkek  dünyasından  fiziki  bir  kopuş  değil  de  zihinsel  bir  kopuş  yani  erkek  egemenliğine  karşılık kadınla  özgür  yaşam  temelinde  ele  alalım  bu  soruyu.  Önderlik  "sosyalizmin  önceliği,  kadınla  özgür yaşam  düzeyinin  mutlaka  tutturulmasıdır"  der. 
Bunun  için  bir  zihniyet  savaşı  gerekmektedir.  Toplumsal  cinsiyetçilikteki  mülkiyet  ve  cinsel  nesne ahlaksızlığı,  erkeği  de  aşağılayan  ve  çürüten  bir toplumsal  olgudur.  JINVVAR  kendisine  dayatılan köleliğe  karşılık  tecride  alınmış  kadınlartopluluğu değildir.  Özcesi;  kadının  öz  iradesiyle  özgür  yaşamını  inşa  edeceği,  toplumsal  eşitliği  yeniden  olgunlaştıracağı  bir  alandır. 


Bu  köyde  ilişkiler  nasıl  olacak,  paylaşım  nasıl olacak?  Bu  köyde  buluşacak  ve  yaşayacak  olan  kadınların  yaşam  tarzını  nasıl  tanımlayabilirsiniz? 
Sosyalist  bir  köy  mü,  feminist  bir  köy  mü,  ekolojik bir  köy  mü?  Yoksa  bunların  tümü  mü? 


Demokratik  Ulus  anlayışı  sosyalist  bir  temel  üzerinde  kendini  var  eder.  Feminist  bir  köyden  çok  feminizm  anlayışını  da  kapsayan  ve  hatta  aşabilecek bir  olgudan  bahsediyoruz.  Elbetteki  bir  öteleme, yok  sayma  anlamından  çok  katkı  sağlamadır  bu. 
Çünkü  kadın  gerçeğini  kapsayan,  kadın  etrafında gelişen  ve  kadına  dayalı  tüm  mücadele  ve  araştırma  yöntemlerini  bilerek  bir  yaşam  tarzı  oluşturmak  gerekmektedir.  Bilinmektedir  ki,  feminizm 


Mayıs  201  7 


kültür 


Nevvaya 


Yankın  Çocuktan 


Dersim  yaşlıları  iki  terteleden  bahsederler.  İlki  1915  yılında  yaşanan 
Tertele  Vîren  (Ermeni  Tertelesi),  diğeri  ise  1938'de  yaşanan  Tertele  Peen  (Dersim  Tertelesi)  katliamlarıdır. 

Dersim  Halvori'de  bir  kilise.  Surp  Garabed Vank'ı  (Aziz  Garabed  Manastırı),  9.  yüzyılda yapıldığı  tahmin  ediliyor.  İlk  terteleden  kendisini  kurtarabilmiş,  binlerce  Ermeni  süngülenirken,  sürgüne  gönderilirken  Vank  kilisesi ayakta  kalabilmiş.  Ermenilerin  o  dönem  ibadet  yapabildiği  tek  mekan  burası.  Köyün tümü  Hıristiyan  inancına  sahip,  manastırın keşişi  ile  akrabalık  ilişkileri  var,  çevredeki Alevi  köyleri  ile  kivvralığa  dayanan  bir  hukukları  var.  İlk  tertelenin  derin  travmaları  yaşanırken,  bellekleri  parçalarken,  ağıtlar yakılırken  ikinci  tertele  gelip  kapıya  dayanır. 
Türk'ün  süngüsü  yine  görünür,  ölüm  yağdırır. 
Soykırımcı  Türk  devletinin  1937'de  Dersim'e yönelik  başlattığı  seferde  Surp  Garabed 
Vank'ı  bombalanır,  keşişi  gözaltına  alınır,  38 


yılında  ise  tümden  yerle  bir  edilir  kilise,  keşiş ise  bütün  aile  fertleri  ve  akrabalarıyla  birlikte katledilir.  Kurtulabilenler  ise  çok  az  sayıdaki çocuklar  ve  birkaç  yetişkindir.  Adı  Aslıhandır, Sultan'dır,  Give'dir  (Kühet),  Varte'dir...  Saçları kazıtılanlar  vardır  aralarında,  zorla  İslam inancı  dayatılanlar,  'besleme"  olarak  olarak Türkler'in  hizmetine  verilenler...  Birazcık şansı  olanlar  sürgünde  birbirini  bulabilmiştir ya  da  Alevi  inancına  sahip  Dersim  Kürtleri'nin yanına  sığınarak  kimliğini  kısmen  de  olsa  koruyabilmiştir. 

Aslıhan'ın,  Sultan'ın,  Give'nin  (Kühet),  Varte'nin  akıbetlerinin  izini  süren  Nezahat  Gündoğan,  5  yıl  kadar  süren  çalışma  sonucu "Vank'ın  Çocukları"  belgeseli  ile  bizlere  bu çocukların  hikayesini  anlatıyor. 

Keşiş  ailesinin  hayatta  kalabilen  üyelerinin 


katliam  sonrası  yaşadıkları,  suskunlukları, sessiz  sedasız  taşıdıkları  acılar  bütün  ağırlığıyla  gelip  karşımıza  dikiliyor.  Vank'ın  Çocukları,  bu  topraklarda  eksilmeyen,  lanet  bir yapışkanlıkla  kurtulamadığımız  ölümün,  sürgünlüğün,  özlemin  özetidir.  Keşiş  ailesi  büyük oranda  yok  olmuştur,  ama  kimlik  öyle  bir şeydir  ki,  bir  balyoz  gibi  üzerlerine  inen  Türk faşizmi,  bu  keşiş  ailesinin  torunlarının  buluşmasına  engel  olamamıştır.  Aradan  koca  bir zaman  geçse  de,  bellek  zayıflaşa  da,  hatta  yaşananları  unutmak  için  özel  bir  çaba  sarfedilse  de  aidiyet,  hak  ve  hakikat  arayışı,  ana topraklara  duyulan  özlem  hiçbir  şeyi  tümden perdeleyememiştir.  Vank'ın  Çocukları  bizlere gerçeğin  yok  edilemeyeceğini,  gün  yüzüne çıkmak  için  kendi  zamanını  kolladığını  bir  kez daha  ispatlıyor,  i  Hazırlayan:  Nevvaya  Jin 


Kadınlan  cesaretlendiren  bir  kitap: 

tyjrtkMfct  (\adM\jar 


Bu  mücadele seçimlerle  başlamadı 


Günlerce  referandumla  yatıp  referandumla kalktık.  Öncesi  de  sonrası  da  hukuksuzlukla  dolu  bir  sürece  "halk oylaması"  demek  garip  ve  bir  o  kadar  da  yakışıksız  duruyor. 
Halkların  bir  hukuku  vardır,  eşitliği,  adaleti  gözeten,  merhameti  vardır  kollayan,  koruyan.  Halk  yozlaşmamışsa  ve ahlaken  çökmemişse  adaleti  hiçbir  kuruma  gerek  kalmadan kendi  hukuk  kuralları  çerçevesinde  sağlamaya  çalışır  ve  der ki;  "Yiğidi  öldür  hakkını  yeme."  Öyle  bir  süreç  yaşadık  ki hak  hukuk  bir  yana  insanlığın  zerresi  aranır  oldu.  Öncesinde  yapılan  siyasi  kırımla  HDP  yönetici  ve  üyelerinin  tutuklanması  zaten  sürecin  nasıl  işleyeceği  konusunda  yeterli işaretleri  vermişti.  Referandum  ve  anayasa  tartışmalarının bilinçli  bir  şekilde  OHAL'e  denk  getirilmesi  ile  zaten  hukuksuz  olan  süreç  bu  kez  de  yasaklarla  kuşatılmış  oldu.  Aslında  bu  sürecin  muhalif  olarak  direkt  içinde  olandan tutalım,  dış  kamuoyu  ve  gözlemcilere  varana  dek  zihni  açık olan  herkes  referandum  sonucunun  bir  şekilde  Erdoğan  lehine  sonuçlandırılacağını  tahmin  ediyordu.  Çünkü  referandumdan  EVET  oyunun  çıkması  AKP  ve  Erdoğan  için artık  hayat  memat  meselesi  olmuştu.  Varlıklarını  yatırdıkları  bu  seçimi  kaybetmeleri  durumunda  derinden  sarsılacaklarını  ve  çatırdayacaklarını  bildikleri  için  hırsızlık  başta olmak  üzere,  tehdit,  rüşvet,  yalan  dolan,  baskı  ve  sindirme gibi  yüzlerce  yöntemi  gözlerini  kırpmadan  uyguladılar.  En büyük  korkuları  olan  HDP  yi  etkisiz  hale  getirdiklerini  düşündüklerinden,  CHP  ve  diğer  irili  ufaklı  örgütlerle,  kurulan  ortak  platformlarla  ciddi  olarak  uğraşmadılar  bile.  Kürt halkı  ise  onlara  göre  sindirilmiş,  bastırılmış  ve  artık  kımıldayamayacak  hale  getirilmişti  ki  oy  vermeye  güçlü  bir  şekilde  katılması  bile  mümkün  değildi.  Üstelik  de  onların "Evet"  istemede  kendilerine  göre  çok  güçlü  bir  argümanları davardı;  "HAYIR,  diyen  herkes  terörist"  idi.  Oylama  günü gelip  çattığında  durumun  hiç  de  umdukları  gibi  olmadığını  görünce  bir  kenarda  tuttukları  mühürsüz  ya  da  blok oyları  devreye  koydular.  Sonuç;  tüm  dünyanın  gözü önünde  bir  sahtekarlık  yapıldı  ve  onun  diktatörlüğü  kuruldu.  Bu  rejimin  beyni  iğdiş  edilmiş  tebaası  (özellikle tebaa  diyorum  ki  halk  kelimesi  yıpranmasın)  zafer  çığlıkları  atarken  neye  evet  dediğini  bile  bilemeyen,  tüm  iradesini  seve  seve,  bile  isteye  bir  kişiye  teslim  eden,  tekliğin fukaralığını  çokluğun  zenginliğine  tercih  eden,  dünya  kamuoyunun  gözünde  alay  konusu  olan  bir  güruh  haline geldi.  Başını  bağladıkça  beynini  de  bağladığını  farketme- yen  kadınların  köleliğe  doğru  koşar  adımlarla  gittiklerine de  şahit  olduk,  katledilişlerine  de. 

Bu  süreçte  tek  derdi  "Hayır"  ya  da  "Evet"  olmayan  bir başka  halk  da  vardı.  Cesur  olduğu  kadar  direngen,  mazlum olduğu  kadar  fedakar,  yiğit  olduğu  kadar  yılmayan  bir  halk. 
Bu  halk,  öz  iradesini  kurumlaştırmanın  heyecanını,  öz  savunmasını  oluşturmanın  özgüvenini,  özgürlük  ve  eşitliği yaratmanın  onurunu  yaşarken  bir  yandan  da  başka  halklara ilham  ve  örnek  olmanın,  özellikle  de  kadın  kurtuluş  ideolojisi  ile  öncülük  yapmanın  onurunu  yaşıyor.  Faşist  ve  erkek egemenlikli  sistem  karşısında  tüm  dini,  kültürel  ve  ulusal farklılıkları  zenginlik  olarak  kabul  eden,  tüm  çalışmalarını ve  yapılanmalarını  cinsiyet  özgürlükçü,  ekolojik,  demokratik  ve  eşitlikçi  paradigma  üzerine  oturtan,  erkek  egemen zihniyeti  reddeden  bir  halk  gerçekliği  için  "Hayır"  demek sistem  karşısında  onurlu  duruştu.  Elbette  referandumdan "Hayır"  çıkması  durumunda  bu  bir  duruş  olmaktan  öteye geçecek,  somut  bazı  gelişmeleri  yaratabilecekti.  Ancak  T.C devlet  gerçekliği  ele  alındığında  iktidar  ve  güç  odaklarının öyle  bir  referandumla  kaderlerini  teslim  etmeyecekleri  de açıktır.  Bu  elbette  "Evet  çıktı,  herşey  bitti,  biz  ne  yaparsak yapalım  birşey  değişmiyor"  anlamına  gelmiyor.  Bu  düşünce hastalıklı  ve  tam  da  devletin  yaratmaya  çalıştığı  çökmüş  bir ruh  halidir.  Kürt  halk  mücadelesi  öyle  referandum  ya  da seçim  sonuçlarına  göre  yürütülen  bir  mücadele  değildir  ve de  olmamıştır.  Siyasi  çalışmalar  elbette  aynen  diplomasi alanında  olduğu  gibi  oldukça  önemli  ve  yürütülmesi  gereken  bir  çalışmadır,  ancak  en  azından  şimdiki  koşullarda tüm  umudun  buna  bağlandığı  bir  çalışma  alanı  da  değildir, olmamalıdır.  1  Kasım  seçimlerinden  sonra  görülmüştür  ki, bu  alana  çok  abartılı  bir  şekilde  bağlanan  umutlar  yerini sağa  yatan,  yenilgiye  uğramış  ve  çökmüş  bir  ruh  haline  bırakmıştır.  Az  önce  yukarıda  da  belirttiğim  gibi  öz  iradesini oluşturan  bir  halk  gerçekliğine  ulaşılması,  yıllar  süren  özgürlük  mücadelesinin  sonucudur.  En  ağır  dönemlerde  bile umudunu  yitirmeyen,  kendi  öz  gücüne  güvenen,  gelinen aşamada  dünya  ezilen  halklarına  örnek  olan  bu  mücadelenin  kazanmalarını,  bir  halk  oylaması  sonucu  ile  karşılaştırmak  ya  da  eş  değer  görmek  bu  mücadeleye  büyük  hakaret olur.  Sadece  kadın  mücadele  tarihi  açısından  baksak  bile, yüreğimizin  bu  kazanımlar  karşısında  heyecandan  durma noktasına  gelmesi  olasıdır.  Durum  böyleyken  tüm  umutları bağlamamız  gereken  şeyin  öz  irade  ve  öz  savunma  olduğu, bunun  yolunun  da  öz  yönetimlerden  geçtiği,  sonuçta  da kazanmaların  görülebilirliğinin  ne  denli  önemli  olduğu açığa  çıkmaktadır. 

Son  referandum  şunu  göstermiştir;  rejimin  tebaası  kendini  bir  kişiye  kölece  teslim  ederken,  diğer  tarafta  bir  halk ise  öz  iradesini  eline  alarak  öz  yönetim  ve  demokrasi  yolunda  yürümeye  devam  etmiştir.  Ne  diyelim,  tarihte  bilinen şu  sözü  bir  kez  daha  tekrar  etmekten  başka  bize  düşen  bir şey  kalmamıştır: 

"Her  halk  layık  olduğu  şekilde  yönetilir." 


dersem.  Av  v\j\t 


Kurtlarla  Koşan  Kadınlar  kitabı,  kadınlara ve  iç  dünyalarına  dair  bilinenleri  ters  yüz eden  bir  kitap.  Dişiliği  hayatın  merkezine alan,  doğayla  bütünleştiren  yanı  ile  sürekli yaşam  döngüsüne  işaret  ediyor.  Ve  en  fazla da  cesaret  aşılıyor.  Kendisine  yabancılaşmış, kolu  kanadı  kırılmış,  içine  kapanmış,  hayattan  soyutlanmış  bütün  kadınlara  cesaret çağrısı  yapıyor.  Kadın  olmaktan  kaynaklı  başımıza  ne  gelmişse,  ne  yaşamışsak  'onları iyileştirin  ve  güçlenin'  diyor. 

Clarissa  Pinkola  Estes,  her  kadının  derinliklerinde  gizlenmiş  'Vahşi  Kadın'  için  şöyle yazmıştır:  "O,  kadınlar  aracılığıyla  kendine bir  çıkış  bulur.  Baskı  altına  alınıp  ezilirse ,  yukarıya  doğru  çıkmak  için  didinir.  Kadınlar özgürse ,  o  da  özgürdür.  Ne  mutlu  kı ',  kaç kere  bastırılırsa  bastırılsın ,  tekrar  yukarıya fırlar.  Kaç  kere  yasaklanmış ,  ezilmiş ;  önü  kesilmiş sulandırılmış ,  eziyete  uğramış;  güvenilmez,  tehlikeli,  çılgın  gibi  sayısız aşağılamalarla  yaftalanmış  olursa  olsun, kadınların  içinde  yukarıya  doğru  öyle  bir çıkar  ki,  en  sakin,  en  çekingen  kadın  bile ona  gizli  bir  yer  ayırır.  En  tutsak  kadın  bile vahşi  benliğinin  yerini  savunur,  çünkü  sezgisel  olarak  bilir  ki,  bir  gün  bir  mazgal  deliği,  bir  çıkış,  bir  fırsat  bulduğunda  tabana kuvvet  kaçmak  için  ondan  güç  alacaktır.  " 

Kitabın  adını  ilk  okuduğumuzda  aklımıza evvela  şu  soru  düşebilir,  neden  Kurt  ve Kadın?  Hemen  kitabın  sayfalarında  ilerliyoruz  biraz:  "Sağlıklı  kurtlar  ve  sağlıklı  kadınlar  belirli  ruhsal  karakteristikleri paylaşırlar:  Keskin  bir  duyarlılık,  oyuncu  bir ruh  ve  yoğun  bir  kendini  adama  kapasitesi. 
Kurtlar  ve  kadınlar;  doğaları,  araştırıcılıkları,  büyük  bir  dayanıklılık  ve  güce  sahip  olmaları  bakımından  yakın  akrabadırlar. 
Sezgileri  çok  g üçlüdür. " 

Kurtlarla  Koşan  Kadınlar  kitabı  aslında biraz  da  feminist  bir  manifesto  niteliğinde. 
Bize  zorla  unutturulmaya  çalışılan  dişiliğimizi en  coşkulu  haliyle  anlatır.  "Hatırlayın,  yaşam aslında  sîzsiniz"  diye  fısıldar.  Hayatın  bütün sertliği  ile  mücadele  eden  kadınların  okuması ve  her  kadına  önermesi  gereken  bir  kitaptır. 
Okuyun  ve  annenize,  kızkardeşinize,  teyzenize  okutun...  i  Hazırlayan:  Nevvaya  Jin 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^  ■  lepimiz  vahşiye  özlemle  doluyuz. 
Bu  özlemin  kültürel  olarak  onaylanmış  pek  az  panzehiri  var.  Bize bu  tür  bir  arzudan  utanç  duymamız  öğretildi. 
Uzattığımız  saçlarımızı  duygularımızı  saklamak  için  kullandık.  Ama  Vahşi  Kadın  'ın  gölgesi  gündüz  ve  gecelerimiz  boyunca  pusuya yatmış  bir  halde  hala  varlığını  sürdürmekte. 
Nerede  olursak  olalım,  arkamızda  tırıs  giden bu  gölge  kesinlikle  dört  ayaklı"  ön  sözleri  ile 'Kurtlarla  Koşan  Kadınlar'  kitabına  giriş  yapan Clarissa  Pinkola  Estes,  her  kadına  aslında 


içinde  uyuyan  Vahşi  Kadın'ı  uyandırma  çağrısında  bulunuyor. 

Nedir  Vahşi  Kadın? 

Vahşi  denildiğinde  hep  olumsuz  bir  duyguya  kapılırız,  Clarissa  Pinkola  Estes  kitabında Vahşi  Hayat-Vahşi  Kadın  ilişkisinden  yola  çıkarak  kadınların  iç  dünyasına  uzanıyor  ve vahşiliğe  dair  kafamızda  oluşan  bütün  şablonları  yıkıyor.  Vahşilik,  aslında  dişil  benliktir. 
Erkeğin  dünyasına  teslim  olmama,  boyun  eğmeme  ve  biat  etmeme  halidir.  Uysallaşmamadır,  vahşi  kalmaktır.  Clarissa  Pinkola  Estes, kitabında  neden  "vahşi  kadın"  dediğini  şöyle anlatıyor:  Vahşi  sözcüğü  burada  denetimden yoksun  anlamına  gelen  günümüzdeki  küçümseyici  kullanımıyla  değil,  doğal  bir  hayat, criatura'nın  (yaratığın)  doğuştan  bir  bütünlüğe  ve  sağlıklı  sınırlara  sahip  olduğu  bir hayat  sürmesi  anlamına  gelen  özgün  haliyle kullanılmıştır.  Bu  sözcükler  (vahşi  ve  kadın) kadınların  kim  olduklarını  ve  neyle  meşgul olduklarını  hatırlamalarını  sağlar,  bütün dişilere  destek  veren  gücü  ifade eden  bir  metafor  yaratır.  Kadınların  onsuz  yaşamayacağı  bir  gücü  simgeler. " 
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Kürdistan'da  sevgi  yeni  bir  yoruma  kavuşturuluyor 


PKK  tarihi  "Nasıl  Yaşamalı?"  sorusuna  da verilen  en  kapsamlı  bir  cevap  oluyor.  Bu "Nasıl  Yaşamalı?"  sorusuna  sorular  sormak  kadar,  cevapların  da  peşi  sıra  geliştiği  görülüyor. 

Edebiyat  bu  aşamaya  da  hakkını  vermelidir  diyoruz. 

Bizim  burada  yaptığımız,  kuru  bir  iskeletini  kurmaktır.  Kendine  güvenen,  bu  temelde  iyi  edebi eserler  ortaya  çıkarabilir.  Biz  herkese  bu  temelde çıkış  yaptırdığımıza  inanıyoruz  ve  en  değme  romana,  hikâyelere  taş  çıkartabilecek  kısa  bir  mücadele  gerçeğimizin  anlatımını  yaptık.  Edebiyata malzeme  teşkil  edebilecek  iskelet  verildi.  Öyle  sanıyorum  ki,  devrimci  bir  edebiyatın  çıkmasına  epey malzeme  sunacak  bir  çerçeve. 

Kürdistan'da  genelde  edebiyat,  özelde  devrimci edebiyat;  devrimci  hareketin  işleyiş  mantığının  ruhunu,  duygularını  yaşamadan  gerçekleşme  imkânı bulamaz. 

Edebiyat  ucuz  bir  kurgu,  spekülasyon  yapmak demek  değildir. 

Mevcut  edebi  yaklaşımların,  ortaya  çıkan  ürünlerin  büyük  bir  kısmı  gerçeklerden  habersiz.  Son tahlilde  ezen  ulus  ve  oldukça  çarpıtılmış  sömürgeci koşulların  gerçek  dışı,  sahtekârlığı,  yalanı,  hayal  bile diyemeyeceğimiz  yansımaları  üzerine  uluslararası örneklemeleri  kaynaştırılarak  yapılmaya  çalışıyor ki,  kafa  karıştırmaktan  ve  şekilsizliği  daha  da  geliştirmekten  öteye  bir  rol  oynamıyor,  işlev  görmüyor. 
Halkın  edebiyatı  söz  konusu  değil. 


Madem  sanat  veya  edebiyatın  işlevi  diyoruz, bilemiyorum  hikâye  sizde  nasıl  bir  etki  yarattı 


ve  derinleştirmeye  nereden  ve  nasıl  başlayabiliriz?  Ayrıca  biz  de  biraz  daha  derinleştirebiliriz. 
Büyük  edebiyatçı  bizden  çıkacak  değil  belki, ama  her  ciddi  edebi  eserin  de  gerçeğe  yakın  şahıslara  dayanmak  durumunda  olduğunu  da  bir köşeye  atamayız. 

Yine  burada  önemle  alınması  gereken  saflardaki kadın-erkek  özgürlüğü  oluyor.  Zaten  bu  konudaki deneyim  başlı  başına  edebiyata  önemli  bir  malzeme  teşkil  ediyor. 

Kadın  özgürlüğünün  bu  ilişkilerden  nasıl  etkilendiği  ve  kadın  özgürlüğünde  bu  ilişkilerin  etkileşimi  bölümü  hayli  incelenebilir.  Özgürlüğü başından  mahkûm  eden,  bunu  boğuntuya  getiren kadındı.  Ve  büyük  bir  siyasal,  hatta  askeri  mücadele  geliştirilirken  burada  bir  özgürlüğün  duyumu yanına  da  vurgu  yapan  gelişme  vardır. 


Bu  bir  Kürdistan  kavgasıdır. 

Ailedeki  tüketilişe  karşı  büyük  bir  karşı  koyuştur.  Ve  buradaki  başarı  Kürdistan  çapındaki  başarıya  gidiyor.  Kadın  çözümlemesi  de  bunun ürünüdür.  Aile  kurulacak  mı  kurulmayacak  mı? 
Bu  denemenin  kendisinin  ortaya  çıkardığı  büyük mücadele  kadın  çözümlemesine  götürüyor.  Bu da  Kürdistan  çözümlemesine  götürüyor,  aile  ise bir  anlamda  Kürdistan 'dır.  Onun  çözülmesine  götürüyor  ve  bu  da  PKK'nin  özgürleşme  düzeyine giderek  Kürdistan  toplumunun  özgürleşme  düzeyine  etkide  bulunuyor.  Özgür  kadın  tipine ulaşma,  özgür  ilişkilere  ulaşma,  yeni  bir  cinsel  ahlaktan  tutalım,  yeni  duygu  türlerine  kadının  yitirilmiş  konumundan  diriliş  konumuna,  yine erkeğin  çok  kaba  ve  çok  feodal  yaşanılmaz  yak¬ 


laşımlardan  eşit  ve  özgür  bir  temelde  özenle  ele alınıyor.  Yeni  tip,  yeni  ilişki  bu  yolu  ardına  kadar açıyor  ve  binlerce  ilişki  can  veriyor.  Önce  yıkılıyor. 
Önce  adeta  topa  tutuluyor  ve  zemin  açılıyor. 


Kürdistan  kördüğümünün  çözülüşüne  bu  yaklaşımla  girilmiştir.  Çok  önemli  başarılar  bu  biçimde  götürülmüştür.  Bunun  bir  parçası şüphesiz  özgür  kadın  gelişmesinin  çarpıcı  bir  biçimde  ortaya  çıkması,  yüzeysel  ilişkilerin  parti içinde  olsun,  toplumda  olsun  paramparça  edilişi,  binlerce  erkeğin  ve  kızın  bu  kördüğümden kopması,  kurdukları  nişanlılık,  evlilik  ilişkilerinden  kopuşları,  kendilerine  dayatılan  evliliklerden  kaçışları...  Büyük  bir  kısmı  bu  evliliklerden pişman  olmuştur.  Yine  erkeklerin  geleneksel  evliliklerden  kopuşları  ve  enerjiyi  donduran,  kişiliği  donduran  bu  ilişkiye  asla  itibar  etmemeleri vardır.  Bütün  bunların  bu  ilişkiyi  çözümlemesiyle  ilişkisinin  keskin  olduğu  açıktır.  Roman,  denilebilir  ki;  bir  yerde  bu  ana  fikrin  ve kördüğümün  çözümlenip  partiye,  daha  sonra bütün  topluma,  Kürdistan'a,  hatta  insanlığa  mal edilmesidir. 

İşin  bir  de  sevgi  olayı,  sevme  olayının  yurtseverlik,  ülke  boyutu,  sosyalizm  boyutunu  ele  almak  gerekiyor. 

Kürdistan'da  sevgi  şimdi  yeni  bir  yoruma  kavuşturuluyor. 


Burada  gerçekten  bir  roman  yaşandı  veya  yapılan  devrimcilik  bir  roman  kadar  kurgusaldır, 


yaratıcıdır.  Toplumu adeta  bir  laboratuara  alıyoruz,  bir maketini  hemen  her yöreden  gelen  bazı  ilişki  temsilcilerini  sorgulamaya  tabi  tutuyor,  herkes  ayna  gibi  kendini  ortamda  görüyor. 

Bütün  çirkinliklerini,  zayıflıklarını,  yanlışlıklarını görüyorlar. 

Özeleştiri  veriyorlar,  vazgeçiyorlar. 

Yeniye  karşı  kararlılığı  belirliyorlar. 

Böylece  yola  koyuluyorlar. 

Bu  yeni  yaşam  yolu  oluyor. 

Yaşamın  nasıl  olması  gerektiğine  bir  karar  oluyor. 
Dolayısıyla  Akademi  ortamı  çarpıcı  bir  tablo  halinde  sunulabilir. 

Şu  söylenmiştir  Akademide: 

"Burada  çözümlenen  an  değil  tarihtir,  kişi  değil sınıftır." 


Büyük  zindan  direnişçiliği  yeniyi  yaratmakta etkileyicidir.  Özellikle  1980  başlarındaki  direnişler.  Dayatılan  provokasyon,  ihanet  önemlidir. 
Bütün  bunlara  romanda  kapsamlı  yer  verilebilir. 
Orada  da  bazı  değerlendirmeler  yapılmıştır. 
Malzeme  olarak  zengindir,  kullanılabilir.  Hiç şüphesiz  ilişkilerdeki  kördüğümün  İskender  kılıcıyla  parçalanması  ve  sağlam  ilişkilerin,  halkaların  kurulması  biçiminde  de  bunu değerlendirmek  mümkündür.  Öfkeler,  tutkular, kızgınlıklar,  ihanetler,  büyük  fedakârlıklar  cesaret  örnekleri,  acılar,  hüzünler,  sevgiler  işlenebilir.  Roman  biraz  da  kavramlarla  yürütülecek  bir 
sanattır.  •1993/Nasıl  Yaşamalı-Cilt  2 


hay I  r  bİtmed  İ  HAYIR’lanmıza  da  HAYATlanmıza  da 

daha  yeni  başlıyor  sahip  çıkacağız 


bunun  olacağını  tahmin  eden  çoktu; 
seçmen  sandığa  ne  oy  atarsa  atsın 
"evet"  çıkartmanın  yolunu  bulacaklarını  öngörmek  büyük  bir  feraset  gerektirmiyordu.  çünkü  malum,  osmanlı'da  oyun bitmediği  gibi  kendinden  atamalı  evlad-ı osmanlı'da  da  oyun  bitmez. 

türkiye'de  seçimlerde  ufak  tefek  de  olsa, iktidar  partisi  lehine  hile  hep  olur  ama  bu kadarını  hatırlamıyorum,  ysk'nın,  birçok yerde  seçimin  sona  erip  sayımın  başladığı, diğer  yerlerde  de  oy  atmanın  bitmek  üzere olduğu  bir  aşamada  seçim  kurallarını  değiştirmesi  gerçekten  fazla  oldu,  mesela  maçın 
70.  dakikası,  hakem  bir  pozisyona  itiraz ederek,  "bu  maçta  oyuncu  kendi  yarı  sahasındaysa  da  ofsayt  sayılacak,"  diyor! 

pazardan  bu  yana  bu  işin  nasıl  organize edildiği  iyice  ortaya  çıktı,  bir  de  ben  anlatmayacağım  tabii  ama  şunu  da  aktarmadan geçemeyeceğim,  biraz  önce  girdiğim  bakkaldaki  televizyonda  fatih  altaylı  ile,  sonradan  chp  genel  başkan  yardımcısı  erdal aksünger  olduğunu  öğrendiğim  biri  arasında  geçen  diyaloga  şahit  oldum,  fatih  altaylı,  "mühürsüz  oyları  sandık  kurulu üyeleri  tespit  ediyorsa..."  diye  başlayan  bir soru  sordu,  chp  genel  başkan  yardımcısı  da, "ne  alakası  var,  zaten  mührü  oy  pusulalarına  ve  zarflara  bizzat  onlar  vuruyor  seçim başlamadan!"  diyemedi,  demedi!  üç  harflilerden  başka  cevap  bulamıyorum  sevgili okurlar,  pes,  yuh;  gerisini  siz  getirin... 
acaba,  hayatı  boyunca  sandık  kurulunda çalışmamış  olanlara  parlamenter  siyaset yapmak  ve  yorumlamak  yasaklansa  mı? 

şaka  bir  yana,  bütün  bunların  bu  kadar  fütursuzca  yapılması,  demokratik  araçların kalanlarından  da  vazgeçileceği  anlamına  mı geliyor,  zaman  gösterecek. 

ancak  sandıktan  çıkarta  çıkarta  yüzde  51 
"evet"  çıkartabildiler,  akp'nın  1  kasım  seçiminde  tek  başına  yüzde  48.7,  mhp'nin yüzde  8.6  aldığı  İstanbul'da,  "evet"  diyenler ancak  yüzde  48.6  oldu,  melih  gökçek'in  ankara'sında  "evet"  yüzde  48.8'i  buldu, akp'nin  kalesi  saydığı  başka  illerde  de, mhp'nin  -ya  da  daha  doğru  bir  ifadeyle mhp  merkezinin-  desteğine  rağmen  "evet" sonucu  çıkmadı,  akp  kurmaylarının  seçim sonuçları  gelmeye  başladığı  sıradaki  yüz ifadelerine  bakılırsa  onlar  da  sonuçtan  çok memnun  değildi. 

pazardan  beri  türkiye'nin  dört  bir  yanında 


•ayşe  düzkan/artıgerçek 


Referandumda  "hayır"  sonucu  çıkmasını çok  istedik.  Bu  sonuç  önemli  değildi  demiyorum  hiç,  hatta  çok  kritikti  hepimiz  için ama  hayır  sonucu  çıksaydı  da  mücadele  edecektik. 
Bunu  bilmeyenimiz  yoktu.  Çünkü  karşımızda  çıkacak  sonucu  7  Haziran  seçimlerinde  olduğu  gibi  tanımayacak  olan,  hukuku  ayaklar  altına  almış  ve almaya  devam  edecek,  hırsızları,  katilleri  "oluk  oluk kan  akıtacakları"  koruyan,  çocukları,  gençleri  sokak ortasında  vuran,  küçücük  çocukların  tecavüze  uğramasına  göz  yuman,  kadınların  katledilmesine  seyirci  kalan,  kahkahalarından  korkan,  onları  eve kapatmak  isteyen  bir  hükümet  var.  Cezaevlerini  gazetecilerle,  gerçeği  söyleyenlerle,  siyasetçilerle  dolduran  bir  hükümet.  İş  cinayetlerine  arka  çıkan, börtü  böceğe,  kuşa,  kediye  rağmen  doğayı  talan eden,  kentlere  bombalar  yağdıran,  yoksul  halk  çocuklarına  nitelikli  eğitimin  kapılarını  kapatıp  özel okulları  destekleyen,  eğitimi  kendi  tekçi,  ırkçı,  cinsiyetçi,  homofobik,  militarist  ideolojisinin  arka bahçesi  haline  getiren,  "yoksulsan  öl"  diyen  sağlığımızı  bozan  bir  sağlık  sistemi  inşa  etmiş,  çıkardığı 


referandum  hilelerini  protesto  için  sokağa çıkanları  da,  onları  şeytanlaştırmaya,  kriminalize  etmeye  çalışanları  da  görmüşsünüzdür.  ama  hayırcıların  tencere  tavası  başka bir  havada,  taleplerinin  meşruiyetinin  farkında  olmanın  cesaretiyle  hareket  ediyorlar. 

izninizle  ben  de  bütün  cesaretimi  toplayıp iki  noktaya  değineceğim,  birincisi  şu;  türkiye'nin  dört  bir  yanında  insanların  sokakta ysk'yı  ve  iktidarı  protesto  etmesi  çok önemli  ama  bunun  yanında  hukuk  mücadelesi  yürütülmez  ve  meclis'te  tutum  alınmazsa  bir  sonuç  elde  etmek  zor.  nitekim  iki gündür  ysk  önünde  itiraz  kuyrukları  uzayıp gitti,  hdp  daha  referandum  sonuç  açıklanmadan  manipülasyona  işaret  etti,  chp  referandumun  iptalini  talep  etti. 

İkincisi;  bu  süreçte  hedefimiz  yeni  bir  gezi yaratmak  değil  hileyle,  hurdayla  el  konulan irademize  sahip  çıkmak,  tarih  zaten  tekrar edilemez  ama  daha  önemlisi  şu;  her  kalkışma,  her  itiraz  bir  araçtır  ve  araç  hedef olamaz,  bir  hareketin  hedefi  somut  siyasi talepler  olmalı,  zaten  bugün  bunlar var.  gezi,  tarihimizin  en  önemli  anlarından  biri,  yepyeni  bir  bilincin oluşmasına  sebep  oldu,  o  günlerden,  o  günlerde  çok  şey öğrendik,  ama  hedeflerine ulaşamadı,  yenildi,  bunu neden  tekrar  edelim? 

hayır,  samuel  beckett'in  o  çok  tekrarlanan  cümlesinin konuyla  ilgisi  yok.  siyaset  konusunda,  en iyisi  bile  olsa  neden edebiyatçılara  başvuralım  ki  o  da  o 


sözü  siyasal  bir  bağlamda  sarf  etmemiş, şiddet  ve  hukuksuzluk  gelmiş  kapımıza dayanmışken  ne  hata yapmaya  ne  de  yenilmeye  hakkımız  var. 
çünkü,  başlıkta  andığım  o güzel  sloganımızda  dediğimiz  gibi;  hayır  bitmedi,  daha yeni  başlıyor,  inanın  sadece zaman  değil,  başlayan  şey  de  yeni. 


KHK'lar  ile  bir  gecede  binlerce  çalışanı  işsiz  bırakan, kayyumlarıyla,  cinsiyetçiliğiyle,  binlerce  işçinin  can verdiği  betonlarıyla,  inşaatlarıyla,  köprüleri, HES'leri,  madenleriyle,  üzerinden  pazarlıklar  yaptıkları  göçmenlerden,  insanlıktan  utanmazlıklarıyla,  savaş  çığırtkanlıklarıyla  bütün  meşruluğunu yitirmiş  bir  anlayış  var.  Kendisi  gibi  olmayana,  biat etmeyene  yaşama  şansı  tanımıyor;  yaşama,  iyiliğe, güzelliğe  dair  olanı  yok  etmeye  programlanmış, kendisi  gibi  düşünmeyeni  terörist  ilan  ediyor...  (Yaz yaz  bitmiyor  kötülükleri..)  Dolayısıyla  "HAYIR"  demeye  devam  edecektik  her  halükarda  ve  edeceğiz.  Daha  umutlu  olurduk  belki  ama  umutsuz  da değiliz.  Kadınlar  çok  doğru  ve  şimdi  daha  da  muhteşem  bulduğum  bir  kararla  referandum  sonucu ne  olursa  olsun  18  Nisan  2017  Salı  günü  sokakta olma  kararı  almıştı  haftalar  önce;  canım  kadınlar iyi  ki  varlar.  Kadınlar  olarak  daha  öngörülüyüz  galiba.  Sokakta  olmaya,  inandığımızı  anlatmaya devam  edeceğiz  hepimiz.  Birlikte  daha  güçlü  olduğumuzu  bilerek,  birlikte  "HAYIR"  demeye  devam edeceğiz.  Bu  kadınlar  varken,  "devam  edeceğiz,  yılgınlık  yok"  diyen  arkadaşlarımız  varken  nasıl  umutsuz  olabiliriz? 

Hepimizi  zorlu  fakat  bir  o  kadar  da  değişim  olanakları  olan  bir  süreç  bekliyor.  Birbirimize,  her türlü  dayanışmaya,  yan  yana  gelişlerimize,  birbirimizden  güç  almaya  çok  ihtiyacımız  var.  N'olur umutsuzluk  yaymayalım,  zira  hiç  umutsuz  değiliz. 
Bunca  baskıya,  gözdağına  rağmen  hâlâ  mücadele edenler  var.  Öyküleriyle,  resimleriyle,  selamlarıyla  cezaevlerinden  dışarıya  umut  taşıyanlara, daha  insani  koşullar  için  cezaevlerinde  açlık  grevinde  olanlara,  işten  atılan,  işini  geri  almak  için açlık  grevinde  olanlara,  direnenlere,  bombalarla yaralanan  yoldaşlarımıza,  kaybettiklerimize, kendimize,  ülkemize,  inancımıza,  her  şeye  rağmen  mücadele  edenlere  borcumuz  var. 

Devletin  tüm  olanaklarının  da  yalanlara,  hilelere  yandaş  edildiği  adaletsiz  bir  seçim  sonucuna  göre  bile  hiç  de  az  değil  sayımız.  Üzüldük, yorulduk  ama  ülkenin  bütün  "teröristleri"  birleşeceğiz,  dersler  çıkarıp,  değerlendirmelerimizi yapıp  "HAYI R"larımızı  yine  söylemeye,  değiştirmeye,  mücadele  etmeye,  hayatlarımıza  sahip  çıkmaya  devam  edeceğiz. 

Bu  süreçte  birlikte  olduğum,  başta  kadınlar olmak  üzere,  emek  veren  herkese  çok  teşekkür ediyorum.  İyi  ki  bu  taraftayım,  güzel  dostlukların, yoldaşlıkların,  ortak  inançların  tarafında.  İyi  ki  birlikte  düşler  kurduğum  insanlarlayım...  Örgütlü  kötülükle  yan  yana  durmaktansa  Şükrü  Erbaş'ın dediği  gibi  "Şükür  çektiğim  bu  güzel  acıya"... 

•  Hülya  AKPINAR/catlakzemin.com 
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Zanebûna  jine  tirsa  here 


Berxwedanajinan a  li  girtîgehan  û  berfireh  bûna  xebat û  çalakiyen  jinan, nîşan  dide  ku  edî tu  hezek  desthilatdar  nikare  wan ji  raman  û  nerîna wan  dûr  bixîne.  Li aliyekdindejîhemû jinen  li  rojhelate  Kurdistan  û  îrane  dizanin  ku peviste  berxwedaniya jinen  çalakvan  bibe denge  berxwedana civake. 

ew  tişta  ku  bi  salane  Zeyneb  Celaliyan  weke  sembolek  daye  nişandan,  berxwedaniya  we  a  di girtîgehe  bûye.  Li  gel  Zeyneb  Celaliyan  pirr  gitiyen  din  yen  siyasî wek  Nergez  Mohemmedî,  Atena 
Da  e  mî,  Atena  Ferqdanî  û  Hengame 
Şehîdî  û  hwd.  hene  ku  di  girtîgehe  de bi  erîşen  dijvvar  re  rû  b  rû  ne.  Gelek  ji  wan tuşî  nexweşîyen  cüda  dibin  ku  nema  edî  be  hesanî  çareser  dibin.  Gelek  caran  jî  hin  ji  wan  nikarin  bi  malbaten  xwe  re  hevdîtine  pek  bînin  û armanc  ji  wan  îşkenceyan  ev  e  ku  hem  di  aliye ruhî  û  hem  jî  ji  aliye  fîzîkî  de  lawaz  hiştina  girtî ye.  Pire  caran  jî  em  dibînin  ku  gelek  ji  wan  girtiyen jin  ne  tene  bedeng  nabin,  belku  li  hember  wan siyasetan  dikevine  girava  birçîbûn  e. 

Jin  âdî  bâdeng  namînin 

Di  dîroke  de  tu  caran  nehatiye  dîtin  ku  civakek pevîstiya  xwe  bi  binçav  kirina  gel  an,  girtin  û  çekirina  girtîgehan  pek  bîne.  Girtîgeh  ji  raman  û bîrdoziya  serdestan  re  ku  tu  caran  dengen  azad û  dijberen  xwe  nepejrandiye,  ji  wî  re  pirr  rengî 


û  pirr  dengî  bevvate  ye  û  dixwaze  ji  bo  mayînde bûna  xwe  û  xwe  li  ser  lingan  hîştine  ku  ve  yek  jî bi  tüne  kirina  jiyana  mirovan  pek  tînin,  ava dibe.  Ev  hişmendiya  desthilatdaran  tu  caran ji  alîye  jin  û  civakan  we  nehatiye  pejirandin û  we  neye  pejirandin;  le,  li  hemberî  we  jî devvlete  her  tim  hewl  daye  ku  pîvvan  û çanda  civake  li  gorxwe  biguherîne  da  ku  bi ve  şevveye  bikaribe  hesantir  dengen  dijber ji  hole  rabike. 

Bi  giştî em  dikarin  bejin  ku  hişmendiya  desthilatdar  a  li  îrane  dixwaze  hemû  raman  û  rengan  kem  bike  û  bi  siyaseta  yekdest  kirina civake  û  sansor  kirina  dengen  dijber, xwe  li  ser  civake  de  ferz  bike.  Wek hûn  di  bînin  rojane  rojnamevan  û çalakvan  ten  girtin.  Li  îrane  ew  qas tişt  hatine  qedexe  kirin  û  sansor kirin  ku  praniya  kesan  bi  şevveyen bedeng  û  vveşartî  dixebitin. 

Le  rexme  polîtîkayen  komara îrane  yen  li  dijîjinan  ku  her  roj  ten bikaranîn,  edî  jinen  li  rojhilate  Kurdistan  û  îrane  gihîştine  asteke  ku li  hember  erîşen  devvlete  bedeng  namînin.  Piştgîriya  hemî jinan  a  ji  bo  çalakvanen  hatine  girtin,  nîşan  dide  ku  ev nerazîbûn  ya  hemû  jinan  e. 
Jinen  li  girtîgehan  de  dan nîşan  dayîn;  her  çiqas  devvlete  xwest  ku  girtîgehan weke  cihen  ji  bo  poşman bûna  girtiyan  û  dîl  girtina vîna  wan  bikar  bîne,  nekarîn  bi  ser  bikevin  û  bi  salane  ku  girtîgehen  li  îrane bûne  cihe  berxwedan  e. 
Devvlete  her  çiqas  hewl da  ku  divvaren  girtîgehan  di  navebrea  civak  û girtiyan  de  bilindtir  bike, le  denge  jinan  li  girtîgehan  gihîşte  hemû  cihan  e. 
Di  revvşek  wisa  de  îran her  çend  hewl  dide  ku  li  ser binpe  kirin  û  polîtîkayen  xwe yen  çevvisandina  civake  a  di  hundir de  bigire  jî  le,  edî  pirsgireken  mafe  mirov û  pirsgireken  jinan  weke  pirsgireka  herî  girîng a  li  îrane  te  dest  nîşan  kirin.  Devvlet  edî  nikare pirr  rengiya  civake  ji  nedîtî  be.  Jin  ku  heza  herî mezin  a  guherin  û  veguhertina  civake  ne,  edî nikarin  û  naxwazin  revvşa  ku  devvlet  bi  dare zore  li  ser  wan  ferz  dike,  jiyan  bikin.  Jin  di  hemû qaden  siyasî,  civakî,  çandî  û  hwd.  de  edî  xwedî zanabûnek  mezin  in.  Berxwedana  jinan  a  li  girtîgehan  û  berfireh  bûna  xebat  û  çalakiyen  jinan, nîşan  dide  ku  edî  tu  hezek  desthilatdar  nikare wan  ji  raman  û  nerîna  wan  dûr  bixîne.  Li  aliyek din  de  jî  hemû  jinen  li  rojhelate  Kurdistan  û îrane  dizanin  ku  peviste  berxwedaniya  jinen  çalakvan  bibe  denge  berxwedana  civak  e. 


Revvşa  jinen  çalakvan  yen  li  girtîgehen îrane  çiye?  Di  girtîgehen  îrane  de  çi  diqewime?  Armanca  devvlete  ji  girtina çalakvanen  jin  çi  ye?  Li  dijî  polîtîkayen  hikûmete,  dive  jinen  li  Rojhilate  Kurdistan  û  îrane  çi bikin?  Û  bi  hezar  pirsen  din  yen  wek  ve ku  heya  niha  hişmendiya  desthilatdar  a  li  îrane  nekariye  ji  wan  re  bersiv  bibîne.  Le.  di  ve  mijare  de  hewl hatiye  dayîn  ku  bersiva  van  pirsan were  dayîn  û  bi  giştî  revvşa  jinan  a  li girtîgehen  îrane  were  şîrove  kirin. 

Eğer  em  di  destpeke  de  di  derbare  girtîgehan  biaxvin,  dibe  em bejin  ku  armanca  pergalen  desthilatdar  yen  vvekîrane,  hertim  bi  mezin kirin  û  berfireh  kirina  girtîgehan  dîl  girtin,  çewisandin  û  tüne  kirina  ramanen  zindî  yen  kesan bûne.  A  rast  bi  veguherandina  civake  bi  girtîgeheke  mezin,  ji  xwe  dixwazin  ve  daxwaza  xwe  bi cih  bînin.  Ev  jî  te  we  vvateye  ku  devvlet  dixwaze ku  di  girtîgehan  de  hemî  fikren  zindî  di  bin  kontrola  wî  de  bin  da  ku  edi  tu  kes  nikaribe  raman  û nerîna  xwe  parve  bike.  Her  wiha  diyare  ku  bi peşketina  hişmendiya  desthilatdar  a  devvlete  re, her  roj  edî  ödeyen  girtîgehan  zedetir  dibin. 
Devvlet  hewl  dide  her  roj,  denge  ku  ne  li  gorî denge  wî  ne  qut  bike  û  desten  ku  mafe  xwe  dixvvazin  û  li  hembere  wî  radibin  ji  civake  cüda  bike û  bibre.  Ev  rewş  di  tevahiya  dîroke  de  pirr  hatiye dîtin  û  heya  roja  me  a  îro  jî  berdevvam  dike.  Em dikarin  bibejin,  li  her  cihe  ku  bîrdoziya  desthilatdar  hebûye,  li  heman  cihe  jî  mejî  û  ramanen mirov  zedetir  hatiye  çevvisandin  da  ku  bi  ve  şevveye  bikaribin  hesantir  mirovan  be  vîn  bikin  û ji  re  û  ramanen  wan  poşman  û  gav  bi  paş  de  bi wan  bidin  avetin. 

Di  bin  rûpûşa  dîn  de  jin  tân  kuştin 

Yek  ji  wan  devvletan  ku  her  roj  hijmara  girtî  û girtîgehan  le  zede  dibe,  her  ku  diçe  ber  bi  zedebûne  ve  diçe  jî  devleta  îrane  ye.  Hervviha  di  bûyeren  wek  li  sedare  dan,  xwekuştin  û  xwe şevvitandina  jinan  û  civvanan,  zede  bûna  bikaranina  madeyen  hişber  û  hvvd.îran  di  rejeya  despeke  deye.  Em  dikarin  bibejin  ku  desthilatdariya îrane  bi  polîtîkayen  înkarkirina  nasnameya  jine û  civake,  her  tim  hewl  daye  ku  jinan  ji  qaden cüda  yen  civakî,  aborî  û  bi  taybetî  jî  ya  siyasî  dûr bixe.  Ev  mijar  jî  dide  diyar  kirin  ku  rejîma  komara îslamî  a  îrane  ta  çi  astekî  ji  vîn  û  ramanen  jinan ditirse  û  ji  xwe  re  weke  metirsiyek  dibîne.  Li revvşa  jinan  a  li  îran  û  rojhelate  Kurdistane  binerin  ku  her  roja  diçe  xiravtir  dibe.  Her  roj  li îrane  zagonek  dijberî  jine  te  nivîsandin.  Her  roj di  bin  nave  dîn,  kevneşopî  û  namûse  de  gelek jin  ten  kuştin  û  hemû  pekhateyen  devvlete  li hemberî  ve  kaose  be  deng  dimînin. 

Devvlet  ji  aliyeke  de  bi  pîroz  nîşandana  saziya malbate  ji  jinan  dixwaze  ku  hemû  jiyana  xwe  di çarçoveya  malbate  de  derbaz  bike  û  ji  aliye  din de  jî  dema  ku  jineke  daxwaza  mafe  xwe  kir,  di bin  naven  cüda  de  wan  digirin.  Em  dikarin  bibe¬ 


jin  ku  jinen  li  Rojhilate  Kurdistan  û  îrane  dijîn, îro  ji  bo  mafen  xwe  yen  here  bingehîn  jî  neçar dimînin  şer  bikin.  Di  van  demen  davvîn  de  gelek jinen  çalakvan  di  mijaren  çandî,  siyasî,  civakî  û hwd.  de  hatine  girtin.  Edî  rewş  wisa  le  hatiye  ku devvlet  bi  mijul  kirina  jinan,  dixwaze  ku wan  ji  pirr  kar  û  çalakiyen  heyî  paş  de bihele  û  dûr  bixe.  Mînak  sitran  gotina jin  an,  çûyina  cihen  sîpor  e  (  stadiyom), her  wiha  ajotina  doçerxeye  di  cihen giştî  de  û  hwd.  ku  mafen  here  xwezayî yen  her  mirovekîne,  le  di nav  pergala  devvletparez a  komara  îrane  de  hîn  jî ten  qedexe  kirin  an  jî dibe  mijaren  goftûgûyan; 
hîn  jinen  ku  ji  bo  van  mijaran  tedikoşîn  îro  di  girtîgehan  dene.  Mirov  bi  dîtina  we  revvşe  dikare bibeje  ku  edî  sazîyen  devvlete  yen  weke  parlemanto  û  saziyen  din,  hervviha  pirtûka  make  zagona  îrane,  hemû  bi  feraseta  mer  a  serdest  te nivîsandin  û  armanc  hedef  girtina  jin  e. 

Desthilatdarî  diguhere lâ  dijminahiya  bi  jinâ  re  naguhere 

4  sal  berî  niha,  bere  ku  Hesen  Ruhanî  were 
hilbijartin,  soz  da  ku  ev  devvlet  bibe  bersiv  ji  bo jin  an;  le,  ger  em  encama  4  salen  desthilatdarî û  polotîkayen  devvleta  Ruhanî  binerin,  eme  hîn baştir  bibînin  ku  revvşa  jinan  baştir  nebûye,  berovajî  ve  yeke  hîn  xirabtir  jî  bûye.  Herçend  heviytek  jinan  di  ve  mijare  de  ji  xwe  nîn  bû,  ji  ber ku  jin  baş  dizanin  ku  ke  be  ser  desthilatdariye bila  be,  feraset  heman  ferasete  û  tiştek  naye  guhertin.  Feraseta  dij  jin  û  dij  hebûna  jine  di  her dem  û  keliye  de  xwe  dide  axaftin.  Ji  heleke  din de  jî  Hesen  Ruhanî  qala  peşxistina  kar  û  bernameyen  cüda  ji  bo  jinan  dikir,  li  alîyek  din  de  jî her  roj  polîtîkayen  ne  exlaqî  ku  hemû  nirxen civak  û  hebûna  jine  dikir  armanc,  bireve  dibir. 
Di  wan  4.  sal  an  de,  em  her  roj  şahide  girtina çalakvanen  mafen  mirov,  çalakvanen  jin,  çalakvanen  siyasî,  çalakvanen  medenî  dibûn  ku  em baş  dizanin  bi  ve  yeke  dixwestin  di  şexse  jinan de  vîna  civake  bişkenin  û  heviyen  di  nav  civake de  dipişkîvîn  tek  bibin.  Her  çiqas  ku  devvlet  bixwaze  bi  reyen  cüda  jinan  li  qadan  dûr  bixîne, denge  wan  bibire  jîîro  em  dibînin  ku  ev  daxwaza  wan  pek  nehatiye  û  jin  ji  bo  ku  deng  û renge  xwe  diyar  bikin,  ji  her  deme  zedetir  xwedî li  hebûna  xwe  derdikevin  û  ji  bilind  kirina  denge xwe  edî  nema  ditirsin.  Ji  her  deme  zedetir  îro xwedî  li  tekoşîna  xwe  a  ku  îro  hewl  te  dayîn  bi siya  desthilatdariye  be  fetisandin,  derdikevin. 

Yek  ji  wan  girtiyen  siyasî  ku  bi  salane  li  girtîgeha  îrane  raste  her  cûre  îşkenceyen  giran  te, le  rexme  hemû  zextan  jî  li  dijî  zilma  pergala  molayan  bedeng  nemaye,  Zeyneb  Celaliyan  e.  Zeyneb  Celaliyan  pire  caran  pevvistiya  xwe  bi dermankirine  hebûye,  le  revvşa  tenduristiya  we a  xirap  hertim  ji  aliye  devvlete  ve  ji  nedîtî  hatiye û  ev  nezikahî  re  li  ber  xerabûna  rewa  Celaliyan û  gelek  girtiyen  din  vekiriye.  Em  dikarin  bejin  ku 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ji  nav  jiyane 

Jinen  Başûr  yen  di  nava  siyasete  de çima  nikarin  di  bin  siya  mer  derkevin? 

•  Şanster  BERXWEDAN 


Jin,  heyîneke  herî  zede  hatiye  çevvisandin,  perçindin  û  mafe  vve  ji  dest  hatiye  girtin  e. 
Xwediya  sereke  ya  jiyane  ye  le,  di  roja  me  a îro  de  bûye  pevek  anjî  siya  mer.  Tişten  ku  em  îro  dizanin  raste,  ya  rastîn  hemû  tişten  jiberkirî  û  hatine ferkirin  in.  Ji  lewma  ya  sexte  ketiye  şûna  ya  rast.  Tevlîheviyeke  pirr  zede  ya  fikrî  heye.  Ji  ber  ve  çende  jî jin  çi  difikire,  jin  çi  dixwaze  di  nava  ve  erîşa  fikrî  de wenda  bûye  û  li  ser  vve  hatiye  nixûmandin. 

Ji  ber  jin,  mirov  û  cinsa  herîji  mafe  xwe  bepar  hatiye  hiştin  e,  ji  lewma  mirova  herî  zede  pevvîstiya xwe  bi  tekoşîne  heye  jî  jin  e.  Jin  tu  tiştekî  bihesanî bi  dest  nexistiye  û  bi  hesanîjî  bi  dest  nayîne.  Ango tekoşîneke  pirr  alî  û  dijwar  ji  jine  te  xwestin  ku  bikare  vegere  li  rastiya  xwe  bike.  Helbet  pire  caran  jî destketiyen  ku  jine  bi  hezar  zûr  û  zehmetiyan,  di  encama  tekoşîneke  dijwar  de  bidest  xistibûn  û  dixe,je te  girtin.  Yek  ji  van  qaden  ku  herî  zede  jin  je  bepar hatiye  hiştin  jî  qada  siyasete  ye.  Siyaseta  mer  ku  îro dibe  sedema  perçebûn,  eş,  qirkirin  û  şeren  mezin ye  heremî  û  gerdonî,  ancax  bi  destwerdana  jine  ya ji  siyasete  re  dikare  dawî  le  were.  Heya  jin  bi  awayeke  rexistinkirî tevlî siyasete  nebin  vve  nekarin  dawî li  ve  siyaseta  qirkirin  û  desthilatdarî  û  destvverdane bînin.  Çareseriya  yegane  ya  pirgireken  ku  îro  em  li hereme  û  Kurdistane  jiyan  dikin,  bi  avvayeke  çalak û  rexistinkirî  nebûna  jine  ya  di  nava  siyasete  de  ye. 
Her  wisa  eğer  îro,  yekîtiya  netevvîya  Kurd  çenabe  û hindek  partiyen  hevkariye  li  gel  dijminen  Kurdan dikin,  astengiyan  çedikin  jî  ji  ber  çalak  nebûna  jine ya  di  nava  siyasete  de  ye. 

Heza  fikrî  a  jine  tâ  perçe  kirin 

Herçend  di  roja  îro  de  hejmareke  diyar  ya  jine di  nava  partiyen  siyasî  de  cih  bigirin  jî  le,  beşeke wan  a  girîng  ne  bi  renge  xwe  tevlî  siyasete  dibin, yan  jî  derveye  siyasete  ten  girtin.  Jin  bi  avvayeke şeklî  tevlî  siyasete  te  kirin  û  di  biryaren  girîng  û krîtîk  de  tu  fonksyoneke  xwe  nîne.  Dema  ku  jin bi  reng,  deng  û  hebûna  xwe  nekarî  di  nav  siyasete  de  bibe  xwedî  gotin,  ber  de  ku  bandora xwe  li  ser  ve  qade  hebe,  we  nekare  renge  xwe  jî bipareze  û  di  nav  rastiya  heyî  de  we  ber  bi  vvinda bûne  re  biçe.  Ev  vvinda  bûn  here  zede  jî  ji  hela hizr  û  raman  de  we  be  dîtin  û  bandora  xwe  di şexse  jine  de  li  ser  tevahiya  civake  bide  çekirin. 
Jin  di  nava  gelek  partiyan  de  jî  tene  mîna  xemleke  ne.  Le,  ya  esasî  ku  dive  em  bizanin  ev  e  ku  mer sûdeke  mezin  ji  heza  jine  digire,  di  heman  deme  de vve  dixe  bin  xizmeta  xwe  û  siyaseta  xwe  ya  şerxwaz û  cûdaxwaz  da.  Bi  vî  avvayî  kesayet  û  heza  fikrî  ya jine  jî  perçe  dike.  Ji  levvma  îro,  ji  her  deme  zedetir pevvîstiya  jine  bi  ve  yeke  heye  ku  bi  avvayeke  rexistinkirî  û  xweser  di  nava  hemû  partî  û  rexistin  û  saziyen  siyasete  de  cih  bigire.  Jin  heya  bi  avvayeke rexistinkirî  tevlî  siyasete  nebe,  vve  nekare  fikra  xwe ya  çareserker,  dadvver,  yekîtîparez  û  aşitîxwaz  serwer  bike.  Ji  ber  ku  nezikatî  û  feraseta  zilam  a  jiyanî ku  perçe  dike,  ne  çareserker  e,  şerxwaze,  bandora 


xwe  li  ser  ziman  û  feraseta  siyasete  jî  dike  û  ev  yek jî  bi  xwe  re  encamen  nebaş  dide  avakirin. 

Helbet  bi  derketina  Tevgera  Apoyî  re  ev  qad  di  rejeyeke  girîng  de  ji  deste  mer  hate  girtin.  Reber  Apo me  vegerand  rastiya  me  û  me  dît  ku  kesayeta  me çiqasî  hatiye  perçekirin  û  em  dûrî  heqîqete  hatine kirin.  Reber  Apo  herî  zede  jîgirîngî  da  jina  rexistinkirî û  xwedîîdeolojî.  Piştre  bi  nasnameya  vve  ya  xweser û  rexistinkirî  di  serî  de  tevlî  siyaset  û  hemû  qaden sereke  yen  jiyane  kir.  Ji  ber  ve  yeke  ku  dizanîjin  eğer ne  rexistinkirî  be  vve  vvere  perçiqandin,  vve  nebe  hezeke  guhertine  servver  bike.  Ji  levvma  li  her  çar  perçeyen  Kurdistane  ku  Tevgera  Apoyî  le  bandorek  xwe a  mezin  le  heye,  jin  bi  nasnameya  xwe  û  bi  avvayeke rexistinkirî di  nava  siyasete  û  parastine  de  cih  digirin. 
Di  her  mijareke  de  xwedî  gotin  e,  ne  tene  bi  gotine tene  jî  dimîne,  di  heman  deme  de  îro  xwedî  heza here  mezin  a  pratîk  kirina  van  ramanen  jiyana  azad e.  Ev  jî  li  dijî  erîşkariya  fikre  mer  û  yekdestdariya  vvî tedbîreke  stratejîk  bû  û  ev  li  Bakur  û  Rojavaye  Kurdistane  gihişt  armanca  xwe.  Li  Rojhilate  Kurdistane jî  herçend  vveke  du  beşen  din  yen  Kurdistane  nebe jî  lebele  îro  rexistineke  xweser  ya  jin  a  bihez  heye  û bi  avvayeke  rexistinkirî,  bi  nûnertiyeke  vvekhev  jî tevlî  nav  kar  û  baren  siyasete  dibin.  Encax  ev  hîna berbelave  hemû  Rojhilate  Kurdistane  nebûye.  Jinen Rojhilate  Kurdistane  yen  di  nava  partiyen  din  yen Rojhilat  de  cih  digirin,  hîna  jî  ne  bi  nasnameyeke rexistinkirî  ya  xweser  tevlî  nav  siyasete  dibin. 
Ango  xwedî  gotin  in.  Tevî  hemû  hez  û  keda  xwe ya  di  tekoşîna  azadiya  gele  Kurd  de  jî  nekarîne destkeftiyeke  berbiçavji  bo  jinan  bînin  û  nekarine  bi  temamîji  bin  siya  siyaseta  mer  derkevin û  bi  ramanen  xwe  siyasete  bikin. 

Hâza  jinâ  û  tekoşîna  zayendî 

Di  ve  çarçoveye  de  pevvîste  herî  zede  Başûre  Kurdistane  vvere  destgirtin  û  rexne  le  vvere  girtin.  Yek  ji 


perçeya  Kurdistane  ya  herî  zede  ji  ber  şevvaze  xwe ye  siyasete  raste  komkujî,  qirkirin  û  trajediyen  mezin hatiye  Başûre  Kurdistane  ye.  Gele  Başûre  Kurdistane  her  timî  bûye  qûrbane  siyaseteke  noker  û  hevkar  li  gel  hezen  statûkoparez  û  emperyalîst. 
Beguman  a  here  zede  jî  bi  ve  revvşa  xirab  re  rû  bi  rû dimîne  jin  in.  Ev  siyaseta  çevvt  ku  mirov  di  rastiye  de nikare  ji  veya  re  bibeje  siyaset  ku  sedsaleke  eşen mezin  bi  civaka  Başûr  dan  kişandin  û  îro  li  hember destkeftiyen  perçeyen  din  yen  Kurdistane  jî  mîna  piyonekî  didin  bikaranîn.  Di  nav  ve  siyaseta  q i rej  a  li Başûre  Kurdistane  de  a  here  hatiye  çevvisandin  û bedeng  kirin  jî  jin  in.  Rexme  hemû  nebesî,  pirsgirek û  nezikatiyen  derveye  exlaqe  siyasete  jî  jin  nikarin bi  dengeke  berz  li  dijî  zehniyeta  zilam  derkevin,  bi reng  û  denge  xwe  bandore  li  ser  revvşa  heyî  çekin. 
Jin  di  nava  van  partiyen  de  ne  di  derde  civaka  xwe û  gele  xwe  deye;  di  hejmareke  diyar  de  jîjin  di  nav van  partiyan  de  cih  digirin.  Le,  jinen  di  nava  van  partiyan  de  cih  digirin  ne  jinen  rexistinkirîne.  Ji  zanistiya zayendî  û  naskirina  kesayeta  xwe  dûr  in.  Tekoşîna zayendî  nadin  meşandin,  xwe  nas  nakin,  heza  xwe a  dikare  bibe  heza  here  mezin  a  çareseriye  nas nakin  û  dema  revvş  vvisa  ye,  evv  nikarin  civaka  xwe û  pediviyen  vve  jî  bizanibin  û  ligor  vve  tevbigerin. 
Jinen  jehatîne  le,  ev  jehatîbûn  nakeve  bin  xizmeta jin  an,  civak  û  gele  vvan  de.  Bi  vî  şevveyî  nezikatiya vvan  tene  kerî  siyaseta  desthilatdar,  tekperest  ya mer  te.  Bi  dehan  partî  û  rexistin  li  Başûre  Kurdistane hene.  Hema  beje  di  nava  hemû  partî  û  rexistinan  de jin  cih  digirin.  Le,  ne  bi  nasnameya  xwe  û  bi  şevveyeke  rexistinkirî.  Siyaseta  partî  û  rexistinen  Başûr  ku siyaseteke  atomîze  bûyî ye  û  li  ser  hîmen  qehîm  yen desthilatdariya  xanedanî  û  mer  hatiye  avakirin, renge  jin  ye  di  nave  de  miriye.  Nahele  renge  jine  bi avvayeke  zelal  be  xuyan  û  denge  jine  be  bihîstin. 

Li  Başûre  Kurdistane  bi  dehan  rexistin,  sazî  û  partiyen  bi  siyasete  re  eleqeder  dibin  hene,  di  nava hemû  rexistin,  partiyan  û  heta  saziyan  de  jîjin  hene. 


Di  nava  parlementoye  de  jîjin  hene.  Di  nava  hezen peşmerge  de  kem  be  jîjin  hene.  Hervviha  ji  bere  de jin  di  nava  partiyan  û  hezen  peşmerge  de  cih  girtine. 
Saziyen  civaka  sivîl  di  hejmareke  zede  de  hene.  A  girîng  ne  zedebûna  van  sazî  û  dezgehan  e,  bandor  û renge  jine  a  di  nav  van  saziyan  deye  ku  pirr  girîng  e. 

Le,  li  Başûre  Kurdistane  krîza  siyasî,  civakî,  aborî, darayî  di  asta  jor  deye.  Ya  herî  girîng  jî  pirsgireken pirr  metirsîdar  yen  jinan  hene  ku  dive  bi  avvayeke lezgîn  çareserîjere  vverin  dîtin.  Ger  li  ser  van  mijaran bi  lez  û  bez  lehûrbûn  û  xebatek  neye  meşandin, dibe  ku  em  vvek  jin  pirr  direng  bimînin  û  revvşa  jinan a  heyî  ber  bi  revvşeke  xeternaktir  de  biçe. 

Naskirina  vîna  jin 

Tevî  ku  gelek  jinen  akademîsyen,  zana  û  bihez  jî hene  le,  tu  roleke  vvan  di  guhertin  û  veguhertina pergale  de  nîne.  Mer  civak  perçekiriye  û  jin  jî  di  nava ve  perçekirina  mer  de  bûye  pevek  û  sî.  Heya  ku  jin xwe  ji  ve  revvşa  nediyar  a  ku  hertim  di  bin  siya  mer de  tevdigere  rizgar  neke,  vve  nekaribe  bi  xwe  re  civake  jîji  revvşa  heyî  rizgar  bike. 

Jinen  di  nava  partî  û  rexistinan  de  cih  digirin,  di tu  biryareke  girîng  û  stratejîk  de  xwedî  rol  nînin. 
Weke  kesayet  xwedî  hez  jî  bin  nikarin  bi  renge  xwe, bi  fikra  xwe  û  bi  denge  xwe  beşdarî  nav  kare  siyasete  bibin  û  renge  siyaseta  mersalar  biguherin.  Lazime  jin  edî  xwe  ji  ve  revvşa  heyî  rizgar  bike  û  li Başûre  Kurdistane  di  her  qadeke  tekoşîne  de  bikaribe  bibe  heza  guhertin  û  veguhertine.  A  rast  edî  lazime  bikaribe  gotina  davvîn  beje  û  bide  ere  kirin. 

Jin  nabin  peşengen  siyaseta  demokratîk  ku  hemû civake  hembez  dike  û  ji  bo  berjevvendiyen  jinan  û tevahiya  civake  dixebite.  Yanî  siyaseta  partî  û  dezgehen  le  dimînin,  çi  ferz  bike  li  gorî  vve  tevdigerin  û nikarin  bibin  xwedî  helvvesteke  cüda.  Ev  jîji  veya  te ku  bi  avvayeke  rexistinkirî  tevlî  van  partiyan  nabin  û vveke  kes  dimînin.  Dema  ku  nasnameya  jin  ne  peş de  be,  beguman  tekoşîna  zayendî  jî  di  her  qadeke ku  em  qale  dikin  de  nîn  be,  encam  ve  neye  guherîn û  jin  vve  ji  nedîtî  ben.  Ev  jî  dibe  sedem  ku  vveke îradeyek  neyen  naskirin.  Partiyen  Başûr  bi  hebûna  jinan  ya  di  nava  partiyan  de  meşrûiyet bixwe  didin,  qilifeke  modern  û  demokratîk  li  xwe dikin  û  ji  heza  vvan  sûd  vverdigirin  le,  di  tu  biryareke  çarenûsaz  de  cih  nadin  jinan.  Jin  di  tu  biryareke  de  ku  qedera  vvelat  biguherîne  de  nînin. 
Di  tu  xebateke  stratejîk  a  dîplomatîk,  siyasî  û  parastine  de  rölen  esasî  nadin  jinan.  Le,  heya  niha jî  nerazîbûneke  cidî  ya  jinen  Başûr  ji  ve  revvşa heyî  re  nîne  û  xwe  xapandineke  cidî  jiyan  dikin. 

Ger  jinen  Başûre  Kurdistane  yen  di  nava  partiyan  de  cih  digirin  û  bi  şevveyekî  tevlî  siyasete dibin,  bi  renge  xwe  û  bi  vîna  xwe  ya  serbixwe bandora  xwe  li  ser  siyasete  bidana  çekirin,  we nehelaba  ku  ev  partî,  xaka  Başûr,  ji  dagirkeriya Tirkiye,  îran  û  her  vvisa  hezen  emperyalîst  re  ve- bike.  Ger  îro  hîna  hezen  emperyal  û  dagirkeren vvek  Tirkiye  û  îrane  li  ser  axame  bi  her  avvayî xwedî  gotin  in,  ev  dide  diyar  kirin  ku  hîn  em  ne xwedîhezeke  destvverdane  ne  û  nikarin  bi  denge bilind  li  dijî  van  derbikevin.  îro  bi  deste  hin  partiyen  li  Başûr  erîş  li  ser  sibe  roja  gele  Kurd  li beşen  din  yen  Kurdistane  û  Şengale  çedibe  le, dij  derketineke  pirr  bihez  û  rexistinkirî  ya  jinan  li hember  veya  nîne.  Başûre  Kurdistane  ne  tene  di vvare  leşkerî  de  dibin  dagirkeriye  de  ye,  di  heman deme  de  di  vvare  aborî  û  siyasî  de  jî  dibin  dagikeriye  de  ye  û  di  revvşeke  qeyrane  de  dibohirîne. 


Jin  ji  zanistiya  zayendî  û naskirina  kesayeta  xwe  dûr in.  Tekoşîna  zayendî nadin  meşandin,  xwe  nas nakin,  heza  xwe  a  dikare bibe  heza  here  mezin  a  çareseriye  nas  nakin  û  dema rewş  wisa  ye,  ew  nikarin civaka  xwe  û  pediviyen  wî jî  bizanibin  û  ligor  we  tevbigerin.  Jinen  jehatîne  le, ev  jehatîbûn  nakeve  bin xizmeta  jin  an,  civak  û gele  wan  de.  Bi  vî  şeweyî nezikatiya  wan  tene  kerî siyaseta  desthilatdar  û  tekperest  ya  mer  te. 
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a  temaşe  bike;  dîsa  xemla  we  li pişt  çiyan  diyar  bû.  Hedî  hedî derket  û  kefxweşiya  di  rûye  we de  mîna  sorahiya  ronahiye  hemû  şûn  binevşî  kir.  Ronahiya  we  mîna  dilopen  barane  giyana  min  girte  nav  heskirina  xwe. 
Mîna  dayîkeke  dilrehm  û  bi  heskirin  nezî zaroka  xwe  bibe,  dile  min  xist  nav  germahiya  heskirina  xwe.  Di  ve  keliye  de hema  mirov  dixwaze  xwe  berde  nav  hemeza  heyverone.  Heke  min  bizanîbaya we  pekan  bûya,  mine  we  keliye  mîna hişkiya  qeşaye  bidabûna  sekinandin. 
Him  jîji  bo  heya  davviye! 

Her  ku  dem  derbas  dibe  ronahiya  we hîn  betir  digihe  lûtkeyen  herî  bilind  û  şîrînahiya  di  rûçiken  we  de  hîn  şîrîntir  dibe. 
Mîna  sterka  bi  tene  ya  li  ser  bedengiya  pelen behra  bedeng.  Wiha  dixwazim  di  xaleya  sterken  tava  hîve  de  desten  xwe  direjî  desten  te yen  bi  hine  bikim. 

Mîna  ku  heyve  bigire,  direcife  İaşe  min  lerzok lerzok  û  dile  min  bilez  ledide.  Te  bîra  te  dema ku  me  hev  naskirî?  Di  we  keliye  de  bedengbû dayîka  xweza,  di  nava  bedengiya  şeve  de.  Ditirsiyan  çûk,  bi  qasî  lerzîna  İaşe  min;  ma  tu nabînî  ewin  yen  ku  ji  kene  te  dihesidin  û  nikarin  xwe  li  ber  bigirin. 

Her  ku  heyveron  ber  bi  lûtkeyen  bilind  ve diçe,  diqerise  ezitiya  di  bedena  min  de  xwe mohr  dike.  Gelo  dikare  be  nivîsandin  evîndariya sterkan  a  li  hember  heyve?  Na!  Tene  dikare  be  neqişandin  evîna  ku  bi  hibra  lenûsan  ya  ku  naye  sûrandin... 
Xewnen  ku  davviya  wan  naye,  yan  jî  dema  ku  xwe  diberde nava  temaşekirina  we  ku  nakeve  ferqe  ka  dem  çiqes  derbas  bûye.  Di  nava  vvateya  jiyana  ku  keliya  xwe  winda  kirî, dema  ku  em  di  behra  xeyalen  xwe  yen  şîn  de  melavaniye dikin  û  em  çîroka  xwe  digihînin  hev.  Dema  ez  di  nava  van xeyalan  de  diçûm  û  dihatim  beyî  ku  bikevim  ferqe,  careke min  xwe  di  nava  baye  demsala  beyîze  de  dît.  Mîna  keştiya tar  û  maro  bûyî.  Di  carekî  de  ji  nav  wan  xeyalen  xwe  veciniqîm.  Dema  ku  min  xwest  caven  xwe  vekim,  şikefta çaven  min  giran  bibû  mîna  ku  ji  ronahiye  bitirse  bi avvayeke  şermok  nedixwest  ji  hev  qut  bibe. 

Ma  çibû  tu  wisa  zû  diçî!  Çendî  zû  derbas  bû  ev dema  di  giyana  min  de  hatiye  bicî  kirin.  Ka  temaşeke  hîn  roj  derneketiye.  Tu  çima  wîsa  lez  dikî? 
Mane  ez  te  nas  dikim  û  dizanim  pelpelîka  Nîsane zû  derdikeve.  Bi  nepeniya  xwe  tu  zû  dikevî  xewe daku  pora  te  baş  hine  bigire.  Ez  jî  çûka  şeve  li benda  te  dimînim.  Ka  çibû,  ma  dema  te temam  bû  di  nava  ev  dema  vvindabûyî  de  ku min  xwe  jibîr  kirî?  Min  wer  bavver  dikir  ku  we 


ev  kelî  qet  xilas  nebûba.  Min  dixwest  ev  kelî  nemir  bikim û  di  nava  temeneke  de  bi  temen  bikim. 

Tika  dikim  mîna  du  çiyayan  nesekine,  hinektiştan  beje ku  ez  xwe  li  hember  baye  tunebûne  bigirim.  Dizanim  dixwazî  gelek  tiştan  bejî..!  Tirsa  min  ne  ji  gotinan  e,  ji  bedengiya  di  nava  lûleya  çekan  de  derdikeve  ye.  Berde  bila hesten  di  nava  leven  min  de  mîna  barane  bibare  ser  xaken be  av  mayî.  Le,  te  carake  rik  girtiye  ku  neaxivî.  Tika  dikim min  xemgîn  neke,  ez  dizanim  dema  te  ya  çûyîne  hatiye, çûyîna  te  jî  mîna  avabûna  te  bi  semyan  e.  Wiha  bi  xeyalan re  dikevim  nava  renge  gula  qet  neçilmise. 

Bisekine!  Ger  ez  bejim  neçe  jî  tu  ye  biçî.  Eze  di  vvalate xwe  de  çîroken  evindariye  bejim.  Di  zinaren  şanstere  de heviyen  min  yen  ku  ji  zarokatiya  min  mane  bejim.  Bi  wan heviyen  ji  zarokatiya  min  mane  te  bipeçim.  Ka  temaşeke, leven  min  ji  beaviye  qelişîne.  Ligor  te  sterk  di  nav  heyve de  bicî  dibe  an  na,  başe  we  deme  çawa  dibe  ku  robar  di nava  sterkan  de  bicî  bibe?  Ravveste  neçe  keça  porxelek  û dest  hene!  Ka  mezeke,  me  gülen  bi  renge  binevşî di  bin  taviyen  barana  bihare  de  ji  bo  te  emade  kirin.  Neçe!  Dile min  ji  ve  re  emade  nîne.  Deste  xwe  ji  deste  min  bernede daku  ez  biheztir  çalakiya  xwe  ya  azadiye  li  ser  van  lûtkeyan bidim  meşandin.  Hûn  mînaka  qaqlîbazen  li  ser  behre  ne, hûn  yan  difirin  yan  jî  li  ser  behre  çengen  xwe  vedikin.  Ber bi  heyve  çengen  xwe  li  hev  dixin,  dive  ew  çeng  ji  polaye be.  Dema  hûn  diçin,  çûka  şeve  dibe  havvarek  ji  bedengiya şev  e.  Heke  ez  bejim  neçe  jî  ez  dizanim  tu  ye  nemînî.  Piştî çûyîna  we  tarîtiyek  mîna  çiyayan  dikeve  ser  pişta  min,  le jibîr  neke  eze  bihez  bibim,  ez  soz  didim  we. 

Min  gotibû  temene  min  tera  hejmartina  sterkan  nake, le  ez  her  şev  bi  milyonan  sterkan  di  bedena  xwe  de  dihevvînim  ku  xwe  bigihînim  we.  Ji  bo  tişta  ku  heskirine  dike heskirin  û  we  hîn  zedetir  bi  wate  dike  jî  berîkirina  we  ye ku  digihe  lûtkeya  vvateye.  Ez  dikarim  tişteke  ji  te  re  bejim? 
Dema  ku  hûn  diçûn,  we  her  çare  parçeyek  ji  me  bi  xwe  re dibir.  Gelo  ger  we  bizanibûya  ku  em  di  dile  we  de  dîl  girtîne,  hûn  e  dîsan  jî  biçûbûna?  Ez  ji  kurahiya  dile  xwe  hîs dikim  ka  hûn  e  çi  bejin. 

Ka  jiyana  perperîka  nepenî  temaşe  bike,  herçend  naxwaze  di  wexta  je  re  hatiye  diyarkirin  de  biçe  jî  dem  we çawa  dîl  digire.  Ew  tene  demen  ku  jiyan  kiriye  ji  xwezaye re  dihele.  Ka  werin  em  li  derketina  roje  temaşe  bikin.  Sere sibe  zû  derdikeve  û  evare  jî  hedî  hedî  diçe  ava.  Mîna  denge seata  li  dîvvar  ku  be  navber  le  dide,  em  jî  niha  vvisan  aram ji  deme  diherikin. 

Rojek  ji  rojen  bihare  bû.  Bayek  bi  qasî  aramiya  dil  diwezî,  mine  jî  we  deme  çîroka  jiyana  xwe  ji  te  re  bigotiba. 
A  rast  ev  çîroka  me  herduyan  bû  a  ku  diviyabû  min  bidabûna  nivîsandin.  Me  de  ev  çîrok  di  sibeheke  feraşîne de  di  nav  rûpelen  albûmekî  de  bicî  bikiriba.  Li  gor  nerîna te  jibîrkirina  we  negengaz  e  û  çenedibû  zarokek  hemeza dayîka  xwe  ji  bîr  bike... 

Em  jî  bîranîn  û  rojen  bi  we  re  qet  jibîr  nakin  û  we  her tim  di  jiyan  û  hafizeya  me  de  zindî  bimînin.  Em  e  pe  re bijîn  û  bimeşin. 


ZEYNEP  ERDEM 


Hilbiiardn  û  daxwazen  jinan  yen  tân  rûpûş  kirin 


Di  19'  eve  mehe  de  li  Irane  hilbijartinen  serokkomariye  ten  lidarxistin.  Ev hilbijartinen  serokomariye  yen  12. 
nin  ku  we  be  lidarxistin.  Bi  giştî  1636  kesan  ( jin û  mer)  ji  bo  namzetiya  serokkomariye  serledan kirin.  Ji  van  kesan  serledana  1630  kesî  hatiye  red kirin  û  tene  berendamtiya  6  kesan  hate  pejirandin.  Her  wiha  serledana  namzetiya  137  jinan  hat red  kirin. 

Tişta  te  niqaşkirin  û  ditin  ew  e  ku  esas  hilbijartin  we  di  navbera  Hesen  Ruhanî  ye  ku  niha  serokkomare  û  weke  reformxwaz  te  penasekirin  û İbrahim  Reisi  ye  ku  oldare  de  derbas  bibe. 

Bi  vvesîleya  hilbijartine  em  dixwazin  bale  bikşînin  ser  rewşa  jinen  Irane  û  mafen  wan. 

Bi  giştî  di  pergala  Dewlet-netew  de  ji  jin  û  civake  re  cîh  tuneye.  Pergala  Dewlet-netewe  antî demokratik  e.  Le,  li  Irane  ev  rewş  he  girantire  û hema  beje  jiyan  li  jinan  û  civake  hatiye  teng  kirin û  ji  hole  rakirin.  Fetvvayen  ji  bo  hemû  qaden  jiyane  te  dayîn,  li  dijî  jinan  in;  ev  fetwa  di  ber  keli û  ciheke  de  derdikeve  peşbere  ciwan  û  civak  e. 
Jiyan  bi  qanûnen  olî  ku  destbilatdariya  zilam  dixe bin  ewlekariye  hatiye  dorpeçkirin. 

Ev  qanûnen  ku  jiyana  civake  bire  ve  dibe,  jinan be  kar  dihele;  di  bin  nave  sîxe  (zewaca  demkî) fubûş  di  asteke  gelekî  bilindeye.  Jin  gelek  caran rastî  erişen  bi  asîde  ten  ku  bin  ji  wan  jinan  jiyana xwe  ji  dest  didin,  gelek  ji  wan  jî  perçeyek  ji  bedena xwe  didin  û  hemu  jiyana  xwe  di  nava  eşe  de  derbas dikin.  Li  Irane  rejeya  madeyen  bişbir  bi  kar  anîne di  asta  herî  bilind  deye.  Ev  pirsgireken  hene  hemû bingeba  xwe  ji  pergala  zilam  ya  antidemokratik, dij  jin  û  dij  civake  digrin. 

Di  bun  dire  Irane  de  heya  rejeyek  bilind  pirsgirek  hene;  bekariye  bi  xwe  re  pirsgireken  aborî  gelekî  mezin  derxistiye  hole.  Li  Rojhelate 


Kurdistane  tekane  riya  debare  kolberî  û  kasibkariye.  Roj  nîne  ku  li  ser  sînoran  kasibkar  û  kolberek neye  qetil  kirin.  Pirsgireken  jingehe  her  ku  diçe zedetir  dibe.  Di  serîde  gola  Urmiye  ku  tewazûneke  jiyaniye  ji  bo  gele  bereme,  le  xweza  bişk  dibe û  bi  sedan  kaniyen  xwezayî  di  bin  bendavan  de ten  bîştin.  Xweza  û  însan  di  bin  polîtakaya  mola- yen  paşverû  de  tek  diçin. 

Li  gel  ewqas  pirsgireken  navxweyî  û  pergala desthilatdar,  Iran  mudaxaleyî  welaten  cîranen xwe  dike.  Di  serî  de  li  Iraq  û  Suriye,  Iran  li  hereme polîtîkayen  li  derve  hespe  xwe  bezandine  heya dawî  dide  meşandin.  Iran  pirsgireken  li  Rojhelata Navîn  ku  di  encama  polîtîkahen  pergalen  desthilatdar  û  begemon  rû  didin,  durî  xwe  dihesibîne. 


Xwe  weke  beza  mudaxele  ya  van  pirsgirekan  dibine.  Ev  rewşa  ku  şer  li  derveyî  axa  xwe  meşandin bayanî  kudere  we  bidome  nediyare.  Le,  tişta  diyar ew  e  ku  we  bi  vî  şewazî  heya  serî  nikaribe  biçe. 

Yan  pergal  we  di  nava  xwe  de  biçe  guherîn  û  veguherînen  bi  kok  û  pirsgireken  gelan,  jinan,  ciwanan  çareser  bike,  mafe  wan  ye  batiye  desteserkirin radest  bike,  an  jî  we  bi  mudaxaleyeke  derve  û  serhildana  hundirîn  re  rû  bi  rû  bimîne. 

Di  vî  warî  de  KODAR  (Civaka  Demokratik û  Azad  a  Rojhilate  Kurdistane)  bi  çend  xalan projeya  jiyana  azad  û  Netevveya  Demokratik peşkeş  kir.  Ev  proje  ger  bike  ve  meriyete  dikare Irane  ji  destvverdana  bezen  derve  jî  bipareze. 
Beyî  ku  hihveşandinek  çebibe,  bi  tevlîbûna  gelan 


û  îradeya  wan  ya  azad  pergaleke  demokratik  dikare  were  avakirin. 

Em  vegerin  ser  rewşa  jinan  a  di  hilbijartine  de: Li  Irane  ji  sere  sedsala  20.  an  û  vir  de  mafe  jinan ye  dengdane  beye.  Ji  ber  ku  ji  nîviye  zedetire  civaka  Irane  ji  jinan  pek  te,  kî  dengen  jinan  bigire ew  bi  ser  dikeve.  Ji  ber  we  jî  her  desthilatdariya  te ligor  berjevendiyen  xwe  li  ser  jinan  polîtîkayeke taybet  dide  meşandin  ku  bikaribe  jinan  bigire  gel xwe.  Refsencanî,  Xatemî  û  Hesen  Ruhanî  bi  dengen  jinan  hatin  ser  kar.  Tişta  sereke  ew  bû  ku  wan kesan  soz  dan  di  birevebirina  devvlete-burokrasiye de,  dîsa  di  qada  aborî,  siyasî  de  bihelin  ku  jin  xwe îfade  bikin.Weke  te  zanîn  ev  soz  bi  cîh  nebatin. 

isal  jî  bi  dehan  jinan  ji  bo  namzetiya  serokomariye  serledan  kirin.  Serledana  hemû  jinan  ji aliye  Şûraye  Negehban  (Konseya  Parastina  Destûra  Bingebîn)  ve  hate  redkirin.  Lebele  tişta  herî balkeş  ew  e  ku  ji  jinan  re  nabejin  ku  ji  ber  tu  jinî em  serledana  te  qebûl  nakin.  Ji  wan  re  dibejin  ku ji  ber  ev  taybetmendiyen  ji  bo  serokkomariye  pewîst  in,  bi  wan  re  tuneye  û  ji  ber  we  jî  ew  serledana  wan  red  dikin. 

Berdevke  konseya  evvlekariye  Ebas  Elî  Kedxudayî  daxuyaniyek  da  û  got:  "Ew  jinen  ji  bo  namzetiya  serokkomariye  serledan  kirine,  ne  ji  ber  ku jin  in  me  daxwaza  wan  red  kir,  ji  ber  ku  ew  taybetmendiyen  me  xwestibûn  bi  wan  re  tuneye,  me red  kiriye."  Di  madeya  1 15.  an  ya  qanûna  bingehîn  ya  Irane  de  dibeje;  'serokkomar  gerek  zilamekî  bi  aqil,  siyasî,  oldar,  bi  îman,  ji  mezhebe  şîa û  Iranî  be. '  Ev  te  wateya  ku  hemû  jinan  di  heman deme  de  be  aqil  dibinin. 

Di  roj  a  hilbijartina  serokkomariye  de  hilbijartinen  konsey  en  gund  û  bajaran  jî  heye. 

Konseyen  gund  û  bajaran  reveberiyen  heremîne.  Li  vir  jî  serledanen  jinan  zedene.  Le,  jin li  derveyî  ve  sisteme  jî  ten  bîştin,  mafen  wan ten  binpekirin.  Dewlet  piranî  ke  û  kesek  çawan bixwaze,  ew  di  bilbijartinan  de  dibe  endam  û bi  ser  dikeve. 
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•  LîlyanÇIYA 


Mahbanû  Ebasî  bi  nasnav  Banû  Şîrvvanî yek  ji  wan  jinan  e  ku  ji  aliye  gelek  kesan we  baş  naye  nasîn  û  nave  we  di  nav  rûpelen  dîroke  de  ber  bi  winsa  bûne  we  hatiye  hiştin. 
Banû  Şîrwanî  yek  ji  wan  jinan  e  ku  rexme  zede  di nav  Kürden  her  çar  perçeyen  Kurdistane  de  baş  nehatibe  nasîn  jî  bi  denge  xwe  ye  zelal  û  resen  di  dile her  keseke  de  ciheke  taybet  girtiye  û  bûye  sterka  li esimane  Kurdistane  dibiriqe.  Hîna  jî  stranen  Banû Şîrwarnîji  muzîka  Kürden  Xorasane  re  weke  pîvana hunerî  te  nasîn  û  dest  girtin. 

Mahbanû  Ebasî  ku  bi  nave  Banû  Şîrvvanî  te  nasîn di  sala  1308  û  li  gor  dîroka  mîladî  di  sala  1929'an de  li  günde  VVelîabade  ku  dikeve  ser  bi  Qûçane  a bajareXorasaneji  dayîkdibe.  Mahbanû  di  navmalbatek  hejar  û  dest  teng  de  dest  bi  jiyane  dike.  Dema ku  zarok  e  diya  we  koça  dawî  dike  û  ew  bi  bave  xwe re  mezin  dibe.  Ew  dengbejiye  û  stranan  ji  bave  xwe hîn  dibe.  Bave  vvejîji  hunermend  û  dengbejen  navdar  ye  serdema  xwe  bûye.  Mahbanû  di  sala 1348'an  de  li  radoya  Meşhede  de  dest  bi  stran xwendine  dike.  Her  wiha  di  demeke  pirr  kin  de  karî ku  cihe  xwe  di  nav  hunermenden  peşeng  yen  Xorasane  de  bigire.  Mahbanûye  bi  avvayeke  fermî  ji we  dîroke  peve  dest  bi  kar  û  bare  xwe  ye  hûnerî  kir û  di  radyoya  Kurdî  a  Meşhede  de  ku  we  deme demjer  nîvek  bû,  dest  bi  xwendina  stranan  kir  û bû  xwedî  ciheke  girîng.  Di  heman  deme  de  Mahbanû  bi  se  zimanen  Kurdî,  Farsî  û  Azerî  stran  gotine;  piraniya  stranen  we  bi  zimane  dayîke  bûne. 

Stranân  bi  jan 

Mahbanû  Ebasî  bi  xwe  gelek  stran  çekirine  û  go tine,  bi  cisaretek  mezin  nezî  kar  û  bare  xwe  ye hunerî  bûye  û  bûye  çavkaniya  hest  û  raman  ji hemû  jinen  Kurd  re.  Bi  taybetî  di  demeke  de ku  li  herema  wan  servveriya  mer  li  peş  bû, we  vverektiya  derketina  peş  a  jine  ku  be tirsa  ji  pergala  serdest  a  mer  nîşana hemû  jinan  kir  ka  çavan  bi  deng  û  renge xwe  di  karen  hunerî  de  cih  bigirin. 

Mahbanû  di  karen  xwe  yen  hunerî  de peşketineke  mezin  çekiriye  û  nezî sesed  stranen  Kurdî  gotine;  ev  stran hemû  jî  di  radyoya  Meşhede  de  hatine  tomar  kirin. 

Em  bi  giştî  dikarin  bibejin  ku 
Mahbanû  bi  van  şevveyan  stran  gotine;  Ellahmezar,  ev  cûre  stran  in  ku piştî  şer,  talan  û  kuştina  ezîzen  ku  li ser  mezare  wan  te  xwendin.  Wek strana  vay  çi  rozigar  e  û  hwd.  Li  gor hin  çavkaniyan  Mahbanû  evşevveye strane  bi  avvayeke  geleke  zelal  û melol  dixwend.  We  di  straneke  xwe de  qala  civvaneke  Kürden  Xorasane kiriye  ku  dîl  ketiye  deste  Tirkmen  an. 

Stran  bi  avvayeke  dilşevvat  û  xemgîn hatiye  lorandin. 

Du  qerse;  piştî  komkujiye  mirî  li  ciheke de  kom  dikirin  û  li  dora  cenazeyan  digeriyan,  mijûle  duayan  dibûn.  Ji  xwe  ev  yek destpeka  reqs  û  ahenga  du  reqse  ye  bû.  Ev şevveye  avvaze  jîji  aliye  Mahbanû  Ebasî  we  ha tiye  xwendin. 

Enarekî;  evyekjîgiredayî  erîşen  biyaniyan  û  kuştaren  rû  didan  in.  Jin  li  dora  cenazeyan  kom  dibûn û  digiriyan.  Herayî;  herayî  havvara  çiyayî  ye!  Her 


wiha  nîşana  jiyaneke  pirr  bûyer  û  avvarebûna  gele Kurd  e.  Bi  kinahî  gelek  ji  van  muzîken  ku  li  bakure Xorasane  demeke  ji  bo  şîn  û  taziye  dihatin  gotin, piştî  derbazbûna  gelek  salan,  hedî  hedî  guherîne  û bi  avvayen  cüda  hatine  vegutin.  Stranen  Kurdî  piranî bi  avvayen  Hecayîne  ku  hejmara  wan  dikare  ji  8  heya 
16  heceyan  be.  Stranen  evîne  piraniya  xwe  di  qaliben  8  hecayî  de  ne.  Cûreya  stranen  bi  dil  an  jî  evînî yek  ji  wan  cûreyen  strana  ne  ku  here  zede  di  nav gele  Xorasane  de  te  gotin  û  guhdarî  kirin.  Mahbanû  Ebasî  jî  yek  ji  wan  kesane  ku  di  gotina  van stranan  de  gelek  jehatî  bûye  û  piraniya  stranen  we jî  di  ve  derbare  de  hatine  gotin. 

Avvazen  Mahbanû  Ebasî  yen  herî  naskirî  wiha  ne: 

Leylan,  Keça  çar  burce,  Yar  me  ne  zanîbû,  Kes  me naxwaze,  Yare,  Ezîro  esîr  im  û  strana  yaro  yaro  ye. 

Kürden  Xorasanâ  û  awazek  bi 

Ji  Xorasane  bigire  heta  Qafqasya,  Anatolya  navîn û  diyasporaye,  dîroka  Kurdan  û  koçberiya  wan  hertim  bûye  sirûşt  ji  bo  afrîneriya  hunerî,  nemaze  stranen  ku  bi  kul  û  kederan  hatine  hûnandin. 
Taybetmendiyen  jiyana  kurdan  ew  ber  bi  pelen keser  kuliyan  dane  û  bi  wî  rengî  kurdan  ziman  û çanda  xwe  bi  van  stran  û  kilamen  devkî  karîne  biparezin.  Stran  û  dengbejî  û  bi  giştî  muzîka  Kurdî  yek ji  wan  berhemen  binav  û  deng  in  ku  roleke  girîng  ji bo  parastina  nirxen  çandî  yen  gele  Kurd  lîstiye. 
Gelek  stranbejen  mezin  û  binav  û  deng  en  Kurd  jin in,  ku  Ayşe  Şan,  Nesrîn  Şervvanî,  Meryem  Xan  û  Gul- 


bihar  mînaken  herî  ber  bi  çav  in.  Banû  Şîrvvanî  jî  ku yekji  wan  jinan  e,  bi  denge  xwe  ye  zelal  û  resen  di dile  hemû  kurdan  de  cihekî  taybet  daye  çekirin. 

Muzîka  Kurdî  li  Xorasane  denge  dûrî  û  koçberiye ye.  Dûrbûna  wan  ji  helîn  û  niştiman,  agir  û  xemeke bi  eş  xistiye  nav  muzîk  û  denge  hunermenden  we herem  e.  Renge  xerîbiye  di  lorîka  dayîken  Kürden Xorasane  de  jî  te  dîtin.  Di  civat  û  şevbihorken  Kurdan  de  denge  jinan  hertim  hebûye  û  heye. 

Hesta  xerîbiye  di  nav  Kürden  Xorasane  de  gelek hunermend  û  stranbej  afirandine.  Hin  ji  wan  ketine nava  ruh  û  dile  xelke  û  di  dîroka  hunera  Kurd  de  mayinde  bûne.  Mahbanû  Ebasî  hunermendeke  behempa  bû  ku  denge  we  ye  zelal  her  tim  û  dayîm weke  mînaka  dengekîîdeal  hatiye  binav  kirin.  Dema ku  xelke  Xorasane  denge  Banûye  ji  radyoya  kurmancî  ya  Meşhede  dibihîstin,  dil  û  cane  wan  ji  nû de  zîndî  dibû.  Kürden  Xorasane  denge  xwe  dibihîstin  û  denge  Banû  Şîrvvanî  ango  Mahbanû  ye  weke lorîka  dayîkan  ji  wan  re  xweş  û  şîrîn  dihat. 

Serpâhatiyekji  keseran  hûnandî 

Lekolîner  Kelîmullahe  Tevehudî  ku  dîroka  Kürden Xorasane  nivîsandiye,  di  pirtûka  xwe  ya  bi  nave 'Hezar  û  yekşeva  kurmanc'  de  ji  deve  Banû  Şîrvvanî jiyana  we  wisa  rawe  kiriye: 

"Ez  20  salî  bûm  ku  bi  Elî  Ekber  Qehremanlo  re  zewicîm.  Piştî  du  salan  Elî  Ekber  nexweşiya  zerike  girt û  vvefat  kir.  Wî  ez  bi  lawe  me  ye  du  mehî  re  bi  tene hiştim.  Piştî  saleke  min  çend  pez  û  devvaren  xwe  firotin  û  ji  gund  derketim.  Edî  min  nedikarî  li  gund stranan  bibejim.  Xelke  digot,  'hîn  salek  ji  mirina  hevsere  we  derbas  nebûye  ku  dîsan  stranan  dibeje'. 

Ez  ji  VVelîabade  derketim  çûme  cem  tiye  xwe û  nasen  wî  ku  li  çiyayen  Qoçane  diman.  Bi  wî avvayî  min  hem  xwest  ku  ez  kul  û  xemen  xwe  ji bîr  bikim;  hervviha  min  xwest  ez  çend  pezan  bikirim,  xwe  pe  mijûl  bikim,  jiyana  xwe  û  lawe  xwe pe  derbas  bikim.  Le,  li  wir  jî xizmen  min  alîkariya min  nekirin  û  pereye  ku  min  ji  bo  pezkirîne  bi xwe  re  anîbû  hate  xerckirin. 

Piştî  demeke  ez  neçar  mam  we  dere  bi  cih  bihe- 


Ez  yekem  jin  bûm  ku  ji  bo  dengqeydkirine  çûbûm  we  dere.  Ez 
Kurd  bûm  û  min  farsî  jînedizanî.  Wan  ez  birim  odeya  deng  û gotin  ez  xwe  ji  bo  testkirine amade  bikim.  Min  li  odeya  tomarkirina  dengan  defek  dît  û min  ew  hilanî.  Bi  îşareta  Mucahid  min  li  defe  xist  û  dest  bi strana  xwe  kir.  Dema  ku  stran  xilas bû  kefa  wan  pirr  hat.  Min  got  niha ku  hûn  ji  denge  min  razî  ne,  ka  tomar bikin.  Wan  got  ku  ji  xwe  tomar  kirine  û denge  min  we  şev  be  belav  kirin  û  ez dikarim  di  radyoye  de  guhdarî  bikim. 


lim;  şeveke  tarî  bi  solen  qetî  min  ew  der  terikand û  da  ser  re.  Min  lawe  xwe  li  pişta  xwe  gireda  û  bere xwe  da  Qoçan  e.  Li  Qoçane  ez  çûme  karvvanserayeke  û  min  odeyek  kire  kir.  Paşe  ez  ji  bo  peydakirina  kar  derketim  nava  bajer.  Lawe  min,  wan  rojan nexweş  ketibû.  Çûme  cem  hekîmeke  ku  ji  lawe xwe  re  çareyeke  bibînim.  Hekîm  ji  bere  de  ez  nas dikirim  û  bi  dilovanî  ez  peşvvazî  kirim.  Wî  ez  bi  xwe re  birim  mala  xwe.  Ez  li  mala  wî  dixebitîm  û  piştre wî  mala  xwe  bire  Meşhehde  û  ez  jî  bi  malbata  wî re  çûm  wir.  Li  Meşhede  küre  min  hedî  hedî  mezin bû  û  her  diçû  ji  min  re  zehmetî  çedikirin;  ji  şerman min  xatire  xwe  ji  wan  xwest  û  mala  hekîm  jî  terikand.  We  çaxe  jinen  Kurd  ji  ber  cilûbergen  xwe  li bajaran  bi  hesanî  dihatin  naskirin.  Ez  li  derdora  herema  îmam  Riza  digeriyam;  avvare  û  be  kes mabûm.  Min  ji  xwede  dixwast  ku  çareyeke  ji  min re  bibîne  û  deriyekî  xere  li  ber  linge  min  veke.  Ez wisa  tî  û  birçî  li  kolanan  digeriyam,  ji  nişka  ve  jinek ber  min  ve  hat.  Paşe  min  nas  kir  ku  evvîzet  Meqdem  e.  îzet  Xanime  ez  bi  xwe  re  birim  mala  xwe. 
Hevsere  we  berpirse  Reveberiya  Pervverdeye  bû. 
Wan  ez  birim  cihe  Darulterbiye  ye.  Li  we  dere  baxçeya  zarokan  hebû  ku  wan  nave  lawe  min  li  wir  nivîsîn  û  ez  jî  li  mala  wan  dixebitîm. 

Destpeka  awazen  Mahbanû 

Mahbanû  wiha  qala  serpehatî  û  destpe  kirina rojen  xwe  yen  li  radyoye  dike  û  dibeje:  "Hevsere îzete  radyo  hebû  û  min  jî  her  şev  bernameya  kurmancî  guhdarî  dikir.  Dema  ku  min  denge  Kurdî  ji radyoye  dibihîst,  rojen  xweş  yen  VVelîabade  dihatin bîra  min  û  ez  xemgîn  dibûm.  Hedî  hedî  ez  difikirîm ka  gelo  eze  çawa  xwe  bigihînim  radyo  ye.  Rojeke  ku çûbûm  bazare,  min  bere  xwe  da  stasyona  radyo  ye. 
Ezgihîştim  berstasyone.  Dergevane  ber  deriye  îdareya  radyoye  ez  sekinandim  û  got;  'li  vir  çi  d  i  kî'  ? 

Min  jî  ew  bersivan  û  je  re  got  ku  dixwazim  stranan  bibejim. 

VVî  ez  birim  cem  karmendekî  radyoye  ku  nave  wî Emîr  Mucahid  bû.  Ez  yekem  jin  bûm  ku  ji  bo  dengqeydkirine  çûbûm  we  dere.  Ez  Kurd  bûm  û  min  farsî jî  nedizanî.  VVan  ez  birim  odeya  deng  û  gotin  ez  xwe ji  bo  testkirine  amade  bikim.  Min  li  odeya  tomarkirina  dengan  defek  dît  û  min  ew  hilanî.  Bi  îşareta  Mucahid  min  li  defe  xist  û  dest  bi  strana  xwe  kir.  Dema ku  stran  xilas  bû  kefa  wan  pirr  hat.  Min  got  niha  ku hûn  ji  denge  min  razî  ne,  ka  tomar  bikin.  VVan  got ku  ji  xwe  tomar  kirine  û  denge  min  we  şev  be  belav kirin  û  ez  dikarim  di  radyoye  de  guhdarî  bikim.  Mucahid  got:  'Te  bi  denge  xwe  Kurd  û  Xorasanî  serbilind  kirin/  Min  kare  xwe  li  radyoye  domand  û  bi sedan  stranen  resen  yen  Kurdî  ji  nû  ve  xwandin  û îcra  kirin..." 

PiştîŞoreşaîslamîya  îrane  muzîk  ji  bo  jinan  hate qedexe  kirin  û  Mahbanû  Ebasî  ango  Banû  Şîrvvanî mecbûr  dimîne  kare  xwe  bi  cih  bihele.  Çendîn  salan haya  tu  kesîji  we  çenabe. 

Banû  Şîrvvanî  bi  denge  xwe  ye  zelal  û  resen  di dile  hemû  kurdan  de  cihekî  taybet  da  avakirin. 
Banû  di  sala  2003'an  li  Meşhede  vvefat  kir  û gelek  stran  û  avvazen  kurdî  ji  bo  Kurdan  weke mîrateke  giranbiha  bi  cih  hişt. 

Hunermenda  Îranî  a  bi  nave  Sîma  Bîna  ku  li  ser muzîka  hemû  deveren  îrane  dixebite,  gelek  stranen Banû  Şîrvvanî  bi  xwe  xwendine.  Sîma  li  ser  folklora îrane  û  muzîka  netevven  îrane  bi  salan  xebitiye.  Ew dibeje:  "Ez  bi  straneke  ber  bi  muzîka  bakure  Xorasane  ve  çûm.  Ew  deng  denge  Banû  Şîrvvanî  bû. 
Denge  Banû  pirr  xwezayî  bû..." 


Mayıs  201  7 


üncel 


Nevvaya  Jin 


13 


Türk  tipi  'komalık' 


RojdaYILDIRIM 


lmaz  demeyelim,  oluyor  işte. 
Türk  tipi  başkanlık,  Türk  tipi demokrasi,  Türk  tipi  yemek yeme  veya  bol  miktarda  Türk  tipiyle başlayan  birçok  şey  olduktan  sonra  'kumalık'  neden  olmasın? 

Bu  yazıya  sebep  olan  açıklama  ise  İstanbul  Kemerburgaz  Üniversitesinde  hukukçular  ve  doktorların  bir  araya  gelerek  yaptıkları tartışmalardan  kaynağını  almakta.  Medeni Hukuk  Öğretim  Üyesi  Prof.  Dr.  Şükran  Şıpka, “kumalığın  Türk  tipi  taşıyıcı  annelik  olduğunu, bu  nedenle  çocuğun  soybağının  karıştığını  ve hukukçuların  taşıyıcı  annelik  kavramına  kurallar getirmesi  gerektiği”  temelinde  açıklamalar  yaptı. 

Sözümona  bir  hukuk  profesörü  olan  Şıpka,  bu yaklaşımı  ile  evli  bir  kadının  çocuk  doğuramadığı  zaman  ikinci  bir  kadın  yani  'kumalık'  üzerinden  çocuk  doğumunun  sağlandığını,  bu durumun  Avrupa'da  taşıyıcılık  anneliğe  tekabül ettiğini,  ancak  Türkiye'de  ise  bunun  fiili  karşılığının  'kumalık'  olduğunu  belirtmiş. 

Zenginlerin  bir  şekilde  yurt  dışına  giderek çocuk  sahibi  olabildiklerini  ancak  yoksullar için  bunu  gidermenin  yolunun  bir  çeşit  'kumalık'  ilişkisinden  geçtiğini  ifade  etmiş  Şıpka.  Bununla  da  kalmayarak  yasal  olarak  bu  toplumsal ihtiyaca  hukuki  bir  çözüm  bulunması  gerektiğini  de  salık  vermiş ! 

Fikirleri  ne  ise  zikirleri  de  odur 

Bu  tartışmalar  bir  yerden  kulağımıza  çalınıyor. 
Daha  doğrusu  yabancısı  olmadığımız,  AKP'nin son  1 5  yıllık  iktidarının  en  sinsi  tarafını  oluşturan  kadına  dönük  söylemlerinden  biliyoruz. 
Artık  bir  AKP  klasiği  haline  gelen  önce  gündeme  koy,  sonra  tartıştır,  meşrulaştır  ve  uygula 


pratiği  en  fazla  da  cinsiyetçi  politikalar  üzerinden  yapılıyor.  Çocuk yaşta  evlilikten  tutalım,  tecavüzcü  ile evlendirme  yasasına  kadar  AKP  imzasını  taşıyan  ve  özünde  tecavüz  kültürünün  yasallaşması  olan  bu  tür adımlar,  fikri  neyse  zikri  de  odur diyen  bir  gerçeklik  olarak  karşımızda  duruyor. 

Bu  son  tartışma  bir  kez  daha  gündemimize  sinsice  sızdırılmaya  çalışılan  bir  çeşit  köleliğin  yeniden dayatılmasından  başka  bir  şey  değildir.  Aslında  iktidarlarının  asıl  hedefinin  şeriata  dayalı,  muhafazakar,  erkek  egemen kültürün  kendini  din  adına  meşrulaştırdığı  bir sistem  olduğu  tartışmasızdır. 

Tabii  Türk  tipi  'kumalık'  derken  başka  ülkelerdeki  kimi  uygulamaları  çağrıştırmıyor  değil.  Mesela  ilk  aklımıza  gelen  benzerliklerden  biri  İran'da uygulanan  muta  evliliğidir.  Bakarsınız  AKP'nin derin  cinsiyetçi  kodları  çocuk  sahibi  olmayı  bir çeşit  muta  evliliğine  bağlayabilir.  Muta  ağırlıkta şeriatla  yönetilen  ülkelerde  uygulanan  bir  çeşit geçici,  anlaşmalı  evliliktir.  Niyetlerinin  bu  tarz evlilikleri  meşrulaştırmak  olduğundan  bir  nebze olsun  şüphe  duymamak  lazım.  Fırsat  buldukça ve  toplumsal  muhalefette  zayıflık  gördükleri anda  mutadan  tutalım,  'kumalığa  kadar  hepsine Türk  tipi  bir  kılıf  bulunacağından  emin  olabiliriz.  Ne  de  olsa  şimdiye  kadar  yaptıkları  icraatlar yapacaklarının  da  referansıdır... 

Din  havariliği  üzerinden  sömürü 

En  son  Türkiye'de  yapılan  referandumla  birlikte  çöküş  sürecine  giren  AKP  ve  Erdoğan  faşizminin  sistemi  ve  çürüyen  yönlerini  restore 


etmek  için  kadın  ve  aile  üzerinden  geleneksel toplumun  fay  hatlarını  yeniden  tetikleyecek açıklama  ve  yaklaşımlar  içine  girmesi  şaşırtıcı  olmayacaktır.  Nasıl  ki  bir  kadm  bakanını  Hollanda kapılarına  göndererek  kadından  yana  toplumun duygusal  sömürüsünü  gerçekleştireb iliyorsa,  din ve  ahlak  havariliği  üzerinden  yeniden  saldırıya geçeceğini  beklemek  gerekiyor. 

Unutmadan  şunu  da  ekleyelim:  Türkiye  genelinde  ne  kadar  kadının  'kuma  olduğu  bilinmemekle  birlikte  200  bin  resmi  istatistik  bulunuyor. 
Bilinmemezlik  durumunu  ise  ağırlıkta  Suriye'de başlayan  savaşla  birlikte  Türkiye'ye  göç  etmek  zorunda  bırakılan  binlerce  kadının  birçok  nedenden  kaynaklı  'kuma'  olarak  satıldıklarına  dair bilgiler  oluşturuyor.  Savaşın  başka  bir  travmatik yönünü  ifade  eden  cinsiyetçiliğin  en  fazla  hortladığı  süreçler  olan  savaş  koşullarında,  aileleri  tarafından  'kuma'  olarak  'verilen'  ya  da  'satılan' kadınlara  dönük  birçok  veri  bulunmaktadır. 
Özellikle  kız  çocuklarının  yaygın  bir  şekilde  bu kategoride  'kuma  olarak  satıldıkları  bilinmekte ancak  resmi  olarak  üstü  kapatılan,  istatistiklere geçirilmeyen  bir  alan  olduğu  kadm  kuramlarınca  ifade  edilmektedir. 


Cariye  kültürü hortlatılıyor 

Kimisi  ailesinin  zoruyla  kimisi  de  Türk  devletinin  denetiminde  olan  AFAD  kamplarında bizzat  devlet  yetkilileri  tarafından  yapılan  kadm  ticareti  yoluyla,  kadınların  ve  kız çocuklarının  alenen  modern köle  pazarlarında  satıldığına dair  ciddi  bulgular  bulunmaktadır.  Özellikle  bu  kampların  kapalı  yapısı,  dışardan  insanların ve  gözlemci  grupların  içeri  alınmaması  her  türlü  çirkefliğin kadm  üzerinden  yapıldığının  da açık  kanıtıdır.  IŞID'in  bugün hakim  kılmaya  çalıştığı  harem,  cariye,  cinsel köle  kültürü  ideolojik  olarak  AKP  tarafından da  hakim  kılınmaya  çalışılmaktadır.  Bu  anlamda  her  türlü  gericilik,  yobazlık  “hukuk, medeniyet”  adına  yumuşatılmakta,  tüm  hesaplar  kadm  üzerinden  yapılmaktadır. 

Adına  ataerkilliğin  din  rengindeki  en  uç  yozlaşması  da  diyebileceğimiz  bu  sürecin  bir  yüzünü Adnan  Oktar  denen  ucubenin  etrafına  sardığı  ve tek  tip  fabrika  üretimi  olan  kadınlarla  sunduğu modern  harem  kültürü  oluştururken;  diğer  yüzünü  de  yalan,  hilekarlık,  her  türlü  ahlaksızlığın dini  değerler  adına  sunulduğu  bir  toplumsal  çürümüşlük  hali  oluşturmaktadır.  Bizlere  2023  vizyonu  ve  toplum  hedefi  olarak  sundukları  yeni Türkiye  tam  da  budur. 

Bu  anlamda  “bunlar  bizimle  dalga  geçiyor, gündemi  değiştirmek  için  açıyorlar”  demeyelim.  Vallahi  de  dalga  geçmiyorlar.  Hayallerini kurdukları  yaşama  ulaşmaya  çalışıyorlar.  Bu yüzden  de  tehlike  herkes  içindir.  Hele  biz  kadınlar,  tez  elden  bu  çürümüşlüğe  güçlü  bir  el atalım.  Belki  de  bilgelerin  deneyimledikleri  gibidir:  Ortam  karanlık.  Ama  “karanlığın  en derin  olduğu  yerde  şafak  erken  sökermiş”... 


ZERYA  GÜL 


Kadın  enternasyonalizmini  yükseltme  zamanı 


Mayıs  ayı  emek,  direniş  ve  özgürlük adına  yola  çıkanların  sembolleştiği  ve karakter  kazandırdığı  bir  ay.  Bütün  sınırların  aşıldığı,  devletçi  bütün  ideolojilerin  yerle bir  edildiği,  milliyetçiliğe  karşı  enternasyonalizmin zaferinin,  halkların  emek  kardeşliğinin  yükseldiği bir  ay.  Chicagolu  işçilerden  Deniz-Hüseyin-Yusuflara  emek,  devrim  ve  sosyalizm  aşkına;  İbrahim  Kaypakkayanın  devrim  inancının  görkemine; Haki  Karer’in  devrim  emekçiliğine,  yoldaşlığına, halkların  kardeşliği  inancına;  Ferhat-Necmi-Eşref ve  Mahmutların  devrim  ateşinde  hücre  hücre umudu  yeşertmesine;  Mehmet  Karasungur-Ibrahim  Bilginlerin  sosyalizm  inancına,  özgür  bir  ülke ve  yaşam  özlemine  tanıklık  eden  bir  ay. 

Mayıs  ayı  aynı  zamanda  kadm  olmanın  onuru  ve gururunu  mücadeleyle  taçlandırmanın  ayı.  Özgür kimlik  ve  kişilik  kazanmada  ısrarın,  tüm  cellatlara karşı  yılmaz  direnişçiliği  temsilin  sembolü  bir  ay. 
Leyla  Kasım  gibi  cesur  ve  direngen,  üç  erkek  yoldaşıyla  birlikte  idama  giden  Şirin  Elemhuli  gibi  dik  durabilmenin,  iradesiyle  düşmanını  kahredenlerin  ayı. 

Büyük  emek  direnişçiliği,  kardeşlik,  özgürlük  ve sosyalizmin  ruh  kazandırdığı  bir  zamanın içinde  hem  kendimizi  var  ediyoruz  hem  de  birbirimizi  oluşturuyoruz.  Kadm  olmak,  özgürlük ruhuyla  yoğrulan  emekte,  mücadelede  yeniden  anlamına  kavuşuyor. 

Yeni  bir  enternasyonalizm  ruhu 

Erkek  sorguluyor;  devlet-iktidar  ve  egemenliğin yarattığı  tüm  bencilliklerin  kirlettiği  ruhunu,  bedenini  arındırmaya  koyuluyor.  Halklar,  özgürlük  ruhu ve  direncini  saklı  tutan  geçmişlerinin  izinde  yarınların  umudunu  büyütüyor,  tüm  faşist  zorbalara  karşı direniyor;  kimlik  ve  kişilik  kazanıyor.  Ulus-devlet adına  çizilen,  tekçiliği  dayatan  vatan-millet-bayrak- dil  sınırlarını  parçalayan  yeni  bir  devrim  ve  enternasyonalizm  ruhu,  bilinci  ve  mücadelesi  gelişiyor. 
Marxlı  yılların  enternasyonalizmi  Batı  merkezli,  Doğu’yu  yeterince  tanımayan,  çözümlemeyen,  tarihini ve  emek  birikimini  göremeyen  ve  kapitalist  modernitenin  ulus  devlet  sınırlarına  takılan  bir  enternasyonalizmdi.  Leninli  zamanlarda  devrim  ruhunun yarattığı  canlanma,  sınırları  aşarak  enternasyonalist bir  buluşma  gelişse  de,  insanlığın  temel  krizlerini görmeye  yetmedi;  reel  sosyalizm  deneyimi  ile  devletli  sistem  sınırlarını  aşamadı,  büyük  devlete  ve  çıkarlarına  yedeklendi.  Emek  üzerinde  duruldu,  ancak emeğin  özgürleştirici  kaynağı  keşfedilemedi.  Kadm, erkek,  yaşam  özgürleşmedi,  sosyalizm  ütopyası  devletin  bekasına  endekslendi. 

Emeğin  tarihselliği,  birikiminin  kökeni,  kadm 


eksenli  ekonominin  yaşam  kuran  ve  direnerek  kendini  bugüne  taşıyan  damarı,  gücü  görülemedi.  Kadını  çözümleme  kaba  sınıf  sınırlarına  takıldı; donuklaştırdı,  kaba  anlamda  eşitleştirdi,  ancak  özgürleştirmedi.  Kadınla  yaşamın,  kadınla  emeğin,  kadınla  sosyalizmin  bağı  soğuk  materyalist  cümlelerde dondu,  kaldı.  Hatta  sosyalist  devletin  çıkarlarına  ve ihtiyacına  hasredilerek  yok  sayıldı,  pragmatizminde görünmez  oldu. 

Tuzaklı  yollardan  uzaklaşıyoruz 

Yirmi  birinci  yüzyıl  devrimleri  demokratik  moderniteye  dayalı  demokratik  sosyalizm  ekseninde  gelişiyor.  Yeni  bir  enternasyonalist  ruh  ve  bilinç  kendi eylemini  yaratıyor.  Yeni  dönem  enternasyonalizmi, evrenin  sınırsız  yaratıcılığına,  doğanın  üretkenliğine, kadının  direngenliğine  dayalı  gelişiyor.  Kadm  eksenli ideoloji,  yaşam,  sosyalizm  ve  özgürlük  anlayışıyla  örülüyor.  Doğunun  bitmez  tükenmez  toplumsallığından  besleniyor,  devletçiliğe  ve  iktidarcılığa  karşı sistemdışı  bütün  toplumsal  dinamikleri  buluşturuyor.  Büyük  bir  nehrin  akışkanlığına  dönüşüyor.  Çok  seçenekli  bir  oluşum  ve  süreç içinde,  özgürlük  eğilimini  örgütlemeye,  büyütmeye,  emeğin  özgürleştirici  gücüne dayanıyor.  Enternasyonalizmi  kapitalist 


tik  sosyalizmde  somutlaştırarak  tarihsel  topluma  dayandırıp,  erkek  egemen  dünyanın  ideolojik  hegemonyasının  dışına  çıkarıyor. 

Kadın  emeğine,  özgürlüğüne  ve  örgütlülüğüne  dayanmayan  hiçbir  mücadelenin  toplumsallaşamayacağını,  mutlaka  devlete  kanalize  olacağını  ve yedekleneceğini  savunan  bir  sosyalizm,  komünalizm anlayışının  enternasyonalist  ruhu  çekiyor,  buluşturuyor.  Kaba  materyalizmin  nesne-özne  ikileminden kurtularak,  aşırı  maddeciliği  aşmanın  yeni  yollarını keşfeden  özgürlük  felsefesi  kadm  doğasının  toplum doğasıyla,  toplum  doğasının  doğayla  kopmaz  bağına dönüyor.  Evrensel  diyalektiğin  insanda  dile  gelişinin arayışında  yeniden  anlam  buluyor. 

Yeni  dönem  enternasyonalizmi doğuludur,  kadındır 

Anlamanın,  varlık  kazanmanın,  bir  kimlik  ve  kişiliğe  kavuşmanın  bin  devlet  kurmaktan  daha  değerli ve  önemli  olduğunun  yolunu  gösteriyor.  Anlam  arayışının,  zamanı  yakalama  ve  yaşama  özleminin  direnişe  dönüştüğü  günlerin  toplumsallaşan  gücüyle olgunlaşıyor.  Sadece  düşünmenin  yetmediğinin, bir  de  yürek  gücünün  sezgiselliğinde  düşünce-  ı  / nin  yeniden  kendini  üretmesinin  önemini  a!  \ 


sınırsız  toplumsallık  ve  özgürlük  dünyasını  koyuyor. 
Toplumsallıkla  bireyleşme,  bireyleştikçe  toplumsallaşma;  büyülü  bir  duygu  ve  düşünce  dünyası  olarak yeniden  gelişiyor.  Hakikat  anlamlaşıyor,  anlam  hakikate  dönüşüyor. 

Yeni  dönem  enternasyonalizmi  anlam  zamanını yakalama  mücadelesinde  somutlaşmıştır.  Doğuludur,  kadındır,  devle tdışıdır,  ekolojiktir,  her  türlü tahakküme  karşı  demokratik  toplumsallığın  gücüne  dayanmaktadır.  Bütün  bu  özelliklerin  ilk  ve en  çok  katliama  uğradığı  mekandan  başlayarak  gelişmesi  doğası  gereğidir.  Gerçek  özüne  kavuşan  bir enternasyonal  ruh,  toplumsallık  ruhuna  dayalı  gelişiyor.  Kürdistan’da  gelişen  mücadele  ve  Rojava devriminin  bu  kadar  çekici  olmasının  arkasında halkların,  kadının  anlam  arayışı  ve  özgürlük  ruhu etkilidir.  Başta  Almanya  olmak  üzere,  birçok  Avrupa  ve  Batı  ülkelerinden,  Latin  Amerika’dan, Çin’den  Kürdistan’da  gelişen  özgürlük  devrimine katılım  bu  gerçeklikle  ilgilidir. 

Almanya,  faşizmin  en  derin  izlerini  taşımakla  birlikte  Marx’ın  devrim  ve  enternasyonalizm  arayışlarının  da  esas  mekanıdır.  Enternasyonalizm  temel krizini  aşarak,  Kürdistan’da,  Doğuda  yükselmekte,  Marx’ın  arayışları  gerçek  özüyle  buluşmaktadır.  Bu  anlamda  emeğin özgürleştiriciliği,  ortaklaştırıcılığı,  bütün  sınırları  aşarak  anlam  dünyasını  zenginleştiriciliği  ve aynı  okyanusa  akan  küçük-büyük  bütün  nehirleri  buluşturuculuğuna  tanıklık  eden  Mayıslardan  geçiyoruz.  Başka  başka  diyarlarda, aynı  yürek  atışı,  aynı  direngenlik,  hakikat  arayışçılığı ile  varlık  ve  özgürlük  kazanan  kadm  ve  halklar  mozaiğinin  gücünü  hissediyoruz.  Böyle  bir  ruh  ve  direniş  bütün  dünyayı  sarıyor. 

Üçüncü  dünya  savaşının  Ortadoğu  ve  Kürdistan’da  yaşanmasının  nedeni  bu  kökü,  bu  ruhu,  bu hakikati  yoketmeye  dönüktür.  Ancak  nasıl  Birinci Dünya-Paylaşım  Savaşı  Ekim  Devrimi’ni,  İkinci Dünya-Paylaşım  Savaşı  bu  devrimin  dünyanın  yarısında  demokrasi  mücadelesi  ve  cephesine  yol  açtıysa,  Üçüncü  Dünya-Paylaşım  Savaşı  da  Kürdistan Özgürlük  Devrimi’ne  yol  açacaktır.  Faşizmin  karayeşil-beyaz  her  biçiminin  intikamcılığınm  sınır  tanımazlığı  kadar,  halkların  özgür  yaşam  özlemleri  ve umutlarının  birleştirici  ruhu  ve  enternasyonalizmi de  bütün  sınırları  parçalayarak  gelişmekte,  umut  va¬ de  tmektedir. 

Emeğin,  özgürlüğün,  direnişin  1  Mayıs’ı  demokrasi  ve  özgürlükten  yana  yüreği  atan  tüm  umut  yolcularına  kutlu  olsun! 

Tüm  dünya  kadınları,  yükselen  faşizme  ve  egemenlik  savaşlarına  karşı  birleşelim,  kadm  öncülüğünde yeni  bir  enternasyonalist  cephede  buluşalım! 
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yıkıyla  yerine  getirmezlerse  ve  yetersiz  bulunurlarsa,  kadınların  on ları  görevden  alma  hakkı  vardır. 


Mosuo 


İnsanlık,  ana  soylu  bir  kültür  ile  toplumsallaşmıştır.  Artı  ürünün, dolayısıyla  da  iktidarın  ve  hilenin  keşfiyle  birlikte  baba  soylu bir  düzene  geçiş  yapılmıştır.  Toplumun  parçalanması,  dağılması,  birbirine  yabancılaşması  böyle  başlamış,  savaşlar  ve  ölümler baba  soylu  düzende  eksik  olmamıştır.  Günümüze  kadar  süren  bu kıyamet  hali  erkek  dünyasının  5  bin  yıl  içerisinde  devasalaşması  sonucudur.  Anaerkil  toplumun  paylaşımcı,  sevgi  dolu,  dayanışmacı dünyası  yıkılmış;  yerine  de  çekişen,  itişen,  sevgisiz,  baskıcı  ve  şiddet dolu  bir  dünya  inşa  edilmiştir. 

Anaerkillik,  sadece  anne  yolu  ile  soy  belirleme  değildir,  kadına dayalı  yaşam  mirası  ve  kültürüdür.  Kadın  başat  roldedir  ve  yaşam bu  eksende  örgütlenir.  Peki  günümüzde  bu  mirası  koruyan  ya  da kısmen  de  olsa  değerlerini  taşıyabilen  toplumlar  var  mıdır?  Evet, var.  Ataerkilliğin  bütün  zorbalığına  rağmen  varlığını  koruyabilmiş  o topluluklardan  bazıları: 

Minangkabau 

Minangkabau  kabilesi  dünyanın  bilinen  en  büyük  ana  soylu  kabilesidir.  Nüfusu  4  milyon  kadardır  ve  Endonezya'nın  Bukittingi  kentinde  yaşamaktadırlar.  Kadınların  özel  bir  değer  taşıdığı  bu toplulukta,  miras  anneden  kızına  geçer.  Kadınlaryaşamın  esaslarını belirlerken,  erkek  bireyler  ise  daha  fazla  din  ve  politika  işlerinde yer  alırlar.  Anneliğin  oldukça  önemsendiği  bu  kabilede,  gece  eşi  ile kalan  erkek  sabah  erken  uyanarak  annesinin  evine  gitmek  zorundadır.  Erkek  çocukları  10  yaşına  kadar  anneleri  ile  kalır  ve  daha sonra  eğitim  almak  üzere  eğitim  kurumlarına  dahil  olurlar.  Minangkabau  kabilesi,  erkek  ile  kadının  boşanması  durumunda  mal  varlığını  kadına  devreden  bir  geleneğe  sahiptir.  Kadınlar  birçok  konuda belirleyici  ve  söz  sahibidir.  Kabile  şefleri  genellikle  erkeklerdir,  fakat bu  şefleri  kadınlar  seçmektedir.  Kabile  şefleri  sorumluluklarını  la- 


Kadınların  belirleyici  olduğu  topluluklardan  biri  de  Mosuolardır. 
Çin'de  Yunan  ve  Sichuan  Eyaletlerinin  Tibet  sınırı  yakınlarında  varlıklarını  sürdürürler.  Yaklaşık  40  bin  nüfusları  vardır.  Ekonominin  kadınların  elinde  olduğu  bu  kabilede  neredeyse  hiç  kavga  ve  şiddet yaşanmıyor.  Mosuolar  tarım  kültürüne  sahiptir, ayrıca  dokumacılıkla  da  uğraşırlar.  Hayvan  kesimini  kadınlar  yapmaz,  bu  iş  erkeklere  aittir. 

Ah-mi  denilen  yaşlı  kadınlar  evin  sorumluluğunu  üstlenir  ve  evde  yaşayan  bireylere  ilişkin kararları  Ah-mi  verir.  Aile  gelirini  düzenleyen de  Ah-mi'dir.  Mosuo  kabilesinde,  kadınlar  kiminle  birlikte  olmak  istediğine  kendisi  karar verir.  Birlikte  olmaya  karar  verildiğinde  ise, erkek  kadının  evine  taşınır,  zira  erkeklerin  evi yok!  Kabilede  evlilik  şartı  bulunmuyor,  kadınlar ilişkilerinde  özgürdür. 

Bribri 


Kosta  Rika  ve  Kuzey  Panama'yı  da  içine  alan bölgede  yaşayan  Bribri  kabilesi  anaerkil  yaşam kültürünü  bazı  yönleriyle  koruyabilen  bir  kabiledir.  Toplum  ana-kadın  etrafında  birleşir.  1300 
gibi  küçük  bir  nüfusu  olan  bu  kabilede,  yaşlı  kadınlar  geleneklerin  yaşatılmasında,  yasaların belirlenmesinde  belirleyicidir.  Bribriler'de  miras 


kadınlara  kalır.  Erkekler  bu  kabilede  çok  etkisiz  değildir,  fakat  son  söz  kadınlarındır. 


Hopi 


"Hakikat  meydana  gelmez,  o  zaten  vardır"  sözü  ile  tanınan  ve  bu  sözü  yaşam  felsefesi  olarak  bilen  Kızılderili  bir  topluluktur. 
Kuzeydoğu  Arizona'da  yaşarlar.  Anaerkil  bir 
topluluk  olarak  bilinen  Hopilerin  nüfusu  8 
bini  bulmaktadır.  Hopi'nin  anlamı  "barışçı, iyi,  akıllı"  manasına  gelmektedir.  Hopiler'de birçok  alt  klan  vardır.  Dünyaya  gelen  çocuklar  annesinin  klanına  alınır.  Artık  ölünceye kadar  bireyin  kimliği  bu  klandır. 

Hopiler  tarım  kültürüyle  bilinirler.  Klan yaşamında  yaşlı  kadınların  sözü  belirleyicidir,  son  karar  onlardadır.  Toprak  erkek tarafından  işlenir,  hasat  ise  kadına  teslim edilir.  Evlenme-boşanma  durumlarında da  karar  kadınlarındır.  Hopilerin  yaşadığı yerlerde  bir  evin  kapısının  önüne  bırakılmış  eşya  görürseniz,  o  evde  yaşayan  kadının eşini  boşadığı  sonucuna  varabilirsiniz. 

Hopiler,  Mayalar'a  komşu  topraklarda  yaşamış  ve  onlarla  etkileşim içerisinde  olmuşlardır.  Mayalar  kadar  olmasa  da,  Hopilerin  de  günümüz  dünyasına  ilişkin  çok  ilginç  kehanetleri  bulunmaktadır. 


Tuareg 


1000  yıldır  Sahra  Çölü  üzerinde  göçebe  bir  yaşam  tarzı  ile  yaşayan 
birtopluluktur.  1.5  milyon  nüfusu  olan  Tuaregler,  İslam  dinini  seçmelerine  rağmen,  bu  dinin  katı  kurallarına  uymazlar,  bu  konuda  sıradışı sayılabilirler.  Bu  nedenle  kendilerini  "Tanrı'nın  terk  ettiği"  yani  "Tuareg"  olarak  adlandırırlar.  Bu  kabilede  kadınlar  değil,  erkekler  örtünür. 
Erkekler  taktıkları  mavi  peçeler  nedeniyle  "çölün  mavi  insanları"  olarak  tanınırlar.  Kadınların  yaşamdaki  yeri  erkeklere  oranla  daha  belirleyicidir.  Tüm  yönleri  ile  anaerkil  bir  topluluk  olmasa  da,  kadınların etkin  olduğu  bir  kabiledir  Tuaregler. 

İslamın  sert  yasalarına  rağmen,  Tuareg  kabilesinde  kadınlar  ilişkilerinde  daha  özgür  sayılabilir.  Kadınlar  boşanmak  istediğinde  mal  varlığının  tamamını  ve  çocuklarının  velayetini  alabilir.  Erkek  ise  devesine binerek  annesinin  evine  geri  döner.  Boşanmış  kadın  için  bir  kutlama yapılarak,  evli  kaldığı  erkek  ile  bağının  kalmadığının  ilanı  yapılır. 

Akan 


Gana  Cumhuriyeti'nin  en  eski  ve  en  önemli  kabilesidir.  Kabile-klanaile  ilişkilerine  oldukça  değer  verilir.  Akanlar,  bu  bölgede  kabile  şefliğinin  anneden  çocuğa  geçtiği  tek  kabiledir.  Bu  geleneğe  rağmen toplumun  liderliğini  erkek  yapmaktadır.  Hiyerarşik  olarak  örgütlenmiş olan  Akanlar'da  klanlar  kendi  içlerinde  yerel  ana  soylara  dayanır. 
Miras,  toprak  paylaşımı,  mülk,  veraset  de  buna  göre  belirlenir. 
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gidip  tarihi  yeniden-yeniden  ele  almak,  yorumlamak  gerekliliği  ortaya  çıkıyor. 

Bilinci  ve  inancı  içeren  ilk  düşünme  biçimi;  insanlığın,  toplumsallığın  kendine,  doğaya,  evrene anlam  verme  arayışının  da  ilk  kök  hücresi  mahiyetindedir.  Ve  bu  arayış  tohum  eken,  hayvan  evcilleştiren  kadın  etrafında  olmuştur.  Tarımın  keşfi ve  kadının  doğurganlığı  birbiriyle  bağlantılandırılarak,  kadın  ve  toprak  kutsanmış,  kendilerine iman  edilmiştir.  Sihir  ve  büyü  ile  iç  içe  dinsel  bir itibarı  olmuştur  kadınların.  Toprak  Ana  kavramsallaştırması  bu  döneme  denk  gelmektedir. 
Kadın  hem  çocuk  doğurduğu,  hem  de  bitkileri  yetiştirmede  oynadığı  rol  itibariyle  bitki  doğurtan olduğu  için  bir  tür  yaratıcı  misyon  kazanıp  kutsanıyor.  Ana  Tanrıça'da  somutlaşan  inanç  biçimidir bu.  Bu  inanç  biçiminin  temel  özelliği  animistik  olmasıdır.  Doğada  canlı-cansız  ayrımı  yoktur.  Her şeyin  bir  ruhu  vardır.  Her  şeye  bir  ruh  atfetmek tüm  doğayı  canlı  kabul  etmek  demektir.  Bu  anlamlandırma  biçiminin  yaratacağı  toplumsallık, kültürel  ve  davranışsal  kodlamalar  elbette  ki  oldukça  farklı  olmak  durumundadır.  Sümer  tabletlerinde  mitos  ve  söylencelerin,  hemen  hemen tümünde  Ana-tanrıça  tapınışının  güçlü  yansımaları  söz  konusudur.  Elbette  ki  böylesi  bir  yansıma binlerce  yıllık  bir  toplumsal  zemin  ve  birikime  dayanmaktadır.  Denilebilir  ki  bu  söylencenin  her biri  bir  hakikati  anlatır. 

Anımsayışlara  ihtiyacımız  var 

Mitoslardaki  anlatım  bizim  bildiğimiz  anlatım  ve izahlardan  farklıdır.  Yer  yer  abartılı  ve  çocuksudur. 
Fakat  bütün  bunlara  rağmen  mitosların  inançsal bir  bağlayıcılıkta  olduğu  ve  toplumsal  gücünü  buradan  aldıkları  anlaşılmaktadır.  Abdullah  Öcalan bu  çağa  "insanlığın  çocukluk  aşaması"  demektedir.  Çocukluk  çağı  bir  insan  açısından  da  ele  alındığında  öğrenmeye,  keşfetmeye  en  müsait, hesapsız  ve  duru  çağıdır.  Mitolojik  çağ  da  insanlık tarihi  açısından  böylesi  bir  anlam  taşır. 

Mitolojik  söylenceler  neolotik  dönemin  zihinsel algısını  yansıtmaları  itibariyle  oldukça  önemlidirler.  İnsanlık  en  uzun  dönemini  bu  söylencelerle geçirmiştir.  Bu  kadar  uzun  bir  dönemi  anlayabilmemiz  ve  günümüzü  daha  sağlıklı  yorumlayabilmemiz  için  bu  söylence  ve  mitoslar,  yazılı  tarihin bir  parçası  haline  getirilmek  durumundadır.  Mitolojik  söylence  ve  destanların  yorumu  kadın  şahsında  tüm  ötekilerin  tarihinin  açığa  çıkarılmasında ciddi  bir  rol  oynayacaktır.  Diğer  türlüsü  Hegel'in bize  tavsiye  ettiği  ve  günümüze  kadar  da  baskın olan  düşünceyi  esas  almış  oluruz  ki,  bu  da  oldukça tehlikeli  sonuçlar  yaratmaya  devam  etmek  demektir.  Şöyle  diyor  Hegel,  "Efsaneler,  halk  hikayeleri  tarih  anlatımının  dışında  kalmalıdır.  Çünkü, bunlar  zihinleri  yarı  uyanık  uluslara  aitir." 

Yazılı  tarih  dışında  kalan  dönem  kendini  mitos, efsane,  söylencelerde  sürdürmüştür.  Hegel  esas alındığında  bir  süreçler  yokmuş  gibi  davranılacaktır.  Neticede  son  yıllara  kadar  yaşanan  tam  da buydu.  Bu  yaklaşımdan  en  büyük  zararı  gören  kadınlar  olmuştur.  Burada  Hannah  Arendt'e  kulak vermek  gerekir,  şöyle  diyor  Hannah,  "Tarihin  efsanevi  açıklamaları,  olguların  ve  gerçek  olayların geçikmiş  düzeltimleri  olarak  hizmet  görmüştür. 
Buna  kesinlikle  ihtiyaç  vardır...  Efsaneler  sadece insanlığın  ilk  anıları  arasında  yer  almakla  kalmazlar,  fiilen  insanlık  tarihinin  gerçek  başlangıcıdırlar. 
Olguların  gerçek  anlamlarını  ifade  eden  efsaneler gerçeklerin  ötesinde  bir  hakikat,  anıların  ötesinde bir  anımsayış  sunmuşlardır." 

Biz  kadınların  "gerçek  budur"  diyerek  bize  dayatılanın  ötesinde  bir  hakikat  ve  anımsayışa  ihtiyacımız  var.  Tıpkı  yıllar  önce  M.Stone'nın 'Tanrılar  Kadınken'  adlı  kitabından  bize  seslendiği  gibi;  "Dinlerde  tan  ağarırken,  tanrı  kadındı, anımsıyor  musunuz?" 

*Jineoloji  Tartışmalarından  alınmıştır 


•  Pergüzar  KAYGUSUZ 


Hakikate  ulaşmak  istemenin  temel  hedefi insan  olarak  varlığımızı  anlamlı  kılmak, yaşamın  anlamını  keşfetmektir.  Yöntem, anlam  arayışının  aracıdır.  Devletli  uygarlık  çağı  günümüze  kadar  kesintisiz  ele  alındığında,  biz  kadınlar  etrafında  ciddi  bir  anlamsızlaştırma operasyonu  yapıldığı  ve  bunun  günümüzde  doruk noktasına  vardırıldığını  görüyoruz. 

Kadın  kimdir?  sorusu  tarihten  günümüze  irdelendiğinde  mevcut  sistemler  içerisinde  bir  çıkmaz ile  yüz  yüze  kalındığı,  bir  varlık  olarak  tanım  bulunmadığı  acı  bir  gerçek  olarak  karşımıza  çıkmaktadır.  Abartılı,  kutsallaştırıcı  tanımlarla  bir  o  kadar aşağılayıcı  tanımlar  bir  varlıkta  nasıl  cisimleşebilir? 
Düşünün  ki  bir  kadın  hem  bir  melek  kadar masum,  hem  bir  şeytan  kadar  ayartıcı,  hem  tapılası  kadar  tutkuyla  sevilirken,  hem  lanetlenecek kadar  nefret  edilen;  kısacası  duruma  göre  baş tacı,  duruma  göre  ayağının  tozu  olabiliyor.  Aşırı yüceltme  ve  aşırı  alçaltma  arasında  nesne  kılınmış bir  kadınlık  tanımının  insanlığı  getirdiği  durum; hakikat  anlayışındaki  derin  anlam  yitimidir.  Bununla  insanlık  kaybetmiştir. 


Kapitalist  uygarlıkla  hesaplaşmak 


Kadını  kendisi  için  bir  varlık  olma,  tanım  bulma gerçekliğinden  uzaklaştıran  tüm  yöntem  ve  yaklaşımlara  karşı  olmak,  bunun  için  de  kapitalist  modernite  çağı  ve  devletçi  uygarlıkla  hesaplaşmak  biz kadınlar  açısından  da  elzemdir.  Jineoloji  kadın  bilimi  olarak,  kadın  için  bir  varlık  tanımı  yaptığında elbette  ki  bugüne  kadar  kullanılan  yol  ve  yöntemleri  tahlil  edecek,  doğru  ve  yanlışı  birbirinden  ayıklayarak,  sahiplenilmesi  gereken  mirasa  sahip çıkacak,  ret  etmesi  gerekeni  de  kesinlikle  ret  ederek  hakikatin  kapılarını  açmayı  hedefleyecektir. 

Mitoloji-din-felsefe  ve  bilim,  hakikat  arayışçılarının  kullandığı  yöntemlerdir.  Bu  yöntem  ve  düşünsel  evrelerin  yanlış  uygulamalarına  karşı olmak,  tümden  bu  yöntemlere  karşı  olma,  ret etme  ya  da  inkar  etme  anlamına  gelmemelidir. 
Ataerkil  zihniyetin  bu  yöntemleri  kadın  karşısında  kullanım  biçimi  oldukça  kurnazca  ve  bilinçlicedir.  Yöntem,  hakikate  ve  anlama  ulaşmak  için değil  de,  iktidara-devlete  ve  onun  zihniyeti  olan ataerkilliğe  hizmet  için  kullanılmaya  başladığı andan  itibaren,  kadın  etrafındaki  çember  daraltılmış,  erkeğe  göre  tanımlama  durumu  başlatılmıştır.  Kürt  Halk  Önderi  A.  Öcalan'ın  da  dediği gibi  "Yaşamı  bu  seçenekler  dışında  yaşamak  düşünülmediği  gibi,  sorunlar  yumağının  bu  seçeneklerden  kaynaklandığı gibi  bir  ironi  de  inkar  edilemez.  Yani ne  onsuz  olunur,  ne  onunla  olunur ikilemi  söz  konusudur." 


Hakikatin ters  yüz  edilmesi 


Bu  noktada  ikilemleri kabul  etmek,  bu  ikilem  çatışmalarının  yarattığı  sinerjiyi  değişimin  ana  eksenine oturtup,  zıtlaştırmadan,  yıkıcılık  ve  kaosu  engelleyen bir  yaklaşımı  benimseme gereği  vardır.  Toplumsallığın esnek  zekası  ile  kadın  etrafında  şekillendirilen  ideolojik-kurgusal  algı  ve kurumlaşmalar  ancak  bu  şekilde  parçalanabilir. 

Hiçbir  şeyin  yoktan  var  olmayacağı  ve  varken  de  yok  almayacağı  bilinen  bir  gerçektir artık.  Doğadaki  evrim  yasası  gereği  aşamasal  ilerlemelerde  bir sonraki  aşama  bir  öncekini  zenginleşmenin,  çoğalmanın  bir  parçası olarak  kapsar  ve  korur.  Doğa  adeta yok  ederek  ilerleme  ve  çoğalma  sağlayamayacağını  biliyor  gibi  hareket  eder. 

Birinci  Doğa  olarak  tanımlanan  insan toplumu  dışındaki  tüm  doğa,  bugün  küçümsenip  hükmettiğimiz  doğa  bu  kadar  dengeli ve  adil  iken;  İkinci  Doğa  olarak  adlandırılan insan  toplumu  bu  adaletli  evrim  ilkesini  ne kadar  işletebilmiştir? 

Hakikati  bu  kadar  ters  yüz  etmede  devletli  uygarlığın  eril  zihniyeti  mitolojik  ve  dinsel  yöntemi nasıl  kullandı?  "Dişil  kültürün  direnişi"  bu  yöntem¬ 


ler  içerisinde  devamını  nasıl  sağladı?  Kadın  açısından  birinci  ve  ikinci  cinsel  kırılmanın  yaşandığı  dönemin  mitolojik  ve  dinsel yöntemin  artık  ataerkil  zihniyet  için  kullanılmaya  başlandığı  sürece  denk  gelmediği  unutulmadan;  artı  ve eksileri  en  doğru  haliyle  nasıl  belirlenebilir?  Feminist  hareketin  bu konudaki  öngörüleri;  bu  iki  yönteme  yaklaşım  biçimi;  "Dişil  kültürün  direnişine"  ne  katmıştır? 
Jineoloji  bütün  bu  sorulardan yola  çıkarak  bu  süreç  ve  yöntemlerinden  hangilerini  ayıklayacak ve  neyi  miras  alacak?  Sorular daha  da  çoğaltılabilir,  fakat  sorular  kadar  cevaplarımızın  da  çoğalarak  arayışa  güç  katması  gerekir. 


Her  söylence bir  hakikati  anlatır 


20.  yüzyılın  ikinci  yarısında  Mezopotamya  merkezli  arkeolojik  kazılarda ortaya  çıkan  bulgular  ilk  olarak  kadın eksenli  bir  toplumsallaşma  sürecinin yaşandığını  kanıtlanmıştır.  Neolitik  dönem olarak  adlandırılan  bu  dönem  kadın  etrafında  toplumsallaşmanın  yaşandığı  ve  bu toplumsallaşma  ile  kadının  kimlik  ve  kişilik kazandığını  göstermiştir.  Her  olgunun  varoluş biçimi  aynı  zamanda  onun  hakikat  kazanmış, anlam  gücüne  kavuşmuş  halidir.  "Neolitik  devrim"  diye  tanımlanan  insanlığın  bu  ilk  devriminin  birikimleri  mitsel  ve  dinsel  algıyı geliştirerek,  zihinsel  düşünsel  ilerlemeye kaynaklık  etmiştir.  G.R  Taylor,  "Kadınların toplumsal  konumuyla  ilgili  sınırlamalarda  atılan  ilk  adım  dinsel  işlevleri  onların  tekelinden  çıkarmak  olmuştur"  der.  Bu  tespit  ışığında  kadının tarihsel  gelişim  seyrine  baktığımızda  mitolojik söylencelere,  Sümer  tabletlerine,  arkeolojik  buluntulardaki  heykel,  duvar  resimleri  vb.  kadar 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Siyasallaşan  İslam  gerçeği  ve  çocuk  istismarı 


İstismarcılarla 
AKP'li  olması tesadüf  mü? 


•  Sanem  IŞIK 

Neredeyse  hergün  bir  çocuk  istismarı  haberi düşüyor  haber  bültenlerine.  İçimiz  burkularak,  "nasıl  olur,  nasıl  kıyabilirler"  diye öfke  duyarak  okuyoruz  her  birini.  Kimi  istismar  olayı basına  yansımış,  çoğu  ise  sümen  altı  edilmiş.  Gazeteler  sansürlenmiş,  Vali  gazeteciyi  "haberi  geri çek"  diye  tehdit  etmiş,  karakol  görmezden  gelmiş, devletin  bakanı  "bir  kerecikten  bir  şey  olmaz"  diye açıklamalarda  bulunmuş.  Hele  istismara  uğrayan kız  çocuğu  ise,  aileler  'leke  düşmesin'  diye  kendilerine  dahi  itiraf  etmekten  çekinmiş,  öyle  bir  kötülük yapılmamış  gibi  üstünü  kapatmış. 

Siyasal  İslam'ın  Türkiye  temsilcisi  olan  AKP'nin  16 
yıllık  iktidarı  süresince,  kadınlara  yönelik  şiddet olayları  ile  birlikte  çocuklara  yönelik  istismar  olayları paralel  artış  gösterdi.  Nedenleri  çokça  irdelendi, çokça  yazıldı.  Siyasal  İslam'ın  iktidarını  perçinlemesi için  kadınları  yok  saymak,  kadınlara  yönelik  her  korkunç  uygulamayı  reva  görmek,  çocukları  bastırılmış güdülerinin  esirine  dönüştüren  'sakallı-sarıklf  adamları  korumak  ve  kollamak  gerekiyordu.  Siyasal  İslam kendini  bu  sakallı-sarıklı  yobaz  erkeklerin  varlığı üzerine  bina  etmişti.  Çarkları  böyle  dönüyordu. 

Toplum  hassasiyetinin  en  fazla  olduğu  çoçuk  istismarı  konusu  Türkiye'de  neden  hoşgörü  ile  karşılanıyor?  Toplum  niçin  bu  tür  olaylar  karşısında  kıyamet  koparmıyor?  Nasıl  oluyor  da  yaşanan  bunca çocuk  tecavüzü-tacizi-şiddeti  karşısında  sarsılmıyor, refleks  göstermiyor?  Beyaz  Türk'lüğü  ardına  almış, yeşil  faşizmi  kuşanmış  bir  ülkenin  toplumunda  elbette  ki  bütün  dehşet  verici  kötülüklere  göz  yumulacaktı.  Neo-Osmanlı  düşü  ile  yatıp  kalkan  şimdinin Türkiye'sinde  yaşanan  tam  olarak  bu. 

♦  Dinciliğin  hastalıklı  hali 

Siyaset  ile  devlet,  devlet  ile  din  arasında  derin  bir ilişki  tarihten  günümüze  hep  süregelmiştir.  Din  her zaman  devletlerin  temel  siyaset  aracı  olmuştur.  Kit¬ 


leler  uyutulmak,  devletin  bütün  ceberutluğuna karşı  tepkisiz  bırakılmak  istendiğinde  dinciliğe başvurulmuştur.  Marx'ın  "din  afyondur"  belirlemesi  bu  gerçeği  anlatmaktadır.  Toplumsal uyanışların  önü  "dinin  emirleri"  ile  barikatlanmış, bireysel  sorgulamalar  "günah"  kılıcı  ile  budanmıştır. 
Sonuç;  dincilik  ile  zehirlenmiş  bir  toplum  tablosu! 

Çok  uzağa  gitmeye  gerek  yok,  bugünün  Türkiye'sine  baktığımızda  bu  realiteyi  bütün  çıplaklığı ile  görebiliriz.  Her  ne  yaşanırsa  yaşansın,  her  ne söylenirse  söylensin  biat  eden,  kisve  uyduran  bir toplumsal  şekilleniş  açığa  çıkmıştır.  "Sürü  toplumu"  olarak  adlandırılan  bu  gerçeklik,  devlet  ile dinciliğin  yoğunlaşan  ilişkisinin  patolojik  sonucudur.  AKP  tabanında,  Tayyip  neferlerinde  bu  hastalıklı  halin  bütün  çirkinliğiyle  dışa  vurduğunu  görmek  mümkün.  Birilerinin  acımasızca  doğaya saldırdığını,  bir  kadını  defalarca  bıçakladığını,  onlarca  çocuğu  istismar  ettiğini,  yoksulun  ekmeğini çaldığını  duyduğumuzda,  kısmi  bir  sondajlama  ile o  bireyin  AKP'li  olduğuna  tanık  oluruz.  Siyasal  İslam'ın  Ortadoğu'daki  sancaktarlığına  soyunan AKP'nin,  kötülüğü  toplumsallaştırdığını  ve  sıradanlaştırdığını  söylemek  abartı  değildir.  Yoksa bunca  fenalık  nasıl  yapılabilir  ve  o  fenalıklara  nasıl olur  da  kör  kalınabilir? 

♦AKP  geldi,  istismar  arttı 

Raporlar  bize  AKP'nin  iktidarda  olduğu 
2002'den  2015  yılına  kadar  18  yaşın  altında  440 
bin  çocuğun  doğum  yaparak  "anne"  olduğunu, 
15  yaşın  altında  cinsel  istismara  uğrayarak 
"anne"  olan  çocuk  sayısının  ise  15  bin  937  olduğunu  söylüyor.  Sadece  2016  yılında  368  kız  çocuğu  cinsel  istismara  uğradı  ve  bu  olayların  yüzde 59'u  okullarda  yaşandı.  Bu  rakamlar  sadece  kayıt altına  alınanlar  ve  sadece  kız  çocuklarını  kapsayan  rakamlar.  600  bin  kız  çocuğu  AKP'nin  cinsiyetçi  eğitim  sisteminden  ötürü  okula  gidemedi, çoğu  küçücük  yaşlarda  koca  adamlara  'gelin' edildi.  Bu  rakamların  ürkütücü  boyutlarını  AKP 


"Bir  kere  rastlanan  bir  olay 
Ensar  Vakfı'nı  karalamaya gerekçe  olamaz" 
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MEŞRULAŞIYOR 

İşte  AKP'nin  utanç  karnesi! 


TÜİK  rakam'arı  çocuk  evlilikleriyle  'Igi’i  utanç  tablosunu  ortaya  koydu. 


AKP  DÖNEMİNDE  440  DİN  ÇOCUK  ANNE  OLDU! 


Mikrofonlar  karşısında  arsızca  dökülen  kelimeler  bir  dil  sürçmesinin  sonucu  değildir.  Kadın  şiddeti  karşısında  sırıtan  erkeklik  bir  istisna  değildir.  Ekranlarda  erkekliğin  yüceltildiği,  kadınları  küçümseyen  ifadelerin  ortalığa  saçıldığı  programlar,  bir zihniyetin  adım  adım  örülmesidir.  Kadına  dair  her  aşağılayıcı  söz  pusulayı  şaşırmaktan  değildir,  Siyasal  İslam'ın  kadınları  yerleştirdiği  yer  ile  ilgilidir. 


iktidarından  kopuk  ele  almak  mümkün  değildir. 
Geleneksel  kadınlığı  özellikle  de  eğitim  sistemi ile  meşru  kılmaya  çalışan  AKP,  eğitimi  dini  referanslara  göre  belirliyor.  Özellikle  ders  kitaplarına yedirilmiş  cinsiyetçi,  ötekileştirici,  metalaştıcı söylem  ve  zihniyetle  alabildiğince  dinci,  olabildiğince  erkek  bir  nesil  yetiştiriliyor. 

♦Sürç-i  lisan  değil,  tamamen  bilinçli 

AKP  liderinin,  kurucularının,  vekillerinin  ve  kitlesinin;  insan  vicdanını  zorlayan,  kadınları  kısıtlayan ve  meta  gören,  çocukları  istismarcıların  eline  teslim eden  söz  ve  uygulamaları  tamamen  belirlenmiş bir  strateji  üzerine  kuruludur.  Mikrofonlar  karşısında  arsızca  dökülen  kelimeler  bir  dil  sürçmesinin sonucu  değildir.  Kadın  şiddeti  karşısında  sırıtan  erkeklik  bir  istisna  değildir.  Ekranlarda  erkekliğin  yüceltildiği,  kadınları  küçümseyen  ifadelerin  ortalığa saçıldığı  programlar,  bir  zihniyetin  adım  adım  örülmesidir.  Kadına  dair  her  aşağılayıcı  söz  pusulayı şaşırmaktan  değildir,  Siyasal  İslam'ın  kadınları  yerleştirdiği  yer  ile  ilgilidir. 

Ensar  Vakfı'nda  45  erkek  çocuk  tecavüze  uğruyor ve  bu  ülke  medyası,  bakanı,  eğitimcisi  ile  bu  korkunç olayı  gizlemenin  peşine  düşüyorsa,  orada  artık  dinciliğin-milliyetçiliğin-cinsiyetçiliğin  harmanlandığı ucube  insan  can  bulmuştur.  AKP'li  bakan  "bir  kerecikten  bir  şey  olmaz"  diyor.  AKP'li  medya  kuruluşları "Ensar  Vakfı'nı  yıprakmak  isteyenlerin  iftirası"  algı- 


Geleneksel  kadınlığı  özellikle  de  eğitim  sistemi  ile  meşru  kılmaya  çalışan AKP,  eğitimi  dini  referanslara  göre  belirliyor.  Özellikle  ders  kitaplarına  yedirilmiş  cinsiyetçi,  ötekileştirici, metalaştıcı  söylem  ve  zihniyetle  alabildiğince  dinci,  olabildiğince  erkek bir  nesil  yetiştiriliyor. 


sini  yaratıyor.  Yüzde  50'lilik  tabanın  da  zaten  düşünmeye  ve  sorgulamaya  mecali  yok.  Çünkü  tüm bunlar  "onları  kıskananların"  kumpası! 

♦Kimyalarında  kötülük  var 

CNN  Türk  ekranlarına  çıkıyor  bir  yazar  müsveddesi 
ve  "ne  olmuş  ki"  diyor,  "neden  bir  kız  çocuğu  18 
yaşına  kadar  beklesin  ki"  diyerek  13  yaşındaki  bir çocuğun  dini  nikahla  evlendirilebileceğini  cansiperane  savunuyor. 

Çocuk  istismarlarının  araştırılması  için  önerilen komisyonlar  AKP'lilerin  oylarıyla  şiddetle  bir  bir  reddediliyor.  Daha  sonra  ise  skandal  bir  önergeye  imza atılıyor  ve  deniliyor  ki  "12  yaşındaki  çocuk  'tecavüzcüsüyle'  evlendirilsin.  Ortalığı  ayağa  kaldırıyor kadınlar,  sokak  sokak  direniyor  ve  "tecavüz  yasasına hayır"  diyor.  AKP,  önergeyi  bir  süreliğine  de  olsa geri  çekiyor. 

Kilis'te  14  çocuk  tacize  uğruyor.  Tacizci  okulun müdürü  ve  AKP'li  bir  vekilin  akrabası.  Bu  nedenle soruşturmanın  üstü  kapatılmaya  çalışılıyor. 

Amed'de  küçük  bir  kız  çocuğu  cinsel  istismara uğruyor.  İstismarcı  AKP  Kulp  Gençlik  Kolları  Başkanı Mehmet  Kara. 

Adıyaman  Gerger'de  İmam  Hatip  Lisesi'nde  76 
çocuk  cinsel  istismara  uğruyor.  Gerger'de  devlet yöneticilerinin  neredeyse  tümü  tacizden  haberdar. 
Kaymakamlık  özel  olarak  olay  ile  ilgileniyor,  üstünü örtmek  için  kendini  paralıyor.  Olayı  basına  taşımak isteyen  gazeteciler  tehdit  ediliyor.  Ve  hepsi  AKP'li! 

Adana/Aladağ'da  tarikatçıların  ağına  düşmüş  11 
kız  çocuğu  tarikat  yurdunda  cayır  cayır  yanarak  can veriyor.  Yurdun  yangın  kapısı  kapalı.  Neden?  Çünkü kız  çocukları  ve  'kuyruk  sallayabilirler,  onlar  zaafiyet gösterebilirler,  onlar  kız  çocuğu  olduğu  için  her  fitnenin  kaynağı  olabilirler,  tıpkı  anneleri  gibi.'  AKP hükümeti,  devlet  okullarını  peşisıra  kapatmış,  çocukları  tarikatların  kaderine  terk  etmiş  ki  "neden yangın  kapısı  yoktu"  diyen  bir  gazeteciye  "kader" diye  yanıt  veriyor  devletin  yetkilisi.  'Yukarıdakinin bir  bildiği'  vardır  ve  'sevdiği  kulunu'  yanına  almıştır! 
Yitip  giden  canların  hesabı  işte  böyle  ucuz,  böyle arsız,  böyle  merhametsizce  veriliyor. 

Burada  onlarca  örneği  yazıp-çizebiliriz.  Olayların faili  AKP'li,  bu  zihniyeti  savunan  basını  AKP'li,  alkış tutan  yüzde  50'lisi  AKP'li.  "Tecavüz  kültürü'  olarak tanımladığımız  bir  kültürün  kendisine  yaşam  alanı yarattığını  ve  yayıldığını  görüyoruz.  Yaşanan bunca  çocuk  istismarı  olayı  AKP'nin  kimyasından  ve  yaratmak  istediği  zihniyet  dünyasından  bağımsız  değildir.  Kötülüğün  nasıl bulaştığını  ve  toplumun  kök  hücresine  nasıl yerleştiğini  görüyoruz.  O  halde  bildiğimiz mücadele  yollarının  biraz  dışına  çıkıp  daha radikal,  daha  sonuç  alıcı  yöntemlere  başvurmanın  zamanı  gelmedi  mi?  Öz  savunmayı  daha  da  keskin  kılmak,  cesaretin  de bulaşıcı  bir  yanının  olduğunu  bilmek  gerekmez  mi? 
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Adını  Kürt  destanı  'Cembeliye  Mire 
Hekkarî  û  Binevşa  Narin'den  alan  Binevş  Agal  (Berivan)  Cizre'de  direnen kadınların  sembolü  oldu. 

Binevş,  1966  yılında  Batman'ın  Beşiri  İlçesinde  Ezidî  bir  ailenin  çocuğu  olarak  dünyaya  gözlerini  açtı.  İsmini  "Cembeliye  Mire Hekkarî  û  Binevşa  Narin"  isimli  Kürt  destanından  aldı.  Kürdistan'da  destanlaşacağını  bilmeden,  Kürt  aşk  destanlarından  birinin  kadın 
karakterinin  ismini  alan  Binevş  ve  ailesi  1980 
yılında  12  Eylül  darbesinin  baskılarından  kaynaklı  Kürdistan'da  birçok  Ezidî  aile  gibi  Avrupa'ya  göç  etmişti. 

âzidî  toplumunu  etkiledi 

Binevş'in  Avrupa'da  PKK'ye  katılması  Ezidî- 


lerde  büyük  bir  etki  ve  merak  uyandırdı.  Kadının evden  çıkması  dahi  çok  gerçekleşmezken  Binevş'in  özgürlük  arayışı  önce  büyük  bir  şaşkınlık yarattı.  Cizre'de  örgütlenme  faaliyetlerini  yürüten  Binevş  ya  da  Botan  halkının  bildiği  adıyla  Berivan,  çok  sevildi  ve  herkesin  saygısını  kazandı. 

Gönülleri  fethetti 

Adeta  halkın  gönlünde  taht  kuran  Binevş özellikle  kadın  özgürlüğü  için  çabaladı.  Binevş'in  çalışma  tarzı,  temposu,  halkla  ilişkileri, çocuklara  olan  sevgisi,  yaşlılara  olan  saygısı  ve genç  yaşına  rağmen  kendini  her  kesimde  dinleten  bir  duruşun  sahibi  olması,  Botan  halkında  büyük  bir  etki  uyandırdı.  Botan'da  ev  ev, mahalle  mahalle  dolaşarak  özellikle  kadınlara ulaşmayı  hedef  edindi.  Botan'a  halkı  örgütle¬ 


meye  kadınların  özgürlük  arayışlarına  sevk eden  ve  onlara  öncülük  eden  bir  kadın  gerçekliği  Binevş  şahsında  yaşanmaktaydı. 

Cizre  Berivanlaştı 

Botanlı  kadınlar  onu  hep  kendi  yörelerinden bir  kadın  olarak  bakardı.  Cizre'de  16  Ocak 1989'da  ihbar  sonucu  kaldığı  ev  tespit  edildi  ve çatışmada  yaşamını  yitirdi.  Binevş'in  yaşamını yitirmesiyle  halkta  müthiş  bir  öfke  patlaması yaşandı.  Birçok  aile  doğan  kız  çocuklarına  Berivan  adını  verdi.  Birçok  genç  kadın  ise  onun adını  alarak  dağların  yolunu  tuttu. 

Cizre  Nevvroz  serhıldanını  örgütleyen  Berivan'dı  ve  büyük  emeklerle  örgütlediği  kadınlar onun  yaşamını  yitirmesinin  ardından  Nevvrozlar'da  sokaklarda  direnişin  öncüsü  oldu.  ◄  Jinha 


"Korku  yalnızca  senin  kafanın  içindeki  bir  çizgidir,  bu  çizginin  hangi  tarafında  olmak  istediğini sen  seçebilirsin!" 

Pakistan'da  insan  haklarının  geliştirilmesi mücadelesinde  hayatı  pahasına  yer  alan  ve birçok  sosyal  aktiviteye  öncülük  eden  sivil toplum  örgütü  çalışanı  Sabeen  Mahmud  idealleri uğruna  ölümü  göze  alan  seçkin  kadınlardandı. 

20  Haziran  1974'de  Pakistan-Karaçi'de  doğdu 
ve  orada  büyüdü.  İlkokuldan  sonra  koleji  de  doğduğu  şehirde  okudu.  Karaçi  gibi  şiddetin  ve  silahların  insanları  suskunluğa  ittiği,  açık  fikirli insanların  fazla  olmadığı  bir  şehirde  Sabeen'i farklı  olmaya  götüren  iki  büyük  etken  vardı:  Biri, ona  sosyalist  eğilimi  aşılayan  annesi  Mahnaz,  diğeri  de  onu  Amerikalı  savaş  karşıtı,  anarşist  ve gençlik  idolü  Abbie  Hoffman'dan  devrimci  Urdu şairlerine  kadar  karşı-kültür  düşüncesiyle  tanıştıran  arkadaşı  ve  rehberi  Zaheer  Kidvai  (Zak)  idi. 
Karaçi'nin  elit  okulundaki  arkadaşlarının  çoğu apolitik  bir  yaşam  sürerken  o  sınıf  bilinci  aşılamaya  ve  politik  kahramanları  tanıtmaya  çalışıyordu.  Üniversite  eğitiminden sonra  arkadaşlarının  çoğu  bu  şiddet  dolu  şehre  dönmezken  o farklı  bir  duruş  sergiledi. 

Sabeen  Mahmud,  on  dört  buçuk yaşından  beri  iki  ayrı  firmada  birlikte  çalıştığı  ve  "rehberim"  dediği arkadaşı  Zaheer  Kidvai  ile  beraber 
"bits"  adı  altında  küçük  bir  teknoloji firması  kurdu.  Kurduğu  interaktif medya  ve  teknoloji  danışmanlık  şirketinde  'Pakistan  Yurttaşlar  Arşivi'ni  oluşturmak  için  çalıştı.  Yaşam felsefesi  haksızlıklara  ve  ayrımcılığa  karşı  mücadele etmek  ve  eleştirel  düşünceyi  teşvik  etmek  üzerine kuruluydu.  Yaptığı  bir  açıklamada  en  büyük  düşünün  internet  yoluyla  dünyayı  daha  iyiye  doğru  değiştirmek  olduğunu  belirtiyordu.  "PeaceNiche" adıyla  kamu  malı  için  sosyal  platform  işlevi  gören bir  örgütlenme  kurmuştu. 

'Korkunun  sizi  yönetmesine izin  vermeyin' 

Artistler,  müzisyenler,  yazarlar,  şairler,  aktivistler ve  düşünürler  için;  şehrin  acımasız  hengamesinden kısa  bir  süreliğine  de  olsa  kaçıp  kurtulmak  isteyen herkes  için  post  modern  bir  hippi  mekanı,  küçük  bir cennet  yaratmak  amacıyla  2007'de  "The  Second Floor"  (T2F-İkinci  Kat)  adında  bir  kafe  açtı.  Kafe  kısa sürede  konserler,  okumalar,  bilim  kursları,  sanat sergileri,  bilgisayar  yazılım  yarışmaları  (Hackathon) ve  politik  eylemselliği  ile  şehrin  çekim  merkezlerinden  biri  haline  geldi.  Yıllar  geçtikçe  o  ve  T2F  azınlık hakları  olsun,  dini  radikalizme  karşıtlık  olsun,  ifade özgürlüğü  olsun  sivil  toplum  meselelerine  el  atma¬ 


ları  nedeniyle  önem  kazandılar,  etkin  hale  geldiler. 
Kafede  buluşan  değişik  çevrelerden  insanlar  beyin fırtınası  estiriyor;  tartışmalar  yoluyla  toplumsal  sorunlara  çözüm  yolları  bulunmaya  çalışılıyordu.  Sabeen  bütün  bu  konuları  T2F  ortamından  internete ve  sokaklardaki  protesto  ve  dayanışma  eylemliliklerine  taşıyor,  duyarlılık  yaratmak  için  uğraşıyordu. 

T2F'de  sık  sık  'tehlikeli'  oldukları  düşünülen  kişileri  konuk  ediyor,  'sakıncalı'  konular  konuşuluyordu!  Bunlardan  biri  de  askeri  harcamalar  karşıtı bir  kitap  yazan  Ayesha  Siddiqa'ydı  ve  onun  T2F'de konuk  olması  üzerine  istihbarat  kafeyle  irtibata  geçmişti.  Bir  dergiye  yaptığı  açıklamada  Sabeen,  yaygın korkudan  dolayı  kafede  silahlı  güvenlik  görevlisinin olmasını  ve  insanların  aranmasını  istemediğini  belirtmiş  ve  şöyle  devam  etmişti:  "Chomsky'yi  okuyun.  Tehlikeli  şeyler  var  ve  kötü  şeyler  oluyor.  Fakat korkunun  sizi  yönetmesine  izin  veremezsiniz!" 

Arabasında  kurşunlandı 

Sabeen'in  çalışmaları  uluslar  arası  basında  da  yer bulurken,  bir  yandan  inandığı  doğrular  için  korkusuzca  çaba  sarfetmesi  Sabeen'i  hedef  haline  getiriyordu.  Pakistan'da  el  atılması tehlikeli  konulardan  birini  de  Belucistan'dı. 
İran'ın  Güneydoğusu  ile  Pakistan'ın  Batısında  yer  alan  geniş  Belucistan  topraklarının özgürlüğü  için  1948'den  bu  yana mücadele  eden  Beluci  özgürlük savaşçılarına  karşı  Pakistan  hükümetince  kanlı  saldırılar  gerçekleştiriliyordu.  Beluci  halkı  ve savaşçılarından  çok  sayıda  kişi  ortadan  kaybedilmişti.  Oğlu  da  devlet  güçlerince  kaçırılıp  çok  sonra cesedi  bulunan  Abdul  Qadeer  Baloch  (Mama  Qadeer)  kayıpların  durumuna  dikkat  çekmek  için  yürüttüğü  çalışmalar  kapsamında  Lahor Üniversitesi'nde  "Unsilencing  Belucistan"  (Belucistan  sessizliğini  kırmak)  başlıklı  bir  konuşma  yapmak üzere  9  Nisan  2015'de  davet  edilmişti.  Toplantının son  dakikada  'hükümet  kararı'  denilerek  üniversite yönetimince  iptal  edilmesi  protestolara  neden oldu.  Sabeen  Mahmud  konuşmasını  yapması  için Mama  Qadeer'i  T2F'ye  davet  etti. 

24  Nisan  2015'de  Belucistan  sorununu  tartışmak  üzere  aralarında  Mama  Oadeer'in  de  bulunduğu  bazı  tanınmış  şahsiyetler  T2F'de  bir  araya geldiler  ve  dinleyicilerine  hitap  ettiler.  Toplantı  ardından  geç  vakitlerde  Sabeen  Mahmud  kendi sürdüğü  arabasında  yanındaki  annesiyle  birlikte silahlı  saldırıya  uğradı.  Annesi  iki  kurşunla  ağır  yaralanırken  kendisi  ise  aldığı  çok  sayıda  kurşunla yaşamını  yitirdi.  20  Mayıs'da  katilinin  yakalandığı açıklandı.  Polis  yetkililerine  göre,  terörizm  yasasından  kaydı  tutulmuş  Saad  Aziz  diye  biriydi  ve Karaçi'de  İsmaililerin  otobüsünün  taranmasından da  sorumluydu.  Ancak  Talibanlar  saldırının  sorumluluğunu  üstlenmediler. 


'Tarafını  sen  seçersin' 

Sabeen  Mahmud'un  katledilmesi  büyük  tepki uyandırdı.  Sosyal  medyada  birçok  tanınmış  şahsiyet saldırıyı  mahkum  etti.  2015'de  gerçekleştirilen  İslamabad  Literatür  Festivali'nde  Mahmud'un  anısına  bir  panel  gerçekleştirildi.  23  Mayıs  2015'de anısına  uluslar  arası  bir  Hackathon  (bilgisayar  yazılım  yarışması)  düzenlendi. 

Çocukluk  arkadaşı  Kamila  Shamsie,  Sabeen  Mahmud'un  ardından  yazdığı  bir  yazıda  onun  cesareti ve  kararlılığını  dile  getiriyor;  aldığı  yeni  bir  ölüm  tehdidi  ardından  ona  kendisine  dikkat  etmesini  öğüt¬ 


lediğinde,  "Birileri  onlara  karşı  savaşmak  zorunda" dediğini  belirtiyor.  Yine,  bir  dergi  ile  yaptığı  bir  görüşmede  de  "Korku  yalnızca  senin  kafanın  içindeki bir  çizgidir,  bu  çizginin  hangi  tarafında  olmak  istediğini  sen  seçebilirsin"  demişti  Sabeen.  Çok  yönlü  bir kadındı  Sabeen  Mahmud;  evde  telleri  lehimler, Urdu  şiirleri  üzerine  tartışmalar  yürütür,  kriket oynar,  Karaçi'deki  bütün  politik  gösterilere  katılır, şarkı  söyler,  yaşamın  çeşitli  sorunlarına  çözüm  konusunda  sınırlarını  daima  genişletirdi.  Suskunluğun yaşama  kapkara  bir  perde  gibi  serildiği  ülkesinde suskunluğu  parçalayan  bir  ses  olmayı  başarmış  ve cesaretiyle  başka  yüreklere  de  cesaret  aşılamıştı. 
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Amin  ya  hakikati 


STAR  bizi  sevip,  korusun  ve  çocuklarının  şaşkınlıklarından  sakınsın.  Bizi  top olmaktan  alıkoysun  ve  çocukların  ayağına  verip,  koşturtmasın.  Koşturtursa  da  yuvarlamasın.  Yuvarlarsa  süründürüp,  çalım attırmasın.  Şaşırtmasın  bizi,  şaşkın  yapmasın. 
Yaparsa  da  kapitalizmin  yalanlarına  ve  tuzaklarına,  emperyalizmin  tekel-den  sinsinliğine terk  etmesin.  Terk  ederse  de  unutmasın! 

Nerde  "YA  HAKİKAT"  demeler,  hıımm? 
Bunu  da  mı  ben  söyleyeceğim.  "YA  HAKİ¬KAT"  demelisiniz.  Çünkü  sadece  "AMİN" demek  yetmiyor.  "Evet,  bundan  eminiz.  Söylenene  şahitlik  yaparız  ki  sağlamdır  ve  bu sözle  sabittir"  anlamındaki  AMİN  kavramına bir  de  "Evet,  biz  aradık  ve  ulaştığımız  varlık insandı.  Gerçeklik,  su  kadar  berrak,  doğru kadar  çıplak  ve  yalındı.  O'da  sadece  ondaydı, onun  özündeydi.  (O  kimse  artık?!?)  Öz  ise ne  olursa  olsun,  nasıl  olursa  olsun;  hakikatti" diyerek  "AMİN  YA  HAKİKAT!"  diyeceğiz  bundan  böyle... 

Neden  mi?  Çünkü  "Kapitalist  Moderniteye Meydan  Okumak!"  konferansında  ben  bunu öğrendim.  Benimkisi  "Kapitalist  Moderniteye Meydan  Okumak"  konferansına  karşıdan  bir bakış  sadece.  Hepsi  o!..  Öyle  kimse  fitne-fesatlık  peşinden  koşmasın.  Hakikat  neyse  biz onu  deriz.  Şimdi,  merak  etmişiz  ve  kalkıp  gitmişiz  "Kapitalist  Moderniteye  Meydan 
Okuma"  konferansına.  Amaç  kapitalizme nasıl  meydan  okuduklarını  öğrenmek  tabii  ki. 
Konferans  konuları  kadar  her  şey  hoştu  diyemeyeceğim.  Her  şeyde  dayanışma  çabası, çağrısı  ve  ricası  var  elbet.  Herkeste  bir  ortaklık,  bir  birlik  ruhu,  bir  iç  içe  kaynaşma,  bir  sevecenlik,  bir  sempatik  hava  da  vardı  tabii. 
Lâkin  her  şey  böyle  miydi?  Mesela  dayanışma  adına  getirilen  çantalarla,  bardakların satışı  bir  yere  kadar  hoş,  bir  yerden  sonra nahoş  olup,  azıcık  sinire  dokunuyordu  desem yalan  olmaz.  Ama  çaktırmıyorsun.  Zaten önemli  olan  çaktırmama  kısmı...  Ne  de  olsa kapitalizme  meydan  okumak  için  buradasın ve  dayanışmak  çok  önemli.  Hadi  diyorsun,  yanımdaki  arkadaşlara  bir  kahve  ısmarlayayım. 
İçimden  geldi.  Rüzgara  karşı  biraz  çabayla Anarşist  dostların  açtığı  çadıra  gelip,  kahve  istiyorsun.  Fakat  kahveye  ulaşmak  öyle  kolay değiilll...  Önce  kırmızı  renkteki  plastiğe  benzer  (sonradan  öğrendim,  bambu  ağacından 


bardaklarmış.  Keşke  hiç  boyamasaydılar.)  bardakları  satın  alıyorsun.  Sonra gidip  kahve  istiyorsun.  O  arada geçerken  söylemeden  edemeyeceğim,  bardak  alımı  ile  kahve arasındaki  mesafede  genişçe  bir kapta  çamurlu  bir  su  görüyorsun. 

İştah  bir  açılıyor,  bir  açılıyor  anlatamam.  Kahveni  alıyorsun,  oturacak  bir yer  alıyorsun.  Vatandaş,  anarşizm  namına bir  yayılmış,  bir  yayılmış  sorma  gitsin.  "Topla ula  bacaklarını"  diyeceksin,  olmuyor.  "Azbiraz  kapitalizme  karşı  mücadelede  yana kay"  diyeceksin,  o  da  olmuyor.  Kahveni  alıp, sen  de  onun  çaprazına  uzanıp,  bir  ayağını boğazına  diğerini  de  ...  Şok  olacak.  "Wallah, evladım  baktım  kapitalizme  karşı  mücadelen  zayıf,  dedim  bari  dayanışma  örneği  gösterip,  kapitalizmin  kaba  etine  nasıl vurulurmuş  herkes  görsün.  Maksat  dayanışma  yani.  "Biz  de  kapitalizme  böyle  meydan  okurlar"  desem,  anlar  mıydı? 
Sanmıyorum.  Siz  asıl  konferans  salonun  arka kısmını  görecektiniz.  Sanırsınız  adam  yün döşekte  1.80  uzanmış.  Bacağını  da  çekmiyor,  mecburen  üzerinden  geçiyorsun.  Öyle de  umursamaz.  Gerçi  beterin  beteri  var  demişler.  O  da  bizim  bir  misafirpervere  denk gelmiş.  "Heval,  bu  konferans  bir  bitsin,  ilk işim  evdeki  yatağı,  yorganı  atmak  olacak. 
Elimden  gelse  odayı  da  atacağım  ama..." 
diyor.  "Yapma  heval?  Yıkanın  deseydiniz." 

"Ya  onlar  doğal  yaşamı  tercih  ediyorlarmış. 
Onlarda  yıkanma  yokmuş.  "Yıkanmayacağız" dediler.  Ben  ne  yapam.  Kokudan  öldük." 

Tabii  konferansı  fırsat  bilen  kurnaz  misafirperverler  de  yok  değil.  "Bize  hevaller  gelsin. 
Bari  biraz  sohbet  ederiz"  deyip,  hani  her  konuda  eleştiri  yapan,  hesap  sorup,  kendi  vermeyen  vatandaşlar  var  ya  ...  Eee  tabii misafirperver  kurnaz  olur  da  komite  olmaz mı?  (buradan  ispiyonlamış  gibi  oluyorum ama...)  Komite,  Kürtleri  tanımayan  bir  grup göndermiş.  Ertesi  gün,  "Yahu  bütün  gece Kürtlerin  nasıl  mücadele  ettiklerini  anlattık. 
Hesap  isteyecektik,  hesap  verdik"  demiş.  Arkadaşım,  Demokratik  Moderniteyi  Açığa  Çıkarmak:  Direniş,  İsyan  ve  Yeninin  İnşası  başka nasıl  olacak?  Tabii  ki  de  umduğun  misafirle değil,  bulduğun  misafirle  ilgileneceksin.  Birisi de  misafirleri  almaya  giden  eşine  demiş  ki, 


"dilini  bilmediklerimizi  getirme,  sıkıntı  yaşarız."  Misafir  bu.  Dile  mi bakacak  komite?  Ertesi  gün aile  güle,  oynaya  misafirleri getirmiş  ve  demiş  ki;  "biz bunları  çok  sevdik,  dilimiz  yok ama  pek  bir  kaynaştık.  Yine aynı  misafirleri  isteriz."  Demek ki  neymiş,  dil  kaynaşmanın önünde  engel  değilmiş. 
Konferansımızın  şahane olduğunu  söyleyebilirim. 
Öyle  ki  aradaki  sınıfları  kaldırdık.  Hatta  salonda 
Porsche  marka  arabanın  çekilmesi  için  anons  bile  yapıldı.  Hele  konuşmacılardan  Friederike  Habermann konuşmasından  bir  şey  anlamadığımız  gibi oturuş  pozisyonunu  da  çözemedik.  Arkadaş, o  nasıl  bir  oturuştu  öyle?!?  Sanki  vatandaş yanlış  yerde  bulunuyormuş  duruyordu.  Bana kalırsa  katılımcılara  böcek  muamelesi  yapacak  kadar  kapitalizmin  dibine  vurmuştu. 
STAR  aşkına;  şaşırmayın,  şaşırtmayın! 

Hepsi  bu  mu?  Tabii  ki  hayır.  Konuşmacıların  hepsi  çok  güzel  konuştu.  Bir  de  doğru  tercüme  edilseydi  daha  güzel  değil,  süper olacaktı.  Örneğin  sendikalar  yaptıklarından utanç  duymayacaktı.  Aha  buraya  yazıyorum; yarın,  öbür  gün  Kapitalist  Moderniteye  yanlış  meydan  okursak,  bunun  tek  sorumlusu bu  tercümanlardır.  Bir  şey  daha,  konferansın mutfağına  değinmeden  geçmek  ayıp  olur. 
Hakikatten  çok  çalıştılar.  Büyük  bir  emek verdiler.  Lâkin  bu  veganlık  nedir  ya?  Kurban olduğum  vejetaryenlik  anlaşılır  bir  şey,  ama "armut  yere  düşmeden  yemem"  ne  demek ya?  Böyle  söylediklerinde  aklıma  miskin hayvanlar  geliyor.  Bir  de  ortalıkta  yırtık  pantolonlarla  dolaşanlar  var.  Bunu  da  sistem karşıtı  olma  adına  yapıyor.  Ama  bu  anti-kapitalist  vatandaşın  giydiği  yırtık  pantolonun fiyatı  dudak  uçuklatıyor.  Sonra  da  bana  antikapitalist  geçiniyor. 

Anacığım,  bu  ne  ya?  Bardakları  deterjanla yıkamamın  nesi  doğallıktır.  Bacım,  bacım mikrop  kapacağız.  Hu  huu  sana  diyom.  Kapitalizmin  kirinin  sirke  suyuyla  çıktığı  nerede görülmüş.  O  kırmızı  boyanın  o  bardağa  sindiği  kadar  kapitalizmin  kiri  sinmiş  içimize. 
Demokratik  Moderniteyi  açığa  çıkarmadan, kirden  arınabileceğini  mi  sanıyorsun?  Zaten mesele  de  bu.  Nereden,  nasıl  ve  niçin  bakıyorsun?  Ulaştığın  gerçeğe,  "Amin  ya  hakikat!"  diyor  musun?  Demiyorsan,  o  zaman Kapitalist  Moderniteye  meydan  veriyorsundur.  Verme!... 
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Sağdan  Sola: 

1-1975  yılında  sanatçı  Ruhi  Su  ile  birlikte Dostlar  Korosu'nu  kuran,  siyasi  görüşleri  nedeniyle  uzun  yıllar  sürgün  hayatı  yaşayan,  sesini insanlığın  barışçı  ve  özgürlükçü  sesine  katan  ve 
1990  yılında  hayata  veda  eden  unutulmaz  sanatçı  /  bezginlik  anlatan  bir  söz,  2-  alkol  /  Hollanda'nın  plaka  imi  /  hangi  yer,  3-  kokulu  bir bitki  / 17  Mayıs  1977'de  komplo  sonucu  katledilen  enternasyonal  bir  PKK  devrimcisi,  4-  hayli fazla  /  üzeri  düzleşmiş,  dişleri  aşınmış  olan  /  birdenbire,  5-  doğurganlık  gibi  özel  bir  özelliği  olan birey /araç  gereç,  6-  United  Kingdom'un  kısaltması  /  aksama,  bozulma  /  ateş  /  bir  nota,  7- kaza  sonucu,  yanlışlıkla /özenli,  düzgün,  uygun ,  8-  eliminasyon  /  Kurçatovyum  imi  /  bir  mercek çeşidi  9-  hız  saptamaya  yarayan  aygıt  /  eski  bir uygarlık  /  en  kısa  zaman- 10-  divit,  yazı  okkası /yanıcı  ve  zehirli  bir  madde 
/  değersiz,  sıradan,  11- 
Kürtçe'de  değer,  kıymet  / özerklik,  12- iki  tarla  arasındaki  sınır  /saz  ayarı  /havai, 

13-  zeka  /  ilave  /  yegane, 

14-  Kürtçe'de  olumsuzluk eki  /  hatırlama  /  bir  bağlaç- 

15-  ıtırlı  /  Kürtçe'de  yeni  / önceleme. 

Yukardan  aşağıya 

1-  Bir  Kürt  deyimi;'. . 

di  beroşke  de  nakele'  2-  hayali  /  bir  kaplama  ve  döşeme  malzemesi,  3- Kürtçe süzgeç /acı,  üzüntü,  dert/ bir  meyve,  4- fazla  bön,  avanak/fakat,  lâkin /Kürtçe'de 


nokta,  5-  halk  dilinde'hayır'  /  Kafkasya'da  yaşayan  bir  halk  /  uçabilen  bir  hayvan,  6-  Lübnan'ın plaka  imi  /  keskin  bir  şeyle  ya  da  bir  vuruşla  vücutta  oluşan  kesik /özel  günlerde  giyilen  erkek kıyafeti,  7-  iştahlı  ve  gürültülü  bir  biçimde yemek  /'kuma'nın  bir  parçası,  8-  dökülen  tohumlarla  ertesi  yıl  kendiliğinden  çıkan  tahıl, soğan  vb.  /  depremin  büyüklüğünü  ve  şiddetini ölçen  gösterge,  9-  Türkiye'nin  başkenti  /  körpe karşıtı  /  saçsız,  10-  iklimleme  cihazı  /  Ferhat önadlı  18  Mayıs  gecesi  Amed  zindanlarında  işkenceyi  protesto  amaçlı  bedenini  ateşe  veren PKK  şehidi  /Tantal  imi,  1 1  -  Kürdistan'da  bir  dağ silsilesi  /  Kürtçe'de  adap,  adet  /  Manganez  imi, 12-  ribonükleitasit  kısaltması  /  boş  olmayan  / şehir,  kent  /  müzikte  duraklama  işareti,  1 3-  erler /  Kürtçe'de  hayır/  Kur'an  surelerini  oluşturan  kısımlardan  her  biri,  14-  kalıntı  /  gücü  kalmayarak bir  işi  daha  ileri  götüremeyecek  duruma  gelmek, 15-  arabalı  vapur/ gerçekten,  hakikaten. 


5 .  Sayının  Bulmaca  z  m 


Mayıs  201  7 


sağlık 


Nevvaya  Jin 


19 


/ 


ts 


Kasık  ağrısının nedenleri nedir? 


( 


Kasık  ağrıları  genelde,  üreme  sisteminden, barsaklardan  ve  idrar  torbasında  oluşan problemlerden  dolayı  oluşum  gösterir. 
Kadın  hastalıkları  arasında  en  çok  gözlenen  problemlerden  biri  de  kasık  ağrılarıdır.  Kasıklarda  ağrı  bazı  kadınlarda  aniden  başlar  ve  şiddetli  bir  şekilde  devam eder.  Bu  tür  aniden  başlayan  kasık  ağrıları  akut  kasık ağrısı  olarak  tanımlanır.  Bazı  kadınlarda  ise,  uzun  vadeli  devam  eder  ve  aşırı  rahatsızlık  verir.  Bu  tür  kasık ağrıları  ise  kronik  kasık  ağrısı  olarak  tanımlanır. 

Kasık  ağrısının  teşhisi  ultrason,  CT  veya  MR,  ilaçlı bağırsak  filmi  veya  kolonoskopi  yöntemleri  kullanılarak  konulmaktadır.  Kasık  ağrısı  tedavisi,  kasık  ağrısının  nedenine  bağlıdır.  Nedeni  bağırsak  veya  idrar yolları  sorunu  ise  uygun  şekilde  kolayca  tedavi  edilir. 
Bunun  dışındaki  durumlarda,  nedene  bağlı  olarak cerrahi  yöntemler  de  kullanılmaktadır. 

Kasık  ağrısının  nedenleri? 

Mittelschmerz  (Yumurtlama  ağrısı):  Yumurtlama  sırasında  sıklıkla  kasık  ağrısı  oluşur.  Bu  ağrıya mittelschmerz  (Almanca  "ortada  oluşan  ağrı")  denir çünkü  genellikle  iki  adet  kanamasının  ortasındaki olağan  yumurtlama  zamanına  denk  gelir.  Genellikle kasıkta  kramp  tarzı  hafif  bir  ağrı  olarak  hissedilir fakat  bazı  kadınlarda  oldukça  şiddetli  olabilir.  Şiddeti aydan  aya  değişebilir,  fakat  genellikle  beklenen  adetten  yaklaşık  iki  hafta  önce  olduğu  için  zamanı  önceden  bilinebilir. 

Dismenore  (Adet  ağrısı) :  Adet  ağrısı,  kasık,  alt karın,  bel  veya  üst  bacaklarda  aralıklı  bir  ağrı  olarak hissedilir.  Bazı  kadınlar,  ağrının  yanında  ağırlık  veya doluluk  hissederler.  Bu  sırada  vücudun  tüm  kaslarında  ağrı  hissedilebilir  ve  bulantı,  ishal  görülmesi olağandışı  değildir.  Bazı  kadınlar  ilk  adetlerinden  itibaren  adet  ağrısı  çekerler.  Adet  ağrısı  aydan  aya  değişebilir,  yaş  ilerledikçe  yada  çocuk  doğurduktan sonra  azalır  veya  aynı  kalır.  Eğer  adet  ağrısı  gittikçe şiddetlenirse,  bu  başka  bir  sorun  olduğunu  gösterir. 


Myomlar  (İyi  huylu  kanser  olmayan  urlar): 

Myomlar  basınç  hissi  veya  kasık  ağrısına  neden  olabilen,  rahmin  kas  dokusundaki  iyi  huylu  urlardır. 
Myomun  şikayete  neden  olup  olmaması  büyüklüğüne  ve  rahimdeki  yerleşimine  bağlıdır.  Küçük myomlar  hiçbir  şikayet  vermeyebilir  fakat  büyük myomlar  idrar  torbası  yada  bağırsak  gibi  komşu  yapılara  basınç  yapabilirler.  Rahim  boşluğu  içinde  yada yanında  bulunan  rahim  myomları,  sıklıkla  fazla  adet kanamasına  yol  açar  ve  adet  ağrısını  artırabilir. 


Adenomyozisin:  Rahim  iç  zarının  rahim  kasının  içinde  bulunması  durumuna  adenomyozis denir.  Adenomyozis  adet  ağrısı  ve  aşırı  adet  görmeye  neden  olabilir.  Teşhisi  zordur  ve  kesin  teşhis  ancak  rahmin  alınıp  incelenmesi  ile  konabilir. 
Ultrason  ve  MR  bazen  adenomiyozisi  teşhis etmek  için  yararlı  olabilir. 

Rahim  ve  tüplerdeki  enfeksiyonlar:  Rahim  ve tüplerdeki  enfeksiyon  genellikle  aniden  başlayan kasık  ağrısı  ve  bazen  ateşe  neden  olur.  Enfeksiyon 


tedavi  edildikten  sonra,  tüpler  ve  yumurtalıklar  etrafında  oluşan  yapışıklıklar,  kronik  (kalıcı)  karın  veya kasık  ağrısına  neden  olabilir.  Tüpün  uç  kısmının  tıkanması  tüpün  içinde  sıvı  toplanmasına  (hidrosalpenks)  neden  olur.  Ara  sıra,  burkulabilir  ve  kasık ağrısını  daha  da  şiddetlendirebilir. 

Yumurtalık  kisti:  Normalde  her  ay  yumurtalıklardan  birinde  bir  yumurta  kesesi  oluşur.  Yumurtlama  sonrası  bazen  bu  kesenin  içi  kanla  dolar  ve  kist oluşur.  Bu  kistler  birkaç  ay  içinde  kendiliğinden  kaybolurlar.  Ancak  bazen  kistten  sıvı  sızması  nedeniyle kasık  ağrısı  görülebilir.  Nadiren,  kistin  ağırlığı  nedeniyle  yumurtalık  burkulur  ve  ani,  çok  şiddetli  kasık ağrısına  neden  olur. 

Endometriozis  :  Genç  kadınlarda  görülen  iyi huylu  fakat  çoğunlukla  ağrılı  kronik  bir  hastalıktır.  Endometriosis,  normalde  rahmin  içinde  bulunan  dokunun  kasık  ve  karındaki  diğer  organların  yüzeyinde bulunmasıdır.  Adet  ağrısı  veya  adet  döngüsünün diğer  zamanlarında  ortaya  çıkan  kasık  ağrısına neden  olabilir. 

Kasık  ağrısı  tedavisi 

Kasık  ağrısı  tedavisi,  kasık  ağrısının  nedenine bağlıdır.  Neden  barsak  veya  idrar  yolları  sorunu  ise uygun  şekilde  tedavi  edilir.  Diğer  bir  tedavi  yöntemi ilaç  tedavisidir.  Adet  ağrısı  ve  yumurtlama  ağrısı  ağrı kesicilerle  tedavi  edilir  (Apranax,  Brufen  gibi). 
Doğum  kontrol  hapları  veya  progestin  ilaçları  (hap veya  iğne)  adet  ağrısı  yada  endometriozis  nedenli kasık  ağrısını  azaltmak  için  kullanılabilir. 

Kasık  ağrısına  depresyon  eşlik  ediyorsa,  depresyon  ilaçlarıyla  birlikte  uygulanan  psikolojik  danışma sıklıkla  kasık  ağrısına  da  iyi  gelir.  Kronik  (uzun  süreli) kasık  ağrısından  muzdarip  kişiler,  sinir  bloğu,  stres yönetim  teknikleri,  fizik  tedavi,  gevşeme  yöntemleri ve  biofeedbackten  (konsantrasyon  ve  yoğunlaşma gerektiren  aktif  bir  egzersizdir)  fayda  görebilirler. 


Gastritin  belirtileri 

ve  korunmanın  yolları 


Midenin  iç  yüzünde  bulunan  mukoza  (dış katman)  tabakasının  farklı  olaylar  sonucu  iltihaplanması  olayına  Gastrit  adı verilir.  Toplumda  sık  rastlanan  bir  hastalıktır,  ve  bu hastalık  türü  çoğu  zaman  kendini  belli  etmez  ve  bu yüzden  teşhis  aşaması  çok  da  kolay  değildir.  İlerlemesi  sonucu  daha  derinlere  nüfuz  edebilir  ve  ülsere yol  açabilir.  Tedavi  süreci  yoğun  antibiyotik  tedavisi şeklinde  gerçekleşir  ve  hasta  düzenli  bir  şekilde  ilaçlarını  kullandığında  sonuca  kesin  bir  şekilde  ulaşır. 


Dünya  genelinin  en  yaygın  mide  hastalıklarından  biri  olan  gastritin  temel  nedeni bakteridir.  Her  yerde  oluşan  ve  yaşamını  rahatlıkla sürdüren  bu  bakteri  türüne  bir  çok  yerde  rastlanmıştır.  Enfeksiyon  oranı  yüksek  olan  bu  bakteri  gelişmekte  olan  bir  çok  ülkede  bulunmaktadır.  Gastrit nedenleri  arasında  beslenme  alışkanlığındaki  yanlışlıklar  çok  önemlidir.  Diğer  nedenler  ise  dünya  genelinde  bir  çok  insan  sigara  tüketimi  gerçekleştirir.  Bu sadece  sigara  için  değil  bütün  tütün  ürünlerini  kullanan  insanlarda  bu  durum  mevcuttur.  Tütün  içerisinde  bulunan  bileşenler  ile  sinirleri  uyarır  ve midenin  asit  üretmesini  sağlar.  Fazla  aside  maruz kalan  mide  bir  süre  sonra  kendini  düzeltemez  ve  gastrite  yol  açar.  Birçok  hastalığın  ana  sebebi  strestir, stres  gastrit  içinde  tehlike  olmaktadır. 

Gastrit'in  belirtileri 

Gastrit  bir  anda  oluşan  ve  iki  bölümde  karşımıza çıkan  bir  hastalık  türüdür.  İlki  kronik  gastrit  olan  ve  çok  az  belirti içerip  uzun  süre  vücutta  barınan  bir  türdür.  Kronik  gastritte  uzun  süreli  bir  mide iltihabı  bulunmaktadır. 
Karın  bölgesinin  üst  kıs¬ 


mında  ağrı  ile kendini  belli  eder. 
Bazı  insanlarda  mide  bulantısı ve  kusmada  görülmektedir. 
Özellikle  yemek  yedikten  sonra geğirme  hissi  ve  şişkinlik  gastrit belirtileri  arasındadır. 

Diğer  gastrit  türü  de  akut  cinsidir.  Akut  gastrit  türünde  midede yanma,  ağrı  ve  basınç  hissi  bulunmaktadır.  Akut  gastrit  olan  insan  aç karnına  iken  bu  belirtileri  hissedebilir. 
Kronik  gastritte  olan  bulantı  ve  kusma hissi  akut  gastritte  kendini  gösterebilmektedir.  Düzensiz  ilaç  ve  alkol  kullanımı  mide  yüzeylerinde  yaraya  yol  açar.  Bu  yaraların  oluşması  bir  süre  sonra kanamaların  meydana  gelmesini  sağlar.  Kan,  mide asidi  ile  karışır  ve  bulantı  hissini  gerçekleştirir. 

Gastrit'in  tedavisi 

Gastrit  olan  bir  insan  iyileşmek  adına  vakit  kaybetmeden  doktoruna  görünmeli  ve  gerekli  tedavilere başvurmalıdır.  Herhangi  bir  şekilde  umursanmadığı süre  içerisinde  kişiye  ileriki  yaşlarda  çok  daha  büyük problemler  doğurmaktadır.  Gastrit  tedavisi  içerisinde  ilk  olarak  midede  bakteri  olup  olmadığına  ba¬ 


kılır.  Bakterinin  bulunmaması  dahilinde  hastaya mide  asidini  azaltmaya  yönelik  ilaç  tedavisi  uygulanır.  Aynı  zaman  aralığında  yediklerine  dikkat  etmesi içinde  birtakım  diyet  listesi  verilir.  Bu  sayede  hasta yediklerine  dikkat  etmiş  olur  ve  mide  asidinin  artmasını  sağlayacak  herhangi  bir  besin  vücuda  alınmamış  olur.  Mide  yüzeyini  tahriş  etmeyecek  besinler tükettirilir.  Gastrit  tedavisi  içerisinde  gereksiz  ilaç  kullanımı,  ağrı  kesici  gibi  ilaçların  kullanılması  önerilmez.  Sadece  doktorun  önerdiği  bakteri  öldürücü  ve ya  oluşmasını  engelleyen  antibiyotiklerin  kullanılması  sağlanır. 

Gastritten  korunmak  için alınması  gereken  önlemler 

Çağımızda  bir  hayli  yaygın  olan  bu  hastalığın  temel korunma  yolu  düzgün  bir  şekilde  beslenmedir.  Hazır 

yiyeceklerin  tüketilmesi,  kola,  sigara,  alkol  gibi mide  asidini  arttıracak  besinlerin  hayatımızda önemli  bir  yer  tutması  insan  yaşamını  olumsuz yönde  etkilemektedir.  Beslenme  sırasında  az  ve  sık yemek  yenilmesi  midenin  besinleri  sindirmesinde daha  rahat  etmesini  sağlar.  Fazla  yemek  mide  duvarında  tahrişlere  ve  yanmalara  yol  açabilmektedir. 
Gece  yemek  yeme  alışkanlığı  yok  ederek  en  az  3  saat öncesinekadar  bütün  besin  girişlerinin  yapılması  gerekmektedir.  Yemek  esnasında  yutulan  lokmaların küçük  olmasına  dikkat  edilmelidir.  Mide  besinleri gördüğünde  kendi  asidi  ile  öğütmelidir.  Besinleri  çiğnemeden  direk  olarak  yutmakta  sindirimi  zorlaştırıp, şişkinlik  ile  karşılaşmaya  yol  açmaktadır. 


v. 


Melisa  çayı  ve  yararlan 


YEMEK  TARİFİ 


Tavuklu  Mantar  Sote 


M 


Hazırlanışı 

Malzemeler 

Gerekli  olan  sebzeler  küçük  küçük 

doğranır.  Tencereye  1  çay  bardağı  sıvı 

1  tane  kuru  soğan, 

yağ  ile  küçük  doğranmış  kuru  soğan  ko¬ 

1  tane  tavuk  göğsü  (kuşbaşı 

nulur  ve  ocağın  üzerinde  karıştırılarak 

doğranmış), 

sotelenir. 

Yarım  kilo  mantar 

Sotelenen  soğanların  üzerine  kuşbaşı 

1  tane  dolmalık  kırmızı  biber, 

doğranmış  tavuk  göğsü  ilave  edilir  ve 

2  tane  çarliston  biber  veya 

beyazlaşana  kadar  karıştırarak  pişirilir. 

dolmalıkyeşil  biber,1  tane  J 

Daha  sonra  üzerine  küçük  doğranmış 

domates, 

biberler  ve  domates  eklenip  karıştırılır. 

1  çorba  kaşığı  salça,  J 

Son  olarak  salça,  tuz,  karabiber  ve  man¬ 

1  çay  bardağı  sıvı 

tarlar  ilave  edilerek  tekrar  karıştırılır. 

m  / 

Tencerenin  kapağı  kapatılır  kısık 

Tuz,  / 

ateşte  yarım  saat  kadar  pişirilir.  Afiyet olsun.. 

Karabiber.  / 

elisa  bitkisi  nane  familyasındandır  ve genel  olarak  sakinleştirici  etkisiyle  bilinir.  Özellikle stres  ve  kaygıyı  azaltmak,  uyku düzenini  sağlamak,  iştah  açmak için  kullanılan  melisa  çayı  Orta 
Çağ,  hatta  daha  önceki  dönemlere kadar  giden  bir  geçmişe  sahip.  En eski  kullanımının  böcek  ısırıklarına karşı  olduğu  biliniyor. 

Yabani  olarak  güney  Avrupa  ve  Akdeniz  kıyısı  olan  ülkelerde  yetişen melisa  limona  benzer  hafif  bir  kokuya sahiptir  ve  yaz  aylarının  sonuna  doğru  küçük 


Melisanın 


yağ  formlarında  bulunabilir. 

Melisa  çayının  stresi  azaltma,  uyku  bozukluklarını  düzenleme  ve  sakinleştirme  özelliklerinin yanı  sıra  içeriğinde  melisa  bulunan  cilt  kremlerinin  uçuk  tedavisinde  etkili  olduğu  biliniyor. 
Yine  aynı  şekilde  mantar  ve  egzama  gibi  cilt hastalıklarının  tedavisinde  kullanılabilir.  Özellikle  melisa  yağı  güçlü  bir  anti  bakteriyeldir.  Bu alanda  çok  az  sayıda  çalışma  bulunmasına  karşın  bazı  araştırmaların  Alzheimer  hastalarında melisanın  bilimsel  işlevde  gelişme  sağladığı  yönünde  sonuçları  bulunmaktadır. 


•  Uyku  sorunlarında kullanılır 

•  Sinirleri  yatıştırır 

•  Stresi  azaltır 

•  Mide  rahatsızlıklarını  azaltır 
Sindirim  sorunlarına karşı  kullanılır 
•  Gaz  giderir 

•  Ateş  düşürür 

•  Ter  atılmasını 

sağlar. 


Pratik  Öneriler 


□  Sarımsağı  kolayca  soymak  için  dişlerini  bıçağın  yan  tarafıyla  ezmeniz  yeterlidir.  Kabukları kolayca  ayrılacaktır. 

□  Yarı  yumuşak  peynirleri  ortalığı  kirletmeden rendelemek  için  30  dakika  önceden  buzluğa koymanız  yeter. 

□  Açılmayan  kavanoz  kapağını  sıcak  suyun  altına  tutarsanız  metal  genleşir  ve  kavanozu  kolayca  açabilirsiniz. 

□  Burnunuz  tıkandıysa,  bir  kaba  ılık  su  koyun ve  içine  biraz  tuz  dökün.  Bu  tuzlu  suyu  hafifçe burnunuza  çekip  bırakın. 

□  Buzdolabındaki  kavun  kokusu  ve  farklı  kokular  son  derece  rahatsız  edicidir.  Bunu  gidermek  için,  dolaba  sirke  ile  ıslatılmış  bir  peçete koymanız  yeterli  olur. 

□  Arı  ve  sivrisinek  sokmaları  için.  Kesme  şekeri hafif  ıslatın,  sokulan  kısmın  üzerine  hafifçe  bastırın  zehiri  alır  ve  kaşınmayı  şişmeyi  önler. 
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bile  dağların  özgür  nefesini  soludukça  özgürlüğe  karışırlar  ve  dağlara  bağlanırlar. 

Dağlar,  bahar,  özgürlük...  Zağroslar'da  şimdi  Çarçella'ya  çıkma  zamanıdır.  Şimdi  Çarçella'da  bahar  zamanıdır.  Dağların  etekleri,  daha  alçak  olan  dağlar  ve tepeler  yaza  girerken  Çarçella'da  karlar  ancak  erimektedir.  Kardan  açılan  arazi  ise  geç  gelen  baharın  acelesiyle  karın  bittiği  yerden  hemen  en  yeşilinden  çimenlerle  kaplanır.  Dünyanın  başka  bir  yerinde  açmayan çiçekleri,  kokuları  başka  hiçbir  çiçekte  olmayan,  renklerindeki  yaşam  canlılığı  başka  hiçbir  bitkide  olmayan çiçekleri  tomurcuklandırır.  Sivri  uçları  gökyüzüne  isyana  durmuş  Çarçella,  bu  uçurumların  ortasında  bir cennet  güzeli  baharı  doğurur.  Doğanın  kendi  en  güzel yüzünü  sakladığı  bir  uçurum  kalesidir  Çarçella.  Uzaktan bakınca  heybetinden  korkulur.  Öyle  asi,  hırçın  ve amansız  görünür.  Gerçektende  kolay  geçit  vermez, birkaç  geçiş  kapısı  vardır  ve  geri  kalan  cüssesi  göğe kadar  yükselen  uçurumlardır.  Zirvesine  ulaştığınızda yine  böyle  uçurum  ve  kayalıklarla  karşılaşacağınızı  düşünürsünüz.  Oysa  üzerinde  dünyanın  en  narin  bir  yaşam  ezgisi  süre  gelmektedir.  İnce  bir  yaşam  ruhu  türkü 
|  söylemektedir.  Yaşamın  en  sade,  nazlı,  asi  nefesi 

orada  hayat  bulmaktadır. 

Uçurumlar  arası  bir  cennet.  Kendi  dışındaki  dünyanın  ondan  haberi  olmadığı  gibi  onunda  kendi  dışındaki  dünyadan  haberi  yok.  Kendinden  başka  bir yaşam  tarzı  var  mı,  nasıldır,  nedir  bilmez.  Otları  nasıldır, çiçekleri  nasıl  kokar,  suları  hangi  coşkudadır  bilmez. 
Bazı  şeylerin  varlığından  bile  habersizdir  hatta.  Örneğin eteklerde  doğayı  sarıp  sarmalayan  kadim  ağaçlar  Çarçella'nın  doruklarına  dayanamaz.  Nefesleri  yetmez oraya  çıkmaya,  orada  kök  salmaya.  Oysa  dünyanın  en narin,  nazlı  çiçekleri  dokunsan  yaprakları  yere  dökülecek  naziklikteki  çiçekleri  Çarçella'nın  hırçın  rüzgârlarına  direnir,  hem  de  kayalıkların  en  sert  çehresinde kök  salarak  hayata  meydan  okurlar.  Ayrı  bir  dünya, ayrı  bir  yaşam  aralığıdır  Çarçella'nın  doruklarında  kök salan  hayat.  Asiliği,  narinliği,  kendi  dışından  habersizliği,  kendine  has  yaşam  akışıyla,  kendi  özgürlük  kurallarını  dile  getirir. 

Yaratılıştan  bugüne  oradadır  O.  Yaratılışın  sancılarından,  yaşamın  maddeden  süzülüşüne  ve  yeryüzüne kök  salışına,  insanın  kendi  farkını  diğer  canlılardan ayırıp  bu  güne  ulaşmasına  kadar  her  şeyin  tanığıdır. 
Yüreğinde  neler  saklar,  insan  benliğimiz  anlamaya  yetmez.  Ama  o  yinede  bizim  anlayacağımız  dilden  bir şeyler  anlatır  bize.  Nasıl  anlattığını,  nasıl  yüreğimize söylemek  istediklerini  sindirdiğini  anlamayız.  Ama  onu içimizde  buluruz.  Yüreğimizin  en  yakın  sırdaşıdır.  Koruyan  anasıdır,  dinleyen  dostudur,  yol  öğreten  ustasıdır.  Tüm  insani  paylaşımları  aşan  bir  yakınlık,  samimiyet,  güvendir  O.  Özgürlük  daha  nedir  ki! 

Şimdi  Çarçella'ya  tırmanma  zamanıdır.  Asi  uçurumlarında  iradeni  deneme  zamanı.  Karın  altından  yeni çıkmış  bahara  dokunma  zamanı,  kışın  üstü  buzla  ve karla  kapanan  göllerin  yüzeyine  yansıyan  yaşam  aynasına  bakma  zamanı.  Baharla  can  bulan  özgürlük nefesini  içine  çekme  zamanı.  Tüm  dostluklardan  daha ileri  dosta  yürüme  zamanı. 
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Baharla  birlikte  dağlar  adeta  damarlarına  kan yürüyen  bir  canlının  yaşam  bulması  gibi  canlanır.  Baharın  nefesinin  değdiği  her  bir  yer sihirli  bir  el  değmişçesine  yaşamla  dolar.  Ağaçlar  çimenler,  çiçekler  baharın  yaşam  sevinci  sıcaklığını  dağıtırlar  etrafa.  Bitkiler  canlandığı  kadar  hayvanlarda baharın  akışına  katılırlar.  Bahar  doğanın  şenlik  bayramıdır.  Yaşlanmak  bilmeyen  doğanın  her  yıl  yeniden gençleşen  coşkulu  yüzüdür  bahar.  Gençleşen  doğanın güzellik  şarkısıdır  bahar. 

Doğada  güzellik  ise  asilikle  özdeştir.  Asi  olan  güzeldir.  Neden  asi  uçurumlara  hayret  ve  hayranlıkla  bakmaktan  kendimizi  alamayız.  Uçsuz  bucaksız  dağların dalga  dalga  uzayan,  gittikçe  sis  gibi  buğulanarak  arka arkaya  sıralanan  sonsuzluğundan  neden  kendi  sonsuzluğumuz  gibi  huzur  buluruz?  Her  mevsim  başka bir  coşkuyla  akan,  kendi  yolunda  da  kimi  yerde  sakin kimi  yerde  hırçın  akan  nehirlerde  neden  yüreğimizin bazen  coşan,  bazen  durulan  akışını  buluruz?  Ya  bir  filizin  toprak  altından  başını  çıkarmasıyla  içimize  dolan yaşam  sevinci,  yaşam  umudu  neden?  Doğa  bizi  anla¬ 


tıyor  dersek  insan  merkezli  bir  yorum  olur.  Biz  doğanın bir  özetiyiz.  Doğanın  tüm  özelliklerinin  bizde  yansıması vardır.  Bu  yüzden  doğaya  bakarken  bir  ayna  gibi  kendimizi  onda  görürüz 

Nergis  çiçeğinin  kendini  uçurumlardan  sarkıtmasını hep  hayretle  izlemişizdir.  Elini  uzatsan  dokunacakmışsın,  iki  adımla  yanına  ulaşacakmışsın  gibi  yakınlıktaki uçurumlardan,  mis  kokularıyla  etrafa  gülümserler. 
Ayakların  kendiliğinden  onlara  doğru  gitmeye  yeltenir. 
Oysa  o  bir  adımı  aşamazsın,  dokunacakmış  kadar  yanına  gidersin  ama  dokunamazsın.  Gözü  karaca  kendini uçurumlara  vurma  cesaretin  yoksa  o  nergis  sana  oradan  gülümser  durur,  mis  kokularıyla  seni  çağırır  durur ama  sen  ona  yanaşamazsın.  Dağ  keçileri  de  bir  tür uçurum  çiçeğidir  aslında.  Denilir  ki  yağmur  damlasının değebileceği  her  yerde  dağ  keçileri  gezebilir,  tutunabilir.  Yani  arazi  ne  kadar  sarp,  uçurumlu  olsa  da,  bir yağmur  damlası  değecek  kadar  bir  çıkıntısı  varsa,  dağ keçileri  ayaklarını  oraya  koyabilir  ve  orada  durabilir. 
Uçurumlardan  aşağı  asi  bakışları,  heybetli  duruşları kimin  hayranlığını  kazanmaz  ki. 


Doğanın  kanunudur  bu,  güzel  olanı  en  uzakta  saklamak,  en  asi  özelliklerle  bezemek.  Doğanın  güzelliği, asiliği  özgürlüğü,  en  çok  dağlarla  özdeştir.  Masalların gizemli  mekânı,  türkülerin  direniş  diyarı,  dahası  her insan  yüreğinde  özgürlük  çağrışımı  dağlarla  özdeştir. 
Özgürlük  deyince  kimin  aklına  dağlar  gelmez  ki.  Neden  özgürlük  deyince  ilk  aklımıza  dağlar  gelir.  Özgürlük  yüreğimizin  dağlı  yanı.  Dağlara,  asiliklere  sığınmak nasıl  tüm  canlıları  korumaktaysa,  tarih  boyunca  insanları  da  dağların  asilikleri  korumuştur.  Daha  da ötesi  insanlık  tarihinin  özgür  karakterli  başlangıcı dağların  kucağında  yeşermiştir  ve  milyonlarca  yıl  insanlar  özgürlüğü  dağların  koruyucu  gölgesinde,  doyasıya  yaşamışlardır.  Bugün  ise  uygarlığın  sömürgeci güçleri  yerin  altını  üstünü  kan  emici  keneler  gibi  doymaz  bir  iştahla  yağmalarken,  dağlar  asi  bakirliğini ulaşılamazlığını,  erişilemezliğini  korumaktadır.  Bundandır  ki  özgürlük  deyince  aklına  dağlar  gelmeyen yoktur.  Dağlar,  insanlığın  kendi  özünden  kopmayan yanının  mekânıdır.  Dağlarda  yaşamak  her  anda özgürlüğe  dokunmaktır.  Özgürlükten  uzak  ruhlar 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sevinçli  kız  çocuğu  şimdi  neredesin hangi  ağacın  hangi  taşın  ardındasın hangi  geçilmez  ormana  saklandın karanlık  çöktü  oyun  bitti  çık  artık 


içimizdeki  kız  çocuğu  şimdi  neredesin hangi  ırmağın  neşesiyle  akıyorsun hangi  denizin  balıklanyla  gülüyorsun akşam  oldu  zaman  bitti  çık  artık 


sevinçli  kız  çocuğu  şimdi  neredesin hangi  kelebeğin  kanadında  geziyorsun hangi  uzaklığa  kaçıp  gittin  bizden karanlık  çöktü  zaman  tükendi  çık  artık 
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